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SIX FEET UNDER 


Özgürlüğün yeni sloganı: 


Drive your way" 


Hyundai'nin yeni sloganı “Drive your way” kendi seçtiğin yolda gitmek demek. Tutkularının. 
peşinden özgürce koşmak, hayatının 
direksiyonunu elinde tutmak demek. Tıpkı 3 
gibi. Tıpkı Hyundai gibi. 


“Drive your way”, siz hayatınızı dolu dol yaşayın diye, bizim her şeyi yapmamız demek. 
“Drive your way”, hayatınıza dair yaptığınız özgür seçime uygun bir Hyundai mutlak& bulabilmeniz demek... 
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BUYULEYEN 


GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİ 
PİONEER PURE VISION BLACK 
6. |ENERASYON PLAZMA IV 


High Definition görüntü kalitesi için 
6. jenerasyon PUREBLACK kristal teknolojisiyle Pioneer Pure Vision Black Serisi... 


DIGICOM 


ERMAN YERDELİ 


GÖRKEM YAŞAYAN 
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Basım Yeri ve Tarihi: İstanb 


İstanbul 


OKUYUCU MEKTUPLARI 


Aşkolsun size yaa. Bir 24'ün yeni sezonunu almayı beceremediniz. 
Pazar akşamları Polisiye kuşağını özledim ben. Ama siz izleyenlere laf yetiştirmekten vakit bulamadınızki.. Artık odamdaki Jack Bauer bana, bende ona bakıyorum.Çok yazık ne diyim.. 

aksu.akld...com 


24'ü ortaya atılan politik sebeplerden ötürü, yayınlamamaya karar verdiyseniz, sizden bu konuyu tekrar düşünmenizi rica ediyoruz. Her ne kadar tepki toplayacak bile olsa hepimiz buna kendimiz izleyip kendimiz karar vermek istiyoruz. 

Deniz Kustu 


Umarım Cem Yilmaz'in esprisi gercek olmaz... “Kapicilarla ilgili bir espri yapiyoruz, tum kapicilar bagiriyor: Oyle kapici yok, dava acicaz. 
Doktorlarla ilgili bir espri yapiyoruz, tum doktorlar orgutleniyor: Oyle doktor yok Turkiye'de..." Onceki sezonlarda teroristler Sirp, İngiliz, Meksikali veya Ukraynali iken hicbir sorun yoktu da Turk olunca mi dunyanin sonu geldi? 

voodoo g200(...com 


Amerika'da 5. sezon baslayacak biz daha hala 4. sezonu izleyemedik. 
Kanala telefon açtigimizda kesin birsey söylemiyorsunuz. Söylediginiz tek sey “üstünde çalisiyoruz” oluyor. Neyin üstünde çalisiyorsunuz? Yeniden 
4. sezonu çekmeye mi karar verdiniz yoksa? 

esinozer80ld...com 


3. sezonda kötü karakter ingilizdi ve ben evimde ingiliz sky digital platformunu izliyorum, 3. sezon orada yayınlandı ve kimse de bundan gocunmadı... Siz diziyi yayınlamayınca ne değişti? Biz de DVD setini alıp getirttik amerikadan... En azından niçin yayınlamadığınızı açıklayıp özür dilemeniz gerekirdi. 

ilginardald...com 


Selamlar size çok kızmaya başlıyorum. Ben size 24'dü neden yayınlamadığınız hakkında size 3 neden vericem ve bunları iyi okuyun çünkü bunlar yüzünden yayınlamıyorsunuz ve size bu nedenlerin çözümlerinide sunacağım NEDENLER 1) ya diziye gareziniz başladı yada sezona gareziniz var 2) 4.sezondaki kötü adamlar Müslüman Türkler olarak gösteriliyor ve biz bunu kaldıramıyoruz yada çok tepki gelmesinden korkuyorsunuz 3lyayın hakklarını alacak para bulamıyorsunuz ÇÖZÜMLER 1kanal sizin olabilir ama siz bizim sayemizde varsınız. Bunu unutmayın 2)bu sadece bir dizi buradakiler yüzünden bir ayaklanma falan olmayacak bunu size belirteyim ve de size RTÜK tarafından veya meclisten veya başbakandan ...darbe gelmeyecek 3)bir hesap numarası açalım ve onumaraya 24'ü izlemek isteyen para yatırsın, bunu hesaplamak için ayda kaç tane dergi sattığınızdan bir bilgi edine biliriz bence 1 ayda gerekli para çıkacaktır 


sedatozaydinlild...com 


Sevgili İzleyici, 


Tepki göstermekte ha akıbeti hakkında bilgi izleyicilerimiz de haklı konularda dengeyi bu olmuyor... 
Ah be Sev 


olsaydınız her şey ne 


dengesizlikler içinde d 


kalmazdık. Bel 


dısınız, dördüncü sez 


alamadığı için bizi e 
. Hepiniz haklısınız. 
mak ne yazık ki 


gili CNBC-e İzleyicisi, siz çoğun 


cadar kolay olur, biz 


enge bulmaya ça 


<olay 


ışmı 


onun eştiren 


Bazı 


uk 


de 


ak zorunda 


netmeliklerdeki 


dji o zaman kanun ve yö de ortadan kalkardı. Huku 


hayatımız arasında açıklanabilir bir iliş 


z ifadeler 


belirs 


da 


urdu. 
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Mesela pazar akşamı 23:00'te, önünde uyarı yazısıyla, 


kesip biçerek yayınladığımız Nip/Tuck'a ceza 


gelmezdi. Woody Allen filmi için de savunma 


yapmak zorunda kalmazdık diye tahmin ediyorum. 


ımımız daha olgun ve sağlıklı olurdu. 
4'le ilgili haberlerde Fox'u Türk 


düşmanı ilan etmezlerdi. Zaten etrafa “düşmanlar” ve 


Sorunlara yakl 


Gazetelerimiz 2 


“dostlar” diye de bakmazdık o zaman. Ankara'daki büyüklerimiz, “Sonuçta bu bir dizi, Türk topluluğu gerekli tepkiyi gösteriyor” demekle yetinir, Beyaz 

Saray'dan diziye müdahale edilmesini istemezlerdi. 
Amerikan Dı 


müdahale edilemiyor, 


a 


akanı da “Bizim burada dizilere yeni de eleştiriyorlar yapılacak 


bir şey yok... kusura bakmayın” cevabını veremezdi. 


i 


Biz de Fox yöneticilerine dizideki 


ze göre” 


yanlışları anlatmaya çalışırken derdimizi daha kolay 


fade eder, haklıyken haksız duruma düşmezdik. 


ç 


iz çoğunlukta olsaydınız, hepimizin hayatı çok daha 


farklı olurdu Sevgili İz 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üşürme” ile ilgi 


eyici. 


za Kanunu çoktan değişmiş olur, “Türkleri küçük 


d i bir maddeyi konuşmazdık bile. 


Hukuk büromuz da sadece sö şırdı. 


Si 


eşmelerle uğ 


z çoğunluk olsaydınız Sevgili İzleyici, 24 kalitesinde 


diziler Türkiye'de de çekilir, bize de rating 


ölçümlerinde “The Others” demezlerdi. 


“Peki n'olacak şimdi?” derseniz bundan önce ne olduysa o olacak. The Others (Alien) yoluna devam edecek, tüm bu gerçekleri görerek, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. 

“Onu biliyoruz arkadaşım, dördüncü sezon n'olacak?” 
diye soruyorsanız, “Bu kadar beklediniz birkaç hafta daha bekleyin” demek durumundayım. Kararımız tabii ki yayınlamak yönünde. Çalışmalar sona yaklaşı, kanalı kapaturmadan bir denge bulacağız hayırlısıyla. 

Saygılar, 


CA 


a dergildcnbce.com TEL: 0212 335 40 35 FAKS: 0212 330 00 50 


Sayın yetkililer! Kanalınızın sessiz takipçilerinden biri olarak artık sesimi çıkartıyorum. Üzerinde kanalınızın logosunun olduğu fincanlardan istiyorum. Çalıştığım işyerindeki bir arkadaşta o logolu fincanlardan var. 
Kendisine sordum nerden aldığını, bana NTV'deki bir tanıdığı vasıtasıyla 3 tane aldığını söyledi. Kendisinde bari birini bana vermesini ya da satmasını söylediğimde ise yanaşmadı. Lütfen ama lütfen bana da bir adet yollayın o fincanlardan. 

Metin Kilit 


Sayın Kilit, 

O fincandan bende bile yok. Vaktiyle sınırlı sayıda yaptırmıştık ve ekonomi yayınlarına kaulan konuklara dağıtmışuk. Şimdi merak ettiğim şey, sizin o arkadaşa fincanı NTV'deki hangi tanıdığı göndermiş? Üstelik 1 değil, tam 3 adet! 
Mektubunuzu ihbar kabul edip tahkikatı başlatıyoruz. 
G.Y. 


Yayınızı ilk günden beri takip eden fanatik izleyicilerinizden biriyim.4400'ün yeni bölümlerinin ne 
zaman başlayacağı hakkında beni ve benim gibi 4400 
hayranlarını bilgilendirirseniz sevinirim. 


Nihan Güçkan 


Sayın Güçkan, 

The 4400'ün 3. sezonu ABD'de henüz yayınlanmadı, sanırım 4-5 ay sonra başlayacak. Biz de bu yeni sezonu 2006 - 2007 döneminde ekrana getireceğiz. Yani biraz daha sabır... 


G.Y. 


yav, yetkililere sesleniyorum! 1. bir zamanlar yayınladığınız ve ara verdiğiniz cold case ile csınewyork'un devam bölümlerini ne zaman yayınlamayı düşünüyosunuz? merakla soruyorum. 2. eğer canınızın 


sıkıntısı geçer de yayınlamayı düşünürsüneniz, eskisi gibi pazar günleri mi olacaklar? 
Bahar Ünal 


Sayın Ünal, 
Şimdi bazı dizileri canımız sıkıldı diye yayınlamıyor değiliz; her şeyin bir planı-programı var, di mi... 
Without a Trace bu ay sezon finali yapıyor, yerine de 20 Şubat'tan itibaren CSI: NY geliyor. 
Diğer nefis polisiye Cold Case'in güzeller güzeli dedektifi Lily Rush'ın maceraları ise Mart'ta başlayacak. 

GG 


RTÜK'ten ceza alma kaygısıyla özellikle Rome gibi bir dizide çoğu sahneyi kesip sansürlemeniz beni hayli üzmektedir. Böyle yapmaya devam ederseniz izleyici sayınızın azalacağından hiç kuşkunuz olmasın. Bu mesajımın dikkate alınacağını umuyor şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. 

Serkan Sapmaztürk 


Sayın Sapmaztürk, 
BBC/HBO ortak yapımı Rome dizisinin, bu iki televizyonda yayınlanan iki ayrı versiyonu var. 
Ücretli kablo kanalı HBO'da yayınlanan “edepsiz” Rome'a karşılık, açık kanal BBC versiyonu seks ve aşırı şiddet sahnelerinden arındırılmış halde... 
Yani adamlar diziyi bunu bilerek kurgulamış; öyle de oluyor, böyle de oluyor. Bir de İngilizler'in Roma tarihi hakkında Amerikalılar gibi “cahil” olmadığı düşünülerek, döneme dair tarihi bilgilerin aktarıldığı bazı yerler BBC versiyonundan atılmış. Rome'da durum budur... Ayrıca o sahneler “çok sayıda” da değil, sadece birkaç bölümde 3-5 tane var. 

iL 


Kat otoparkı. 


DOĞUŞ OTOMOTİV TOUAREG DANIŞMA HATTI: 0212 335 04 25 


Sürekli 4 çeker sistemi AMOTIONS, Touareg'de standart. «2 


Otomobil aşkına 


Medina Turgul DDB 


MAGAZİN 


Düğün hazırlıklarına başlayan Marcia Cross, gelinlik modeli için 
Weddings in Style dergisine poz verdi. 


Desperate Housewives'ın Bree'si 
Marcia Cross, nişanlısı Tom 
Mahoney ile evlilik hazırlığında. 
“Evleneceğimi hiç düşünmemiş- 


tim” diyen Cross, önümüzdeki yaz gerçekleşecek düğün töreni için daha şimdiden gelinlik provasına başladı... 
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SILVER SHADOW 
A 


SILVER SHADON 


HE>NEW:.ERAGRANCGEMBY BE 


Ödül için kılıkte 


kılığa girdiler! 


Ünlü oyuncular rol icabı kendilerini yeniden yaratıyor. 


Kadını oynayan bir adam... 
Desperate Housewives sayesinde, Felicity Huffman'ı tanımayan kalmadı. Ancak son filmi Transamerica'da Stanley “Bree” Osbo- 

“ ürne rolünde kendisini izleyen hayranları onu tanımakta zorlanabilir. 43 yaşındaki Huffman, bir kadını oynayan erkeği canlandırmak için, sesini değiştirip demode bir peruk takıyor. Ama Huffman'ın bütün bu çabası boşa çıkmadı ve Golden Globe kazanan oyuncu, Oscar için de favoriler arasında yerini aldı. 


Göbek bıraktı 


George Clooney Syriana filmi için Atkins diyetinin tersini uygulayarak tam 15 kilo aldı. 
“Durmadan makarna yedim.” 
diyen yakışıklı aktör, eski 

CIA ajanı Robert Baer'e benzeyebilmek için saçını boyatıp sakal bıraktı. Ama ne yazık ki fazla kiloları taşımak Clooney için pek kolay olmamış. 
Çekim sırasında düşen 44 
yaşındaki Clooney iki kez sırt ameliyatı geçirmek zorunda kalmış. Yakışıklı aktör, “Bu rolü kabul ettiğim için memnunum, ama bir daha asla böyle bir şey a yapmam. Son kalan kiloları ç vermek için hâlâ rejim » 
yapıyorum” diyor. 


George Clooney 
Me 14 


Ayrıntılı bilgi tüm CepShoplar'da, 444 0 542'de ve telsim.com.ir'de. 


Kampanya 3112.2006'ya kadar geçerlidir. Kampanyaya henüz kayıt yaptırmayan aboneler, 7506'ya ABONE yazıp kisa mesaj göndererek veya 7506'yı arayarak kayıt yaptırabilirler. 
Kayıt yaptıran tüm abonelere. hesaplarına eklenmek üzere 10 kontör başlangıç hediyesi verilir. Kampanyadan yararlanabilmek için hattın aktif olması gerekir: Kampanyaya anonsla sesli mesajlardan alınan çağnlar dahil değildir. Abonelerin kampanyadan kazandıkları kontör miktari 50'ye ulaştığında sistem tarafından otomatik olarak yükleme yapılır. Kampanyadan Kı l köntörler; indirimli konuşma şartlarını, dönemsel kontör kampanyalarındaki kontor yükleme şartını yerine getirmez. aktif kullanım ve bekleme sürelerini Giştirmez. Hattın iptali durumunda, 


kazanılan ancak yüklenmeyen kontörler ile kampanya bitiş tarihi itibarıyla yüklenmeyen kontörler otomatik olarak Silini 


çç 


DİZİ DOSYASI KARMA FELSEFESİ 


Ellerin Kırılsın Falconetti ya da 


Karma Felsefesi 


İyilik yap iyilik bul... Karma Felsefesi'nin özü bu. Ama sözün basitliği sizi yanıltmasın, Karma sığ görünen ama okyanuslar kadar derinlere inen bir anlayış. O yüzden derin bir nefes alıp hep beraber dalıyoruz şimdi o deryaya... Karşınızda Earl'den bizim Tarkan'a dek Karma... 


e ekersen onu biçersin.” CNBC.- 

e'nin yeni dizisi My Name is Earl'ün 

sloganı böyle. Niye? Çünkü dizinin 

kahramanı Earl, her tür kumpas, sahtekârlık, dolandırıcılık, karanlık işler uzmanı bir adamken, başına gelen olayların sonucunda Karma Felsefesi'ne inanmaya başlıyor. 

Evet, doğru hatırladınız; Tarkan sayesinde ülkemizde de geniş kitlelerce tanınmış bir felsefe bu. İşin özü de aynen az önce zikrettiğimiz sloganda anlatıldığı gibi. Daha başka klişeleri sıralarsak; “iyilik yap iyilik bul”, “rüzgâr eken fırtına biçer”, “Bu dünya etme bulma dünyası”... 

Gerçekten öyle midir; 
bu tarz inanışlar, sözler, filmler, diziler, şarkılar doğru mu söyler kısmına gireriz sonra, ama Önce bakalım neymiş bu Karma Felsefesi ya da meselesi... 

Ne 


memleketimiz 


demiştik, 
Karma'yı Tarkan sayesinde 


O halde önce 


onun fikirlerine başvuralım, 


tanıdı. 


bakalım ne demiş Tarkan, Karma 

adlı albümünü yayınlayıp, bu felsefenin yolcusu olduğunu açıkladığında: “Yaşam hassas bir etki tepki dengesi üzerine kuruludur. Dün yaşadıklarımız, bugünkü ruh halimiz yarın karşımuza çıkacak her şey, uzun ince bir zincir gibi 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birbirleriyle bağlantılıdır. Geçmişte yaptığımız iyilik, çevremize yaydığımız pozitif elektrik, sevgi, heyecan, iyi anlar yarın bize iyi Karma olarak geri döner.” 

Pozitif elektrik, sevgi ve geriye dönen iyi Karma... Kilit sözcükler bunlar olmalı. Ama takdir edersiniz ki Tarkan'ın bu açıklamalarıyla tam olarak hadisenin içyüzüne vakıf olduğumuzu henüz söyleyemeyiz. Karma aslında bir uzakdoğu felsefesi, yani özünde budist, hinduist anlayışlar yatıyor. Öyleyse biz de eski budist mesellerine 

başvuralım. 
Karma'yı en iyi açıkladığına ör. 
nek gösterilen meselimiz şöyle mesela: Budist bir rahip bir horozu yatırmış ve kurban etmeye hazırla- bir insan gibi, derinden gelen bir kahkaha at 


Rahip şaşırmış 


nıyormuş. Horoz 


MIŞ. 
ve horoza sormuş: 
Neden  gülüyorsun? 
- Daha önceki hayaumda ben rahiptim, sen de horoz. Ben de seni böyle 

kurban etmiştim. 

Biraz akıl karıştırıcı mı oldu? Aslında değil. İşin özü aslında yaşadığımız hayatın tek hayatımız olmadığı, evrende durmadan reenkarne olarak, yani yeniden bedenlenerek geriye döndüğümüz inanışında gizli. Yani tutup da bir horozu keserseniz, bir sonraki yaşamınızda 


siz bir horoz oluyorsunuz ve sizi de aynen öyle kesiyorlar. Ama oraya gelmeden önce elbette, bu hayatınızda yaptıklarınızın da karşılığını yine bu hayat içinde alıyorsunuz. İyi düşünürseniz, iyi olursanız, her şey de iyi oluveriyor sizin için. 
Çünkü insanın içinde iki zıt kutup gibi iki farklı Karma enerjisi mevcut ve iyi Karmanız kötü Karmanıza galip geldiğinde siz de iyi Karmanızın meyvelerini toplamaya başlıyorsunuz. 

Karma Felsefesi için bazıları ruhsal fizik teorisi tanımını kullanmayı tercih etmekte. Newton'ın “her etki bir tepkiyi doğurur, her eylem için eşit ve zır bir tepki vardır” kanununu alıyor sunuz ve ruhsal dünyanıza uyguluyorsunuz. Birisi hakkında körü düşünceleriniz olmasına izin verirseniz, o enerji size aynen kötü enerji olarak geri dönüyor ve siz de mutsuz oluyorsunuz. 

Jonn Mumford adlı yazarın ülkemizde de yayımlanan Karma Felsefesi Elkitabı: 9 Günde Hayatınızı Değiştirin isimli kitaptan öğrendiğimize göre bu felsefe şu esaslara dayanmaktaymış: “Tüm düşüncelerin, duygu ve eylemlerin kaçınılmaz sonuçları vardır. Karma hiçbir şeyin önceden düzenlenmediğini savunan bir temel doktrindir; her şey kendisinden bir önce gelenle birlikte mantık çerçevesi içinde çözümlenir.” 

Takdir edersiniz ki, kitabı okumuş değiliz, bunları arka kapak yazısından aktarıyoruz. o Ancak 
Oscar Wilde'ın dediği gibi bazen tek bir cümle için kocaman kitaplar yazılır. 
kitabı okursak aklımızda kala- 


Muhtemelen 


cak olan bundan ibarettir. 
Ancak tabii elimizdeki kitabın, içinde önerdiği yöntemleri uygularsak dokuz gün içerisinde bazı kötü Karma tiplerinden bizi kurtaracağı ve adeta yeni baştan yaratlacağımız yolunda bir iddiası da mevcut, aslında merak uyandırmıyor da değil. 

Bir başka merak uyandıran durum da nasıl 


olup da bir anda Karma Felsefesi'ne ilişkin kitapların, yazıların, kursların, toplantıların böylesi bir popülariteye ulaşmış olduğu. Ve tabii bunun popüler müzik alanına da bir anda yansıdığı. Tarkan Karma'yı ilk keşfeden şarkıcı ama onu takip edenler de oldu. Serdar Ortaç Çakra ile saflara katıldı, Emrah pozitif düşünceyi simgelemesi babında Artı albümüyle hadiseye dahil oldu, Deniz Seki de Şeffaf albümüyle pozitif düşünce, içtenlik, göründüğün gibi olma bayrağını göndere çekiverdi. Gerçi şarkıların sözlerinde bu derin felsefeden pek izler olduğu da söylenemez- di: Tek bir örnek olarak Emrah'ın pek de pozitf düşünce, hoşgörü ve iyi Karma esintileri taşı mayan Kurşun adlı şarkısının sözlerine göz atalim: "Düşündükçe çılgına dönüyorum / Sana yabancı bir elin dokunuşunu / Hiç bekleme beni teslim olmuyorum / Kendime ayırdım o son kurşunu..." Görüldüğü gibi “Karma'ya verdim kendimi” demekle bir anda ulaşılamıyor bu derin felsefeye... 

Uzakdoğu öğretilerini, Karma'yı, tasavvufla da harmanladığını açıklayanlardan biri de Kıraç. 
Ancak “Sizin gibi bu konulara kafa yoran başka müzisyenler var mı” diye sorulduğunda o da içindeki kötü Karma'nın esiri oluveriyordu: “Tarkan var, ama onu pek sevmem.” 

Pop yıldızlarını iyi 
Karma'ya ulaşma mücadelelerinde başbaşa bırakıp My Name is 
Farl'ü izleyecek televizyon izleyicilerine bakalım biz. Acaba 
Earl, izleyenlerde bir uyanış başlatabilir mi? 

Kötü geçmişi olan bir adamın iyiliğe ulaşma çabası geniş kitleleri de peşinden sürükler mi? Niye olmasın? 

“İyiler mutlaka kazanır.” Şimdilerde bir reklam sloganı gibi dursa da onca film, dizi, roman yıllarca buna inandırdı bizi. Beyazcam ya da perdede izlediğimiz o kadar hikâyenin sonunda iyi: ler mutlaka kazandı, kötülerin yaptıkları yanlarına asla kâr kalmadı. Eski Türk filmlerine bakalim, hiç görüldü mü Ahmet Tarık Tekçe'nin fil min başrolündeki güzel kızı kendisine âşık etme 


yi becerdiği ya da Erol Taş'ın filmin son karesin- de bile o kötülük dolu kahkahasını atabildiği? 


Sinemanın ilk yıllarında insanların perdede 


yatkındır, muhtaç olduğu Karma Felsefesi 


damarlarında doğuştan mevcuttur. 


üzerilerine doğru gelen atlıları ya da treni gerçek sanıp kendilerini yere atmaları gibi uzun yıllar o kötü karakterlerin gerçekten kötü oldukları da zannedildi. İsmini andığımız meşhur kötüler; Ahmet Tarık Tekçe ya da Erol Taş Anadolu'ya giiklerinde peşlerinden kovalayanlardan kaçar lar, aulan taşlardan korunmak için ellerini başlarına siper ederlermiş. 

Televizyonun üzerine dantelli örtü konduğu günlerde memleket sathında iki kişi için mevlut lar, yasinler okunurdu. Birisi sabaha karşı maçları naklen yayınlanan, bu yüzden herkesin saat 


ME 18 nz 


kurup alacakaranlıkta kalktığı Muhammed Ali, diğeri de Tom Jordache... Birincisini çıkardınız, kelebek gibi uçan arı gibi sokan efsanevi boksör. 
Diğerini haurlamanız için en azından yaşınızın 30'u geçmiş olması lazım. Bir zamanların siyah beyaz televizyonunda Zengin ve Yoksul dizisindeki karakterlerden birisiydi Tom Jordache. 
Ve bir de dizinin kötü adamı vardı, tek gözünü korsan bandıyla kapatan Falconetti. Dizinin bir bölümünde Falconetti çorabından çektiği bıçağıyla Tom Jordache'i (ya da gerçek adıyla Nick Nolte'yi) delik deşik ettiğin- de koca ülkenin yasa boğulması da kaçınılmazdı. Ertesi gün Günaydın gazetesinin, birinci sayfasına kocaman puntolarla attığı manşet Türkiye basın tarihinin aşılamazları arasında halen en üst sıralarda yer alır: “EL lerin Kırılsın Falconetti.” 

Ardından da memleketin dört bir tarafın- da Tom Jordache için yaşlı başlı teyzeler tarafından okutulan mevlutlar, yasinler, ruhu için indirilen hatimler haber olur gazetelerin sayfalarına. Kimse de çıkıp demez herhalde; 


“Teyzecim, film o film, aslında Tom Jordac- 


» 


he diye birisi yok gerçekte. 


Şimdi bakmayın siz, memleketi bir zaman- 


arın Kaçak dizisi gibi ekran başına çivileyen bir mafya dizisinin ardından yazılanlara. Dizideki karakter ölünce yine dualar okunmuş, 


halı saha maçlarında saygı duruşu yapılmış, 


bize de böyle n'olmuş, bu kadar mı toplum: ca çığrımızdan çıkmışız vesaire... Ama dediimiz gibi bu yeni bir hadise değildi esasın- da. Bu memleket 30 sene önce Tom Jordache için deliler gibi ağlamıştı. 

Değişen şudur belki, millet arak sadece iyilerin başına bir şey geldiğinde üzülmemeye başladı, kötüler bizzat kahramanın kendisi oldular. 
Televizyondan yola çıkarak bir mecaz yaparsak, millet Ceyar'dan nefret ederken yıllar sonra bizzat Ceyara dönüşmüş olabilir! Ama Türk televizyon izleyicisi gelenek olarak iyi Karma'ya yatkındır, iyilerin safındadır, muhtaç olduğu Karma Felsefesi de damarlarında doğustan mevcuttur. Dolayısıyla Earl'ün iyilerin safına geçme çabasını sonuna dek destekleyecek ve de ayakta alkışlayacaktır. 


Serkan Seymen 


Karma testi 


1. Karma nedir? 

a) Ucuz motellerde kalmaktan oluşan isilik 

b) İnsanın eylemlerinin yol açtığı pozitif ya da negatif titreşimler 

o Güneş gücüyle çalışan araba 

d) Carson Daly'nin lakâbı 


2. Kötü karma örneği.. 

a) Bir sosisli sandviç arabası çalmak b) Okul hayatı boyunca kopya çekmek 
9 “My Name is Earl”ü izlememek 

d) Yukarıdakilerin hepsi 


3. İyi karma örneği... 

a) İyilik yap, iyilik bul. 

b) “My Name is Earl”ü kaydetmek 

©) Çalınmış sosisli sandviç arabasını iade etmek 


d) Yukarıdakilerin hepsi 


4. Karma ilk olarak hangi dinden gelişti? 
a) Hinduizm 

b) Budizm 

©) Musevilik 

d) Zerdüştdük 


3. Su karma cümlesini tamamlayın. Ne ekersen... 
a) Kaçıp gider 

b) Belin tutulur 

c) Onu biçersin 

d) Ekilip gitsin, beni rahat bıraksın 


6. Karma kavramının kaynağı... 
a) Batıni bilgilerdir b) Ölüler Kitabı'dır 
9 Carson Daly'dir 


d) Vedalar ve Upanişadlar'dır 


7. Sigara içmek neden kötü karma sayılır? 

a) Pasif içicilik insanlara zarar verir 

b) Kötü kokar, kokusu giysilerden zor çıkar (sizinkilerden de, başkalarınınkinden de) 

© Boya, duvar kâğıdı, mobilyalar, sanat eserleri, vs.'ye zarar verebilir 


d) Yukarıdakilerin hepsi 


Karma Felsefesi sizi çağırıyor, bilginizi sınamaya buyrun... 


8. Karma... 
a) Talihtir b) Nasiptir 
9 Bir Boy George şarkısıdır 


d) Yukarıdakilerin hiçbiridir 


9. Kimi karma anlayışlarına, göre geçmiş hayatı nız şimdiki hayatınızı etkiliyor olabilir mi? 

a) Evet 

b) Hayır 


10. "Karma"nın kelime anlamı nedir? 
a) Kader 

b) Eylem 

o Metafizik 

d) Lütuf 


Yorumlar 

1-3 doğru, Earl'ü izleyip kendi listenizi yapsanız iyi olur. 

4 - 6 doğru, gelecekte bahtınızın açık olup olmayacağı belli 
değil, onun için eylemlerinize (ya da eylemsizliklerinize) bir göz atıp gereken değişiklikleri yapmanızda fayda var. 

7 - 9 doğru, iyi bir karma sahibi olma yolundasınız ama üç 
yaşındayken kavanozdaki son kurabiyeyi aldığınız için ailenizden özür dilemeniz gerekebilir. 

10 doğru, karmanız tertemiz ama hemen durmayın! İyi şeyler 
yapmayı sürdürün ki talihiniz de açık olmayı sürdürsün. 
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DİZİLER 20:00 ACCORDING TO JIM| 20:30 TWO & A HALF MEN | 21:00 WİTHOUT A TRACE 


CSI: NY 


on Söz adli tıbbın 


“CSI: NY”, yeni türde polisliğin en iyi örneklerinden. 
Adli kriminolojinin muhteşem üçlüsü olarak nitelendirilen CSI serisinin üçüncüsü “CSI: NY”, yeni sezonuyla ekranda. 


ashington DC'de düzenlenen kongrede bir araya gelen dünyaca ünlü adli tıp uzmanları ve patologlar, bildirilerinde bir televizyon yapımının etkilerine değinmişlerdi: CSI: NY. Adli Tıp uzmanları, dizinin bu bilim dalına olan ilgiyi arttırdığına işaret etti. Onun etkisiyle, aydınlatılamamış binlerce cinayet dosyasının kurban yakınları tarafından yeniden açıldığını, buna karşılık sadece ABD'de belirsizliğini koru- 


ILK BÖLÜM 20 ŞUBAT yan 300 bin DNA örneğinin laboratuarlarda incelenmeyi beklediğini de eklediler. 

CSI (Crime Scene Investigation - Olay Yeri İnceleme) dizilerinin üçüncüsü olan CSI: NY, 
diğer ikisiyle aynı setlerde çekilmesine karşın, 11 
Eylül sonrası New York şehri, dizinin başrol oyuncularından biri gibi oldu. Altı kişilik ekip kandan, salgılardan, ayak ve parmak izlerinden, akla gelebilecek her türlü şeyden, cinayetlerin fa- 


illerine ulaşmak için vargücüyle çalışıyor: Mack 


A DİZİLER »474X7£5i 20:00 ACCORDING 10 JIM! 


"Mac" Taylor (Gary Sinise), Stella Bonasera (Melina Kanakaredes), Danny Messer (Carmine Giovinazzo), Aiden Burn (Vanessa Ferlito), Donald "Don" Flack, Jr. (Eddie Cahill) ve bu sezon morgdan kurtularak sokaklara fırlayacak olan Dr. Sheldon Hawkes (Hill Harper). Dizinin yaratıcısı Anthony Zuiker'ın en büyük kaygısı ise CSI: NY'ta bilimi hep ön planda tutabilmek... 
Las Vegas'ın çılgın ortamında geçen CSI ve CSI Miami'nin ardından gelen CSI: NY, bu kardeş rekabetinde çoğu televizyon eleştirmenine göre, ön sırayı kaptı. Geleneksel polisiye izleyicisini yabancılaştırma riskine girerek, ellerinde silah yerine tüpler olan polisler sunması da geri tepme- di. Olay Yeri İnceleme dizileri, adli up ve patolojinin zaferini selamlıyor. Seyirci de 
CSI: NY, ABD'de ilk bölümünden itibaren (22 
Eylül 2004) ortalama 15 mil 


yon izleyiciyle yayınlandığı 


onları... 


her günün tartışmasız galibi oldu. Dizinin pilot bölümünün tekrarı yayınlandığında ise 23 milyon izleyici ekrana bağlanmıştı. Hatta 10 Kasım 
2004 akşamı CBS'in Yaser Arafat'ın ölüm haberini vermek için dizinin yayınını kesmesi üzerine, izleyiciler kanalı topa tutarak, CS: NY'un bir tutkuya dönüştüğünü kanıtladı. 

Örnek oluşturduğu kesin, bunu anlamak için diğer kanallardaki suç dünyası ile ilgili programların listesini okumak yeter. CSE NY, görsel efektleri, yapım standardı ile dikkati çekti, zor durumdaki kanallara da hayatta kalma dersleri verdi. Yapımcı Jerry Bruckheimer ile ortakları, sinema deneyimlerini bu diziyle ekrana taşıdılar. 
Ses efektlerine de görsel efektler kadar önem verdiler, izleyicinin bütün duygularına hitap etmeye CSI: NY SEVEN BUNLARI DA SEVER 
KİTAP 


Otopsi, Patricia D. Cornwell, Altın Kitaplar, 303 sayfa Ölüler de Konuşur, William R. Maples, Saga Yayınları 307 sayfa 


ve 22 


Sherlock Holmes Bütün Maceraları 1-9, Arthur Conan Doyle, Güncel Yayıncılık, 159 sayfa 


Konu Hakkında İlgi Duyan Herkese Adli Tıp, Yasemin Balcı, Arion Yayınları, 206 sayfa 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Aiden veda ediyor! 


Haksızlığa dayanamayan dedektif Aiden Burn, CSİ: NY'un ikinci sezonunun başında, bir tecavüz olayı üzerinde çalışırken bir kanıtla oynadığı ya da oynamayı düşündüğü şüphesi doğunca, işten atılıyor. Bu durumda onu oynayan Vanessa Ferlito da işten ayrılmış mı oluyor? “Evet,” diyor Ferlito. Pişman mı peki? “Pek sayılmaz, kendi isteğimle ayrıldım. Bir saatlik bir TV şovu yapmayı hiç düşünmemiştim. Tommy Lee Jones ile Man of the House'u yapmıştım, işim vardı yani. 
Ama sonuçta bu da CSI:NY! Buna hayır diyemezsin. 
Pişman değilim, büyük bir tecrübeydi, iyi bir ekipti. Ne var ki ben New York'ta evimde olmak istedim. Ailemle, dostlarımla birlikte. Film çekmek, sahneye çıkmak istedim. Nedeni bu.” Vanessa Ferlito, bir riske girmiş olabilir mi acaba? 
“Doğru, sağlam bir işti. Ama benim için her şey bundan ibaret değil. İnsan mutlu olmalı. 
Bunun dışında bir nedenle ça-Uşıyorsan, kendini ve hayatını inkâr ediyorsun demektir. Ben böyle bir şey yapmak istemem. 
Hem yarın ölmeyeceğim ne malum?” 


çalıştılar. Zuiker, “hikâyeleri değil, davranışları seri haline getiriyoruz,” diyor. 
CSI NY, diğer iki kardeşinden farklı olarak, karakterler üzerinde de daha fazla yoğunlaşan bir dizi. Öte yandan, onun tema şarkısı da, diğer iki “CSI” dizisi gibi, The Who'nun imzasını taşıyor. Adı da, Baba O'Riley. Şarkının adını, hatalı olarak Teenage Wasteland diye bellemiş olanlara duyurulur. Aslında Anthony Zuiker, dizinin tema şarkısı olarak, yine The Who'nun Behind Blue Eyes'ını istemişti. Ancak CBS Başkanı Les Moonves araya girdi ve veto hakkını kullanarak, Baba O'Riley'yi seçti. 

Bizi heyecanlı mı heyecanlı, yeni bir CSI: NY sezonu bekliyor. CSI: NY'un yeni sezonunda hepsi birbirinden esrarengiz görünen olaylar var 


ama, son söz de, zafer de adli tıbbın. 
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21:00 WITHOUT A TRACE 


İyi kalpli, çapkın ve saf aktör Joey Tribbiani'nin Los Angeles'taki 


eğlenceli maceraları sürüyor. 


ktörlerin en safı, bir numaralı kadın avcısı Joey'i sevenler ona yeniden kavuşuyor. Daha önce Joey'i Friends'teâ.. ki ala arkadaşın en masumu olarak tanımıştık. Gizlice gönül verdiği Rachel ve Monica'nın karşılarında, Chandler ile yaşıyor, Pinokyo ile Freud arasında değişen tuhaf roller buluyordu. Bir ara bir filmde oynamak için Las Vegas'a gitti, ama bütçe sorunları çıkınca, o gidene kadar filmin yapımını durdurdular. Kader işte! 
Friends, 10 sezonun ardından bitince, dizinin altı oyuncusunun arasından karakterini yaşatma şansına kavuşan kişi, Joey'i oynayan Matt LeBlanc oldu. Joey, kalkıp Los Angeles'a gitti. Orada bir “prime üme” TV dizisinde oynama fırsatu elde etü. Matt Le Blanc'ın bu yeni dizisinde, arkadaşların yerini aile almış durumda: Kuaför ablası Gina (The Sopranos'ta da izleyeceğimiz Drea de Matteo) ve 20 yaşındaki dâhi yeğeni 


Michael (Road Trip'ten Paulo Costanzo). Michael belli ki kalabalık Tribbiani ailesinin nasibi- ne düşen zekânın tamamını kendinde toplamış. 
Fizik olarak da, biraz dayısını andırıyor ama gönül işlerinde onun becerisine sahip değil. 

Yeni sezonda Joey'in başını kaşıyacak hali yokmuş gibi görünüyor. Yine Deep Powder'da oynuyor ama, karakterinin akıbeti henüz belli deil. Bu arada başka denemelere, okumalara da katılıyor, tabii. Hatta bazen, telaşa kapılıp kendisiyle hiç ilgisi olmayanlara bile girdiği oluyor. Kimi zaman laf dinlemez çocuk oyuncularla uğraşırken, kimi zaman dublörlüğe hevesleniyor. Binaya Jenna (Kristen Miller) diye yeni bir komşu taşınmış, Michael da ona göz koymuş. İşyerinde ise yeni bir arkadaşı var: Figüran Zach (Miguel Nunez, Jr.). Çapkınlık berdevam, elbette. Malum, Joey'in aklı biraz kıt olsa da onda şeytan tüyü var. 


CHEERS Harraiçi HER Gün 18:00 


BÜYÜK FİNAL 
3 MART 


Sabit kalem 


televizyon ti 


“Cheers”deki geçici rolünü yeteneğiyle sabitleyen Kelsey Grammer, yakında mavi canavar “Beast” olarak karşımıza çıkacak. 


nunla ilk kez Cheers'de, barın sonradan ortaya çıkmış 

“entel” karakteri Dr. Frasier 

Crane olarak tanıştık. Cheers 

11 yılın ardından kepenklerini kapatınca, 
Frasier karakteri, kendi adını alan diziyle bir 11 yıl daha yaşamaya devam etti. Kendisini biraz ukala olmakla birlikte kibar, nispeten insancıl, hayli komik bir ruh doktoru olarak tanıdık. 
Ama Frasier'ı 20 yıl süreyle ekrana geti- 


ren, televizyonun en yüksek ücret alan aktörlerinden Kelsey Grammer, Mayıs'tan itibaren bambaşka bir çehreyle karşımıza ! 
çıkacak. Daha doğrusu, iki çehreyle: Biri, Frasier gibi halim selim, barışçıl bir genetik araştırmacı, Dr. Hank McCoy. Diğeri ise X-Men 3'ün üç yeni yaratığından biri, 
160 kiloluk, mavi tüylü bir yaratık olan 
“Beast” yani “Canavar”. Sonuçta, yeni karakteri bir yanıyla canavar olsa da, Dr. Frasier'i üç ayrı dizide (Cheers, Wings, Frasier) canlandıran Kelsey Grammer, doktorluktan yine kurtulamıyor. 

Filmin yapımcısı Avi Arad, bu seçimden şüphe duyanlara, “Kelsey bu rolü oynamak için doğmuş” diyor. “Öyle iyi okudu ki, şaşıp kaldık. Bir defa, çok zeki. Canavar da süper zeki bir yarauk. Filmde ne yaptığını söyleyemem ama çok önemli bir rol olduğunu belirteyim. Beast de, Angel / Melek de, hikâyenin merkezinde. Ayrıca, özel kostümü ve saçları olacak, tabii.” 


Demek ki Grammer bir yapıma yine sonradan girip önemli bir yer kapmış. Dr. Frasier Crane karakteri de Cheers'e sonradan katılmış, uzun 


ömürlü olması hesaplanmamıştı. Hatta yazarlar, 


nasılsa bir an önce gidecek diye ona doğru dürüst esprisi olmayan diyaloglar yazmışlardı. Ama o bu diyalogları öyle bir dile getirdi ki herkes gülmekten yerlere yattı, Kelsey Grammer da bu geçici karakter sayesinde sabit kalemle televizyon tarihine yazıldı. 
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GILMORE GİRLS 


Lorelai ve Luke, nihayet! 


Haftada dört gün “Gilmore Girls”ü hiç sektirmeden izleyen hayranları beşinci sezonda muratlarına eriyor. 
Arada çıkan sorunlara, gönülsüz geri dönüşlere rağmen, Lorelai ve 
Luke nihayet bir araya gelmiş gibi görünüyor. 


onnecticutın, uçuk kaçık insanlarla dolu, kartpostal kasabası Stars Hollow'da ilginç ge- “5 

lişmeler var. Lorelai ve Luke sonunda doğru yolu bulmuşa benziyor. 
Gerçi, ikisinin de ne yapacakları belli ol. 
maz ama, şimdilik birlikte olmaya karar vermiş gibiler. Luke karısı Nicole'dan boşandı, Lorelai ise babasının ortağı Jason ile ipleri kopardı. Rory'nin lisedeki İngilizce öğretmeni Max Medina zaten nicedir ortalarda yoktu, bir ara kasabaya döndü ama Luke açısından tehlike yaratmayacağı kesin. 
Rory'nin babası Christopher ise Lorelai'ın başedilemez annesi Emily sayesinde, zaman zaman Gilmore Kızları'nın hayatına giriyor. 

Sevgili konusunda bir türlü karar veremeyen Rory ise ortalığı büsbütün karıştıracak herhalde. 
İlk sevgilisi, sonra Lindsay'le evlenen Dean Forester, hâlâ gündemin bir maddesini oluşturuyor. Ne var ki, kalbinde en çok yer etmişe benzeyen, Luke'un yeğeni Jess çekip gitti. Yale'de ise “çıplak çocuk” Marty ile ilk görüşte nefret ettiği Logan Huntzberger var. Bakalım Rory cephesin- de tercihler nasıl bir seyir izleyecek. 


ME 26 cvsce 


Na 
23 ŞUBAT 


a 


Lorelai (Lauren Graham) ve kızı Rory (Alexis 


Bledel), hangi yaş grubundan olursa olsun ka- 


dınları Gilmore Girls'e bağlayan iki baş karakter. 
Küçük çapta bir Ally MeBeal tutkunluğunun söz konusu olduğu söylenebilir. Yapımcılar da diziyi planlarken kadın seyircilere güvenmiş, ama hesaba katmadıkları nokta, erkeklerin de diziye ilgi gösterebileceği olmuş. Bunun nedeni ise Luke'un (Scott Patterson) varlığı. Eşleri ve kızlarının zoruyla diziyi izlemeye başlayan erkekler, Luke'u bir rol modeli olarak alıp müdavim haline geliyor. Luke'un kendi bildiğini okuması hoşlarına gidiyormuş. Onu, akşamüstü birlikte otu- 


rup sohbet edilecek, birlikte maç izlenecek, bilardo oynanacak, biriki kadeh içilecek ideal arkadaş olarak görenler çoğunlukta. 

İşin hoş tarafı, Gilmore Girls'ün yapımcıları Scott Paterson ile sadece pilot bölüm için anlaşmış. Lorelai ile aralarındaki kimyanın tuttuğunu görünce, birkaç bölümde daha oynatmışlar ve Luke, Gilmore Girls'ün vazgeçilmez karakteri, uçuk Lorelai'ın ayaklarını biraz olsun yerde tutabilen kişi olup çıkmış. İkisi birbirlerine öyle yakışıyorlar ki, bir araya geldikleri beşinci sezon, 


dizinin en çok sevilen sezonu olup çıkmış. 


Bir çocuk dostu 


Scott Patterson, yıllardan beri çocuklar için çalışıyor. 
Geçen yıl Olimpiyat Şampiyonu Picabo Street ile çocuklar yararına bir kayak gösterisi düzenlediler. Daha çok 


Ulusal Çocuklar İttifakı adına, cinsel tacize uğramış çocuklara yardım için çalışıyor. Ama “Bir Dilek Tut Vakfı” için yaptığı çalışmalar da var. Bir yandan da, John Hopkins Üniversitesi'nde yeni bir çocuk hastanesi için gereken para- yı toplamaya uğraşıyor. Aktör, “Küçük de olsa, şöhret olmanın iyi yanı bu” diyor, “insan bu gibi konularda daha etkili çalışma imkânı buluyor.” 


2701 


DEVTOAM 


Çalıştırmak için sadece İçindeki mofor, tıraş bıçağına PowerGlide bıçaklar, size düğmesine basın. mikro titreşimler gönderir. Gillette'in en iyi tıraşını sunar. 


GİLLETTE'TEN 


PİLLE CGALIŞAN 
İLK TIRAŞ SİSTEMİ 


M3 POWER'ı harekete Le geşirdiğinizde yayılan | titreşimler olalım cildinizden | yukarıya doğru kaldırarak çok 

daha yakın bir tıraş sağlar. | 


İhanlnaz rahat ve konforlu bir tıraş keyfi için özel kaplamalı bıçaklar. 


Duşta AAA Duracell pil kullanılabilir içindedir 


di, ei 27 ŞUBAT JOEY 20 ŞUBAT CSI: NY DİZİLER 54747£Si 20:00 ACCORDING TO JIM | 20:30 TWO & A HALF MEN | 21:00 WİTHOUT A TRACE 


WITHOUT A TRACE 


Aksiyon ustası yönetmen 


Fransız Jeannot Szwarc hem sinemada, hem televizyonda gerilimle aksiyonun hakkını en iyi veren yönetmenlerden biri olduğunu 


“Without a Trace” ile kanıtlıyor. 


aşı yetmişe yaklaştı ama aksiyonu birakmadı, aksiyon da onu. Fransız yönetmen Jeannot Szware, işe televizyon- 

la başladı, parlak bir sinema dönemi geçirdi, sonra yine televizyona döndü. Aslında, ikisi arasında gidip geliyor; upkı ülkesi Fransa ile ilk kez 1960'lı yılların başında göç ettiği ABD arasında gidip geldiği gibi. Jaws 2 ve Somewhere in Time gibi hafızalarda yer etmiş filmlerin ardından, şimdi de gerilim ve aksiyon konusunda ki ustalığını Without a Trace ile sergiliyor. Dizinin bu ay izleyeceğimiz bölümlerinden ikisi onun imzasını taşıyor. 

Paris'te büyüyüp yetişen Jeannot Szwarc, siyasal bilgiler konusunda master yaptı ama çocukluğundan beri aklı fikri sinemadaydı. Paris'e yerleşti, belgesellerle reklamlar konusunda uzmanlaşmış bir yapım şirketinde çalışmaya koyuldu. İşe yapım asistanlığıyla başladı, sonra ikinci bi- | rim yönetmeni oldu ve 60'larda, kendine yeterince güvendiğini hissedince, okyanusu aştı. İşler sandığı kadar kolay değildi tabii. Serbest yazar olarak çalışırken, İngilizcesini de kusursuz hale getirdi. Universal'da almayı başardığı geçici bir iş, sonunda bir senaryo çalışmasına dönüştü, bu senaryo NBC'nin dikkati- 6 
ni çekti. 

1960'ların sonları ile 1970'lerin 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başlarında hiç durmadan çalışarak Ironside, Marcus Welby, M.D., The Virginian, Alias, Smith and Jones gibi dizilerin çeşitli bölümlerin- de yönetmenlik yaptı. 1971'de Rod Serling'in antolojisi Night Gallery'de çalışmak üzere anlaşı. O 


Szwarc'ın imzasını taşır. Amerikalı izleyiciler 


dizinin bölümlerinin üçte ikisi, onu en çok, unutulmaz Kojak dizisiyle (1973- 1978), ayrıca Night Gallery ve Columbia gibi dizilerle hatırlar. 1970'li ve 1980'li yıllarda ise si- 


nema dünyasında parladığı bir dönemdi. Bir sü- 


re Fransa'ya dönerek sanatını orada icra ettikten 


sonra Amerika'ya ve televizyona döndü, The Practice, Providence ve The Twilight Zone / Alacakaranlık Kuşağı'ında yönetmenlik yaptı. 
Jeannot Szwarc sinemaya 1973'te, senaryosu Michael Crichton'a ait ve röntgencilik üzerine kurulu Extreme Close-Up ile geçti. Daha sonra da Supergirl, Enigma, Santa Claus the Movie gibi büyük bütçeli yapımları gerçekleştirdi. Unutulmayan filmlerinden biri de Jaws 2'dir. Steven Spielberg'in orijinal Jaws'u kadar çarpıcı olmasa da, devam filmleri arasında en kalitelilerinden biri olarak göze çarpar, bugün bile hayranları vardır. Ne var ki, Fransız yönetmenin hayranlarının halen unutmadığı filmlerden söz edince, akla ilk olarak Somewhere in Time (1980) geli-Richard Matheson'ın 
1960'larda yayımlanmış romanı Bid Time Re- 


yor. Gerçekten de, turnden uyarlanan Somewhere in Time, bir ahir zaman efsanesi olup çıkmıştır. Bir zamanda seyahat hikâyesini, 8Olerin özel efekt merakına boş vererek yoğun bir hipnozla ve kara sevdayla açıklayan bu romantik bilim kurgu filmi, ilk gös- 


terime girdiğinde gişe yapmadı. Derken, Los An- 


geles'taki Z-Channel adlı bir film kablo servisi 


SEZON FİNALİ 
13 ŞUBAT 


Aslında onu çok iyi tanıyoruz 


“Steve Austin, astronot, şu an yarı canlı. Baylar, onu yeniden yaratabiliriz. Bu teknolojiye, dünyanın ilk biyonik adamını yapacak güce sahibiz.” 33 
70'li yılların sonlarında TV izleyicilerinin ezberlediği bir konuşmaydı bu. Altı Milyon Dolarlık Adam dizisinin her bölümü bu konuşmayla açılırdı. Jeannot Szwarc adı Türkiye'deki izleyiciye pek bir şey çağrıştırmıyor olsa da Altı Milyon Dolarlik Adam başta olmak üzere 70'lerden bugüne Türkiye'de büyük ilgi gören birçok yapımın onun elinden çıktığı görülüyor. Omuzunda papağanıyla polis Baretta, buruşuk irençkotuyla Komiser “ Columbo herkesi ekran başına topla- | mayı başarmıştı. Swarc'ın hafızalardan silinmeyen diğer yapımlarına örnek olarak Smit ve Jones, Alacakaranlık Kuşağı gibi dizileri sayabiliriz. 


filmi satın aldı, yüz binlerce seyircinin izlemesini sağladı. Başrollerini, Superman'i henüz bitirmiş Christopher Reeve ile o sıralarda televizyonda yıldızı parlamış Jane Seymour'un paylaştığı Somewhere in Time, videoda büyük iş yaptı, bir “kült gözdesi olup çıktı, sinema tarihinde hayranları tarafından tutkuyla sevilen filmlerden biri oldu. Somewhere in Time'ın örgütlü hayranları ((NSITE), sık sık filmin ana mekânı olan görkemli otele geziler düzenlemeyi, üç ayda bir hayran dergisi çıkarmayı, hat ta hayır işleri için para toplamayı bugün de sürdürüyorlar. 

Jeannot Szwarc da filmini unutamıyor: “Zaman zaman televizyonda, bu filmde birlikte çalıştığımız kişilere rastlıyorum. 
Bakıyorum, onlar da unutamamış. Çok özel bir filmdi, hiç rastlamadığım türden, 


fedakârlık dolu, sevgi dolu bir çalışmaydı. 


CNBC-e ekranında üçüncü sezonunu tamamlayan “Without a Trace”, başarısını oyuncuları ve ekibi arasındaki uyuma borçlu... 


Sanırım, filmin anlattığı büyük aşkın da bunda payı var. Bir adadaydık, araba yoktu, lüks yoktu, kimseye star muamelesi edilmiyordu. Bir tek kamyon kullanabil mek için özel izin almıştık. Hepimiz bisiklete ya da ata biniyorduk. O çekimin sonunda, ekipten üç çift evlendi.” 
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TWO AND A HALF MEN 


endini hiç unutturmuyor, ilk fırsatta 

ortaya çıkıp dikkati üstüne çekiyor. 

Babası Alan ve amcası Charlie ender 

olarak sohbete daldığında, ya da sık 

sık yaptıkları gibi kavgaya tutuştuğunda, kayıtsızca ortada dolaşıyor. Dizinin jeneriğinde ise tombul Jake'i ikisinin ortasında kanapede oturur ken, yakın dövüş kılığıyla içeri dalarken, ya da smokinler içinde poz verdiklerinde, ellerini söz- de zafer işaretiyle havaya kaldırıp büyüklerinin yüzlerini kapaürken görüyoruz. Şık ve çapkın emlakçı babaannesi, işine gelince onu hatırlıyor, hatta bazen oğullarına istediklerini yaptırmak için onu kullanıyor. Ama Jake'in başındaki en büyük bela, huysuz hizmetçi Berta. Onu babasıy: la amcasına şikayet ettiği yetmiyormuş gibi, etra - fı toplatiyor, paspas yaptırıyor ve tuvaleti sildiri- 


yor. Öte yandan, temizlik nedir bilmeyen, biraz 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SEZON FİNALİ 
20 ŞUBAT 


da oyunbaz bir çocuk olan Jake'in de Berta'nın yaptıklarını hak etmediği söylenemez. 

Jake'i oynayan Angus T. Jones, Two anda Half Men başladığında 10 yaşındaydı, şimdi 12'yi tamamladı. Ama o zaman, yani 2003'te bile altı yıllık oyunculuk tecrübesi vardı. Meslek hayatına dört yaşında televizyon reklamlarında başlamıştı. Alt yaşındayken See Spot Run'da ilk başrolünü oynadı. Diğer sinema filmleri arasında Bringing Down the House ve George of the Jungle M'nin yer aldığı Angus, Dennis Ouaid ile iki kez birlikte oynadı. İkili önce başrolünde Dennis Ouaid'in oynadığı The Rookie'de bir araya geldi. Sonra da televizyon filmi Dinner with Eriends'in başrollerini paylaştılar. Angus T. Jones, yine televizyonda Men, Women & Dogs ve ER'da da oynadı. Angus, Los Angeles'ta 


annesi, babası, köpeği, kedisi ve kuşuyla yaşıyor. 


TWO AND Ağ > 
HALF MEN 


ödüllü test 


Soruyu doğru yanıtlayıp 
15 Şubat 2006 tarihine 
kadar CNBC-e Dergi'ye gönderen izleyiciler 
“Two and a Half Men” 
ödülleri kazanacak! 


m 15 adet masaj aleti ve telefon defteri 


“Two and a Half Men” 
hediyeleri, anketimize katılarak doğru cevap veren okuyucularımıza verilecektir. 
Hediyeler sırasıyla İstanbul içinden gönderen ilk 7 ve 
İstanbul dışından gönderen ilk 8 kişiye ulaştırılacaktır. 
Kazananlar 20 Şubat'ta www.cnbce.com sitesinden duyurulacaktır. 


siz kullanı- 


Charlie'nin kardeşi Alan'ı canlandıran oyuncunun adı nedir? 
a- Angus T. Jones 


R 

© 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b- Jon Cryer Si c- Phil Dale E ğ 
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DİZİLER 20:00 MALCOLM IN THE MİDDLE | 20:30 MY NAME 1S EARL 


21:00 DESPERATE HOUSEWIVES 


- Müzikal-komedi dalında en iyi dizi Altın Küre'si ile ödüllerini ikileyen “Desperate Hou es adınların durumu her 


PE kocalar? 


ak DİZİLER SALI 20:00 MALCOLM IN THE MIDDLE | 20:30 MY NAMES EARL | 21:00 DESPERATE HOUSEWIVES 


ANADOLU HAYAT 
EMEKLİLİK 


> 
DESPERATE HOUSEWIVES Dt 
“Aşk en nazik erkeklere en korkunç eylemleri yaptırır ya da sıradan 


kadınları gizli gerçeklerin peşine düşürür. Ve biz gittikten çok sonra bile 


aşk kalır, anılarımıza kazınmış bir şekilde. Hepimiz aşkı ararız. Ama bazılarımız bulduktan sonra, bulmamış olmayı tercih ederiz.” 


isteria Lane'in kadınları, başlarına ne gelirse gelsin, hayatla başa 

çıkmakta usta olduklarını kanıtlıyor. Ne var ki dizi, içlerinden birinin, Mary Alice Young'ın ölümüyle başladı. 
Daha sonra da dedikoducu ve şantajcı Martha Huber, Mary Alice'in kocasının eliyle ölmek suretiyle onu izledi. Anlaşılan dizinin yaratıcısı Marc Cherıy geri kalan evkadınlarını korumaya karar vermiş ki, birinci sezonun sonunda kocaları avlamaya koyuldu. 


Umutsuz evkadınlarının kocaları ya da hayat 


larındaki erkekler arasında ilk kurban, Bree'nin 


ie Ee. yp 


Anlaşılan Marc Cherry, Mary Alice dışındaki evkadınlarını korumaya karar vermiş ki, 


Moses); Susan'dan kesinlikle ayrılmış gibi görünen tesisatçı Mike (James Delfino); Susan'dan ayrılıp Edie'nin yanına yerleşse de eski karısını unutamamışa benzeyen Karl (Richard Burgi) ve artık Gabrielle ile kesinlikle ilgilenmiyormuş gibi görünen genç bahçıvan John (Jesse Metcalfe) kalıyor. 


PAUL 

Desperate Housewives'in yaratıcısı Marc Cherry, gelecekte başlarına neler geleceğini söylemese de bu çaresiz erkeklerin karakterlerini ikinci sezonda biraz daha açıklığa kavuşturuyor. 


Svg İ 


birinci sezonun sonunda kocaları avlamaya koyuldu. 


kocası oldu. Doktor Rex Van De Kamp (Steven Culp), ölümünün karısının elinden olduğuna inanarak hayata gözlerini yumdu. Bu durumda geriye, Gabrielle'in hapisteki kocası Carlos Solis (Ricardo Antonio Chavira); evde kalıp dört afacana bakmayı üstlenerek Lynette'e işe dönme firsatı sağlayan kocası Tom Scavo (Doug Savanü); Mary Alice'in kaçak kocası Paul Young (Mark 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Mary Alice'in kocası Paul, çok zararsız görünüyor. Doğrusu komşuları onun hep biraz “tuhaf” olduğunu düşünmüşlerdi. Tekinsiz bir yanı var, boşuna da değil. Sonuçta karşımızdaki, havuzuna bir ceset gömüp Mrs. Huber'i elleriyle boğmuş bir adam. Ama Paul'u antipatik ol maktan kurtaran bir şey de var: Karısı Mary Alice'e duyduğu tutkulu sevgi. 


MIKE 

Marc Cherry, Susan'ın âşık olduğu, Edie'nin bir süre peşinden koştuğu Mike Delfino'yu, hep 30'lu yıllarının ortasıyla sonu arasındaki kadınlar için bir seks sembolü olarak düşünmüş. “Kadınlara iyi davranıyor, belki yakışıklı değil ama çekici, iki ayağı yerde. Her şeyi tamir edebiliyor. 
Mike'ın tek kusuru, sır saklaması. Yoksa, muazzam bir insan. İlginç hale gelmesi için, bir kusuru olsun dedik. Onun da kusuru, sırları.” Susan ve Mike, birbirleri için yaratılmış. İkisi de bekâr, ikisi de orta yaş diliminde. Sevip kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorlar, başlangıçta onları birbirine bağlayan da bu oluyor zaten. 


TOM 

Tom Scavo'nun esin kaynağı ise Marc Cherry'nin babası. Cherry küçük bir çocukken babası sık sık seyahate çıkarmış. “Bazen altı ay süreyle evde olmazdı,” diyor Cherry. “Annemle biz çocuklar, yalnız kalırdık.” Tom, evde olduğu 


Carlos Solis, kızınızın evlenmesini istemeyeceğiniz türde bir ada 


olacak kadınlar ve evde otursa isabet edecek erkeklerle dolu” diyor. 


CARLOS 

“Alfa erkek” Carlos Solis'e gelince, güçlü, öf keli, birden duygularına kapılıveriyor. Carlos Solis, kızınızın evlenmesini istemeyeceğiniz türde bir adam. Öte yandan, ona istediği her şeyi de alabilir. Üstelik Carlos'un da yumuşadığı anlar oluyor. Duygularını kelimelere dökemese ve Gabrielle'e onu sevdiğini söyleyemese de pahalı bir yüzük ya da bir Maserati alabiliyor. Bunlerın, sevgisini ifadeye yeterli olacağını sanıyor. Zaten başı yeterince dertteyken, Gabrielle'in kendisini aldattığını öğrenince yaptıkları da üstüne tüy dikti. Carlos, parmaklıkların arkasına alıştı. 


JOHN 

Carlos'tan söz edince, John Rowland'ı unut: mak olmaz, elbette. Yeniyetme bahçıvanın ilk dikkati çeken yanı, tabii ki kasları. Birinci sezon- 


İla 


m. Öte yandan, 


ona istediği her şeyi de alabilir. Üstelik Carlos'un da yumuşadığı anlar oluyor. 


zamanlarda da çocuklara bakmaktan aciz, ev işine de eli gitmiyor. Buna karşılık Lynette'e âşık olmak ve karısı onu ne kadar kızdırırsa kızdır. 
sın, “Ben sana demiştim,” dememek gibi iyi bir huyu var. Onu kaybederse kendine gelemeyeceğini de biliyor. Cherry, onun birinci sezon sonunda İynette'e işe dönmesini söylemesi konu- 


sunda ise “Çağımız, dışarıda çalışsa çok başarılı 


da genç bahçıvanın ne kadar romantik olabileceğini hep beraber gördük. Kayıtsız Gabrielle'e duygusal olarak bağlanan bu idealist genç adam, ona güller topladı, sevdiğini söyledi, hatta bir nişan yüzüğü alıp evlenme teklifinde bile bulundu. Doug Savanta (Tom Scavo) göre, "Jesse Metcalfe, ülkenin her yanındaki bahçıvanların 


işten atılmasından sorumlu kişi olacak.” 
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MALCOLM 
IN THE MIDDLE 


püyor 


CNBC-e dizilerinden biri daha 100. bölü Ü geride bıraktı. “Malcolm in the Middle” yerini sağlamlaştırırken, çocuklar da büyüyor. 


merikan çekirdek ailesine ait geleneksel değerler, Married with Chil. 

dren ve The Simpsons gibi dizilere 

rağmen ayakta kalmış olsa bile, Malcolm in the Middle ile iyice sarsılmıştır herhalde. 
Sitcom gelenekleri de aynı sarsıntıdan nasibini aldı. Anlatıcımız Malcolm, “dördüncü duvar”ı yıkarak, doğrudan doğruya bizimle konuşuyor. 
Stüdyo konuğu ve konserve kahkahalar da, Malcolm in the Middle'in rağbet etmediği uygulamalar. Otoriter anne Lois ile (Emmy adayı Jane Kaczmarek) hayalci baba Hal (Bryan Cranston), benzer örnekleri fersah fersah aşıyor. Ama bu dizinin can damarı, beş yılda hayli büyüyen çocuklar. 

Francis, Reese, ortadaki Malcolm, Dewey ve Jane Kaczmarek'in hamileliğine denk düşürülerek dördüncü sezonda ortaya çıkan Jamie, nerede yaşadıklarını da, soyadlarının ne olduğunu da bilmediğimiz ailenin beş oğlu. Soyadlarına bir kez, pilot bölümde rastladık. Francis'in okul üniformasının üstündeki isim etikeünde, “Wilkerson” yazıyordu. Pilot senaryosunda bu soyadına ilişkin bir espri de var ama, sonradan çıkarılmış. Yapımcılar ailenin belirli bir emik kökene bağlanmasını istememiş. Buna karşılık Lois'in annesinin Doğu Avrupa kökenli olduğu belli. Mekâna gelince, Caifornia'yı andırsa da, neresi olduğu beirtilmiyor. Bir ara plakalarda “Cheroke- e State” yazıyordu ama, böyle bir eyalet yok. Yazarlar işi büsbütün sağlama alarak 


birkaç bölümde Malcolm'un ailesinin evi- nin yeri konusunda tahminde bulunmamızı zorlaştıracak diyaloglar da koymuş. 
Çocukların yaşlarını da bilmiyoruz. Aruk bir yetişkin olan Francis'i oynayan Christopher Masterson, “Kimsenin yaşını ya da kaçıncı sınıfta olduğunu bilmiyoruz” diyor. “Herhalde yazarlarımızın bir şakası bu. Ama belki de bütün izleyiciler karakterlerle özdeşleşsin diye böyle yapmışlardır.” İlk bölümde Reese bir ara 


Francis için, “16 yaşında,” diyor, ama daha son- 


ya 
Z 


raki bir bölümde Lois, oğlunun 16'dan küçük olduğunu ima ediyor. Elimizdeki tek ipucu, okuldaki sınıfları. 


FRANCIS ASKERİ AKADEMİDE 

Olsun varsın, beş yılda adamakıllı büyüdükleri bir gerçek. Francis (Christopher Masterson) evli barklı bir adam oldu, karısıyla birlikte Ot to'nun yanında, ondan umulmayacak bir azimle çalışıyor. Ailenin ilk asisi o, Malcolm'a göre, tek “cool” elemanı. O kadar “cool” ki, annesi onu askeri akademiye yollamış. Oradaki maceralarını ilk yıllarda keyifle izlemiştik. O okuldayken, evde üç kardeş kalıyordu; kafasız zorba Reese, dâ hi Malcolm ve küçücük Dewey. Malcolm da, bu sayede “ortada / in the middle” olmuştu. Ortanca çocuk olmaktan Jamie doğunca da kurtulamadı. Bu sefer evdeki çocukların değil, bütün ço- 


cukların ortancasıydı çünkü. 
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İkinci oğul Reese (Justin Berfield), aynı zamanda en aptalları. Küçük yaşta dertlerinden kurtulmanın çaresinin beynini “kapatmak” ya da kafasından kendi kendine Minty Mint şarkısını söylemek olduğunu keşfetmiş. Aynı zamanda bir zorba, sorunlarını karşısındakini döverek çözüyor, kardeşlerin en yıkıcısı. Neyse ki zamanla onun birazcık daha sorumluluk üst lendiğini gördük. Yemek yapmayı sevmesi, üstelik çok iyi yapması da, Lois ile Hal'in eline bir silah verdi. Ceza ola- 


rak, onun mutfağa girmesini yasaklıyorlar. 


Dewey, diziye adını veren 
Malcolm'un varlığına rağmen, beş kardeşin en çok sevileni. 
Hatta hayran grupları ve özel siteleri bile var. 


İKİSİ DE DAHİ... 

Malcolm (Frankie Muniz), dahimiz. Üstün zekalı çocukların gittiği bir sınıfa gidiyor, zekası yüzünden kendini hem kafalarını kullanmayı pek sevmeyen insanların olduğu evin- de hem de ergenliğin eşiğindeki çocukların bu tür marifetlere itibar etmediği okulda, çok yalnız hissediyor. 
Dizi başladığında küçük bir dâhiydi, şimdi ise ergen çağda. Bir süredir, çok da başarı sağlamadan, kızların peşinde koşuyor. Dizinin anlatıcısı olduğu için, genellikle onun bakış açısını izliyoruz. 

Dewey ise (Erik Per Sullivan), bir âlem. Dizi başladı. 
ğında bebekliği yeni aşmıştı, 
Malcolm onun “emekleyen çağda bir bebekle hamster arası bir şey” olduğunu dü- 


şünüyordu. Konuşmaya 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başlayana kadar mesele yoktu ama, konuşmaya başladıktan sonra ağabeylerini annesine ispiyonlayarak ortalığı karıştırdı. Köpeklerle konuştuğunu iddia ediyor, ne bulsa yiyor, her şeyi kırıp döküyordu. Beşinci sezonda zeki bir çocuk olduğunun işaretlerini vermeye başladı, özellikle piyano çalmaya büyük yeteneği var. 
Hatta o kadar zeki ki, az kalsın süper yetenekli çocuklar sınıfına gidiyordu, Malcolm ilginç bir yöntemle onun 
9 kendi çektiği sıkıntıları çekmesini engellemeye kalktı. Başarılı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Dewey, diziye adını veren Malcolm'un varlığına rağmen, beş kardeşin en çok sevileni. Hatta hayran grupları ve özel siteleri bile var. 
Jamie'ye gelince, o henüz bir bebek. 
i Francis / Christopher Ken- 
& ai ç nedy Masterson 
N j Kardeşlerin en büyüğü, as- 
N - N keri akademiye sürülmüştü. 
: 5“ — Malcolm'un “guru”su ve sa- 
3. ş hiden “cool”. 
Reese / Justin Berfield 


ya Malcolm'un bir bü- e yüğü. Aklı kıt sayılır ama yumrukları çok sağlam. 
Malcolm / Frankie Muniz 
Deha derecesinde zekâya sahip olduğu için başı derde giren ortanca kardeş. 
Dewey / Erik Per Sullivan 
Bebekti, büyüdü. Köpek sever, ağabeylerini annelerine ispiyonlar, çok sevimli. 
Jamie / James ve Lucas Rodriguez Sadece bir bebek. 


DVD/CD 
> Agent Cody Banks, MGM 
> Malcolm in the Middle Soundtrack, Restless Records 


MALCOLM IN THE MIDDLE SEVEN BUNLARI DA SEVER 


ACCORDING TO JIM 


Ailelerin sevgilisi 
DA .. * 


“Aile Televizyonu Ödülleri”nde, 100. bölümünü geride bırakan “According to Jim” ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Jim Belushi hayatından memnun. 


PAZARTESİ 20:00 


dını onun karakterinden alan sitcom 


, According to Jim dört sezondan kısa sü- 
4 M rede 100'üncü bölümü geride bıraktı, 
izleyicilerin gözdeleri arasına girdi. Ama Jim Belushi, eleştirmenlerin beğenisini kazanmadığı gibi, “yetenekli John'un yeteneksiz kardeşi” muamelesi görmekten de kurtulamadı. Oysa mutlu aile babası Belushi, mutlu ve maço aile babası Jim'de inandırıcı bir performans sunuyor. Bu ay 


da Cheryl ile mutlu olmak için küçük önlemler alacak, yıllık sosis yeme müsabakasını kazanma ya çalışacak, Andy ile bir olup Dana'yı bir “bekâr partisi”ne götürecek ve uçaktan serbest atlayış yapmaya kalkışacak. Yani, ailede işler bildiğiniz gibi. 

Ama “aile” ile ilgili bir başka gelişme var ki, aktöre de özgüven kazandırdı. “Family Friendly Programming Forum / Aile Dostu Program Forumu”nun düzenlediği “7th Family Television Awards / 7. Aile Televizyonu Ödülleri”nde, Be lushi'nin payına According to Jim ile En İyi Er kek Oyuncu ödülü düştü. CNBCee dizilerinden King of Oueens de, En İyi Komedi dalında ödül aldı. Family Friendiy Programming Forum, bellibaşlı reklamcılarla çalışarak, çocuklarla büyüklerin ekran karşısına birlikte geçme ihtimalinin en yüksek olduğu “primetime”da, akşam 8 ile 10 arasında, ailelerin izleyebileceği program seçeneklerinin 
&. sayısını artırmaya çalışıyor. 
According to Jim'in birinci sınıf bir aile dizisi olduğuna hiç şüphe yok. Tıpkı Jim 
Belushi'nin gerçek bir tele- 
* vizyon yıldızı olduğuna hiç şüphe olmadığı gibi. Ne de olsa, karısına ikide birde parayı kazanan kişi kendisi oldut ğuna göre ailenin de reisi olduğu- 
N nu hatırlatan, hayli düşüncesiz (ama sevimli) bir erkek karakterle “kral” ola mayı başardı. According to Jim'in yaik pım yönetmenlerinden biri olduğu da düşünülürse, hakikaten keyfi yerinde diyebiliriz. 
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Kaykay ustası 


“My Name is Earl”ün başrol oyuncusu Jason Lee, 13 yaşındayken kaykay yapmaya başladı, beş yıl sonra profesyonel olmuştu. 
Büyük başarı kazanan Lee, “360 salto” denen bir hareket geliştirdi. 


arl Hickey, şimdiye kadar tanıdığınız televizyon kahramanlarının hiçbirine benzemiyor. İncelikli sitcom kahramanlarının seçkin niteliklerini boşuna onda aramaya kalkmayın. Entelektüel olmakla yakından uzaktan hiç ilgisi yok, hatta Cheers'de barın kenarındaki taburelere tünemiş müdavimler bile onun yanında entelektüel sayılır. Earl naif, cahil, hırs nedir bilmeyen biri. Buna karşılık, kendince bir cazibesi, kocaman bir yüreği var ve Jason Lee'nin oyunuyla, onu sevmemek neredeyse imkânsız. 
Meslek hayatı gerçek anlamda Kevin Smith'in 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filmi Mallrats ile hareketlenen aktör, küçük yaştan beri oyuncu olmak isteyenlerden değil. İlk merakı, kaykay. 1.88 boyundaki Lee, 13 yaşındayken kaykay yapmaya başladı, beş yıl sonra profesyonel olmuştu. Büyük başarı kazandı, sayısız genç hayranı vardı, “360 salto” denen bir hareket geliştirdi. Sporun ticari yanına da dahil olmak isteyen Lee, bir arkadaşıyla birlikte “Stereo Skateboards” ve “Stereo Sounds Clothing” adlı ikiz şirketleri kurdu. 1990O'ların başında ise marifetlerini müzik kliplerine taşıdı. Bunlardan biri, Spike Jonze'nin yönettiği Sonic Youth şarkısı 10096 idi. Jason Lee ertesi yıl, Jonze'nin teş- 


vikiyle, Allison Anders'in filmi Mi vadi loca'da Jason Lee, “My Name is Farl"ün en büyük (1993) oynadı. Ama ona oyuncu olma kararı o silahı, Tek kaşını havaya kaldırıyor, verdiren şeyin, Barton Fink'te Steve Buscemi'yi 


ülümseyerek bakıyor, tek dileği eski abahatlerini telafi etmek. 


KN 


izlemek olduğunu söylüyor. K Arkasından Mallrats geldi. Film pek beğenil medi ama, Lee, Brodie Bruce rolüyle hem eleştirmenlerin övgüsünü kazandı hem de seyircilerin dd kalbini. Smith ondan öyle memnun kalmıştı ki, : sir sonraki filmi Chasing Amy'de (1997), Ben Affleck'in kaçık oda arkadaşı Banky olarak ona bir Tol yazdı; Lee bu filmle “Bağımsız Ruh Ödü- 


ü'nü aldı. Birçok bağımsız filmde (iki tanesi yi- 


ne Smith'in) ve TV filminde oynadı, ticari film- 


lere de el att. Örneğin, Cameron Crowe'un ödüllü filmi Almost Famous'ta (2000) kurmaca 70'li yıllar müzik grubu Süllwater'ın üyesi Jeff Bebe'yi oynadı. Crowe ertesi yıl Vanilla Sky'da da ona, Tom Cruise'ın en iyi arkadaşını oynattı. 
Jason Lee, kendini ön plana çıkarmayı sevmiyor ama mesai arkadaşları Smith ve Affleck onun bu piyasadaki en komik ve en centilmen ruhlu aktörlerden biri olduğunu söylüyor. Çoğu meslektaşı, eleştirmenler ve yönetmenler de aynı fikirde. Zaten My Name is Earl'e bir göz atmak, Lee'nin yeteneğini j de, niye Alan Küre adayı olduğunu da göstermeye yeter. Her şeye rağmen mutlu görünen Earl gibi o da hayatından memnun. Belki yedi yılını © verdiği (o profesyonel kaykaycılık günlerini özlüyordur ama, aktör olarak da durumu gayet iyi. Zaten kaykay © şirketlerinden Stereo'yu “ 
da yeniden hayata geçirdi. 
Beth Riesgraf'tan olan küçük oğluna Pilot Inspektor RiesgrafLe- e adını vermesi ise ayrı hikâye. 
Belki de Lee, ömür boyu süren şakalara inanıyordur. 
Bakalım “karma”sını düzeltirken ileride oğlun- 


dan nasıl özür dileyecek? 
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CARNIVALE 


D i KÜ N Ğİ! b 
Karnavalın yolculuğu sonuna yaklaşıyor. “Carnivale”nin finalinde 


Peder Justin ve cemaati ile Ben ve panayırı, Yeni Canaan'da ilk ve son kez aynı mekânı paylaşacak. 


dilerini farklı nedenlerle evlerinde hisse- 


decekleri bir atmosfer yaratan Carnivale, sona eriyor. Hayranları da, onun karanlık, rahatsız edici, tekinsiz imgeleri, karakterleri ve olaylarıyla vedalaşmaya hazırlanıyor. HBO'nun, yüksek maliyet gerekçesiyle aslında iki yıl daha sürmesi beklenen diziyi bu noktada kesmesi, hem beklenmedik miktarda izleyici tepkisine yol açtı, hem de internette cevaplanmadan kal- 


ydınlık ile karanlığın güçlerinin karşı karşıya gelmesine çok az kaldı. 
John Steinbeck, Stephen King, Cli- ve Barker ve Ray Bradbury'nin ken- 


mış sorulara ilişkin birçok tartışma başlattı. 
Yoksul, genç bir çiftçi ile karizmatik bir vaizi, aydınlık ve karanlığın yaratıkları olarak karşı karşıya getiren dizinin amacını en doğru olarak, karnaval yöneticisi Samson'un birinci bölümdeki açılış monoloğu özetliyordu. 
Dizi boyunca onların gerçek kimliklerine daha fazla yaklaşmaları- 
« na ve güçlerini tamama erdirme 
; yolunda ilerlemelerine tanık ol duk. Bu kimlikler hakkında önce- 


den bilgi verilmemesi, gereksiz 


imalarda bulunulmaması da, Carnivale'ye karşı ilgiyi ayakta tutan özelliklerinden biriydi. 

Bir diğeri ise karakterleriydi elbette. Işığın Avatarı Ben Krohn Hawkins'in (Nick Stahl) karşısında, Peder Justin Crowe (Clancy Brown) ve ablası İris'i (Amy Madigan) görüyoruz. Bir de, neye uğradığını anlayamamış, felçli manevi babaları Muhterem Norman Balthus (Ralph Waite) ile Peder Justin'in başarısı için elden geleni ardına koymayan kaçak mahküm Varlyn “Bird Dog” Stroud (John Carroll Lynch). Karnavalda ise başta Müdüriyet'in temsilcisi Samson (Michael J. Anderson) olmak üzere, patronun sağ kolu ve Sofie'nin bir vakitler ilgilendiği Clayton “Jonesy” Jones (Tim DeKay), yılan terbiyecisi Ruthie (Adrienne Barbeau), karnavalın “soyunma” görevlileri Rita Sue (Cynthia Ettinger) ve Jonesy ile ilişkisi olan kızı Libby (Carla Gal 


» 


lo), ailenin borca girmiş babası “Stumpy” (Toby 


Huss) ve diğerleri yola devam ediyor. Görülemeyenleri gören “kör” Profesör Ernst Lodz (Patrick Bauchau), Ruthie'yi döndürmek için öldürül müş, tarot kartlarını artık okumak istemeyen Sophie (Clea DuVall) ise yol ayrımını aşmış. Bu arada, dizinin büyük bölümünde sadece çadırda yükselen bir ses olarak tanıdığımız Müdüriyet'i, 
1983 yılında The Year of Living Dangerously'de 
Mel Gibson'a yardım eden cüce bir (erkek) fotoğrafçı-rehberi oynayarak Oscar alan Linda Huntın konuştuğunu da hatırlatalım. 
İnternette hararetle sürdürülen tartışmalar- dan, cevapsız kalmış sorulardan söz etmiştik. 
Carnivale'nin yaratıcısı Daniel Knauf, “Avatar Kuralları”nı, ikinci sezonun sonlarında yayınladı. Anlaşılıyor ki, “İyi ile Körü”nün, ya da “Ay. 
dınlık ile Karanlık”ın dini kisve alındaki mücadelesinin kuralları çok önceden konmuş. İşte Knaufun “kutsal kitap”ı, diziyle ilgili notları: 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Bir Kan İki Sülâle, Aydınlık ve Karanlık; 

Her kuşakta iki Avatar en yaşlı erkekler, biri aydınlık, biri karanlık; 

Bir Avatar'ın doğası tesadüflere kalmıştır-karanlıktan aydınlık, aydınlıktan karanlık çıkabilir. 

Sülâle başına bir Kâhin (En yaşlı egemen er kek), 


Herhangi bir dönemde sağ olan kuşakların sa- 


yısına göre, bir ya da daha fazla Prens (yükselen erkek) olabilir, 


Dizinin yaratıcısı Daniel Knauf ikinci sezonun sonlarında “Avatar Kuralları"nı yayınladı. Anlaşılan “İyi ile Kötü”nün, dini kisve altındaki mücadelesinin kuralları çok önceden konmuş. 


Bir Prens, tam gücüne kavuşmak için Kâhin'i kendi elleriyle öldürmelidir, 

Özgür seçim geçerlidir, 

Avatar'lar, insanlara göre daha dayanıklı olsalar, çabuk iyileşseler de fanidirler, 

Yıkımın Usher'ı, Son Zaman habercisi olarak geleceği önceden bildirilen Atataric Kâhin'dir; gerçek işlevi henüz belli değil, 

Alpha, ilk Avatar kadın. İskenderiye'deki Kraliyet Kütüphanesi, İskenderiye Patriği Theophilus tarafından yok edildikten © sonra, hikâyesi yitirilmiş. Omega son Avatar'dır-yine bir kadındır. 
Hikâyesi henüz kesinleşmedi. 
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SCUDDER VE BELYAKOV 
SÜLÂLELERİ 


Scudder Sülâlesi 


Hilton Scudder 
Emma Krohn'un kocası; Henry 
“Hack” Scudder'ın babası. 


Emma Krohn 
Hilton Scudder'in karısı; Henry 
“Hack” Scudder'in annesi. 


Henry "Hack" Scudder 

Hilton Scudder ve Emma Krohn'un oğlu; Flora Hawkins'in kocası; Ben Krohn Hawkins'in babası. 


Flora Hawkins 
Henry “Hack” Scudder'ın karısı; Ben Krohn Hawkins'in annesi. 


Ben Krohn Hawkins 
Henry “Hack” Scudder ve Flora Hawkins'in oğlu. 


Belyakov Sülâlesi 

Lucius Belyakov 

Plemina Belyakov'un kocası; Iris Crowe ile Peder Jus- in Crowe'un babaları; Sofie Agnesh Bojakshiya'nın dedesi. 


Plemina Belyakov 
Lucius Belyakov'un karısı; Iris Crowe ve Peder Justin Crowe'un anneleri. 


Muhterem Norman Balthus ris Crowe ve Peder Justin Crowe'un manevi babaları. 


ris Crowe (Irina Belyakov) 

Lucius Belyakov ile Plemina Belyakov'un kızları; Peder Justin Crowe'un ablası; Muhterem Norman Balthus'un manevi kızı; Sofie Agnesh Bojakshiya'nın halası . 


Brother Justin Crowe (Alexi Belyakovl 

Lucius Belyakov ile Plemina Belyaov'un oğulları; Iris Crowe'un erkek kardeşi; Muhterem Norman Balthus'un manevi oğlu; Apollonia Bojakshiya'nın tecavüzcüsü; Sofie Agnesh Bojakshiya'nın babası. 


Apollonia Bojakshiya 

Peder Justin Crowe'un tecavüzüne uğradı; Sofie Agnesh Bojakshiya'nın annesi. 


Sofie Agnesh Bojakshiya 

Peder Justin Crowe ve Apollonia Bojakshiya'nın kızları; İris Crowe'un yeğeni; Lucius Belyakov'un torunu. 


1996'DAN 2006'YA 
TÜRKİYE VE DÜNYADA 
FOTOĞRAFLARLA 10 YIL 


Olaylar, insanlar, buluşlar, efsaneler, savaşlar, felaketler, yükselenler, unutulanlar... 
Politika, ekonomi, bilim, teknoloji, sanat, spor, günlük hayat, moda ve medyada son on yıla damgasını vuranlar... 


a R. 


Çarpıcı fotoğraflar ve metinlerle on yılın tarihi... 


<P on vik 
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ARRESTED DEVELOPMENT 


Aldığı Oscar sayesinde ülkesinin adını duyurduğu için Nelson Mandela'nın teşekkür ettiği Charlize Theron, “Arrested Development”a konuk oluyor. 


u ay Arrested Development ta farklı bir Bluth ailesinin 


) heyecan yaşayacağız. 


| kurürıcısı Michael, babasının bir iddi- 
4 # asını açıklığa kavuşturmaya çalışırken 
esrarengiz güzel Rita ile tanışmıştı. İşte o güzel, Monster ile Oscar alan eharlize Theron, birkaç bölümlüğüne Arrested Development'a konuk oluyor. 

Bir şehir efsanesine göre, Theron, Hollywood Boulevard'daki bir bankanın müdürüyle kavga ederken bir menajerin dikkatini çekip sinemaya adım atmış. Müdür, eyalet dışı bir çek olduğu için, Charlize'ın annesinin gönderdiği 500 do: larlık çeki bozmamakta direniyormuş, Charlize da ona avaz avaz bağırıyormuş. Menajer, genç 


© kaza kartını uzatmakla yetinmiş, Theron da sekiz “ ay'sonra ilk işine kavuşmuş. Sonrası. i 


külkedisi masalı... : 
31 yaşındaki Tkeron,  Benoni; Güne 


ka” daki bir çiftlikte e doğdu, büyüdü — 


mak üzere eğitim gördü. 15 yaşındayken annesi, içkiliyken kendisine saldıran kocasını vurup ök dürdü. Nefsi müdafaa sayılan bu olayın ardın: dan, annesi modellik yapması için Charlize'i Milano'ya gönderdi. Bir süre sonra modellikten sıkılan Theron, ilk aşkı baleye döndü, New York'a gidipJoffrey Balesi ile çalışmaya başladı. 
Ne yazık ki dizinden sakatlanması bu hayale bir son verdi. Annesinin isteği üzefine, oyunculuk: ta şansıni denemek üzere Los Angeles'a gitti. 

© Genç aktris, Children of the Corn Mideki (1994) önemsiz bir rolün ardından 2 Days in 


the Valley ile (1996) dikkat çekti, oyunuyla övgü ğ 


aldı. Bu övgüler onu ilk başrolüne götürdü, Kea- 


nu Reeves'li The Devil's Advocate'le (1997)'yin olumlu, deştiriler 2 Woody m ona .Celel 


performansıyla parladı. Arkasından, John Irving uyarlaması, Lasse Halistrtöm'ün yönetüği The Cider House Rules'daki (1999) sorunlu genç kadın rolü geldi. : 
Charlize Theron e ara nan oyuncularından biri haline gel mişti, rol aldığı filmlerden bazıları pek başarılı olmasa da. Yine yıldızlarla dolu The Italian Job (2003) şöhretini pekiştirdi. Aynı yıl, 
“ciddi aktris” 
harflerle yazdırdı. Monster'da, yedi er- 


Charlize Theron katagorisine adını alan 


keği öldürüp ölüme mahküm olan sekatil Aileen Wuornos'u, 15 kilo 
“alıp, tanınamaz bir fizikle oynadı. Daha önceki model, sevgili ve Güneyli güzel üplemelerinden tamamen farklı olan bu karakter oyuncuya bü:- yük övgülerin yanı Sıra, aralarında Akademi Ödülü'nün de bulunduğu ondan. fazla ödül getirdi. 


Ona babası. Charles? ın adını vermişler, arka: 


e ise yy sadece Charlie diyor. Mons- 


Güney Afrika'ya döndüğünde Nelson Mandela onu kucakladı ve dışarıda ülkesinin adını duyur duğu için teşekkür etti. Charlize, bu ânı hiç unutmuyor. Artık. Kuğu Gölü ile Fındıkkıran'da dans. ettiği günler geride kaldı ama, oyuncu olarak kendini kanıtlamasını bildi. İngilizce telaffu- 


zu yüzünden başlarda hayli a çekti, nl. > — ise “Afrikaans”. 2001. Ağustos? undan beri, İr * e : 


nn e Sare Townsend ile birlikte. En 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THE O.C. 


Şarkıcılığı ilerle değil 
Peter Gallagher, yıllardır sahnede şarkı söylüyordu. 
“The O.C.”de bu yeteneğini gözler önüne serince, albüm teklifi almakta gecikmedi. Amerika'da geçen ay yayımlanan “7 Days in 
Memphis” adlı albümde 


Gallagher, soul ve blues erini yorumluyor. 


he O.C.'nin ikinci sezonunun sekizinci bölümün: de Peter Gallagher, Don't Give up on Me adlı şarkıyı söylüyordu eşi için. Kocaman barda sadece o ve âşık olduğu kadın varmışçasına, sadece onun gözlerine bakarak. The O.C. fanatikleri zaten baştan beri Gallagher'ın romantik bir eş ve iyi bir baba olarak çizdiği portreye hayrandılar. Sesinin güzelliği, şarkıyı yorumlamaktaki mahirliği de işin cabası oldu. İzleyenlerden “Aman Al lahım, her şeyin yanında bir de çok güzel şarkı söylüyormuş” nidaları yükseldi. Ancak Gallagher'ın kariyerini biraz yakından takip etmiş olanlar için şaşılacak bir durum yoktu ortada, çünkü kendisi zaten yıllardır şarkı da söylüyordu. 

Gallagher'ın sinemaya adım attığı ilk filmi The Idolmaker. 
Yönetmenliğini Taylor Hackford'un yaptığı 1980 tarihli filmde Gallagher, Vinnie isimli menajerinin yardımıyla sıfır- dan zirveye tırmanan şarkıcı Tommy Dee rolündeydi ve film boyunca şarkı söylüyordu. 

Peter Gallagher okul yıllarında müzik ve tiyatroyla uğraşmış olsa da oyuncu olmayı düşünmüyormuş. Ekonomi eğiümini bitirdiğindeyse mutlu olduğu tek yerin tiyatro sahnesi olduğunu kendisine itiraf etmiş. Aslında sıradışı bir çocuk olacağı doğduğu gün belliymiş. Fırtınalı bir günde hastane odasındaki doğum çok uzun sürmüş. Doktor göbek bağının bebeğin boynuna dolandığını fark etmiş ve bitmek bilmeyen doğum yüzünden panik içindeki annesine değişik bir teklif yapmış: “Bir sigara yakın, bir bardak içki alın ve dua edin.” 
Hayata gözlerini açtığında annesi doktorun dediklerini yerine getirmekle meşgulmüş. Caz, blues ve soul tarzı şarkılara olan yatkınlığını ve ses rengini belki de buna borçludur. 

1977'de Peter Gallagher'ın profesyonel olarak rol aldığı ilk oyun meşhur Hair müzikali. Bunu Grease izlemiş ve bir- biri ardına Broadway'in en ünlü müzikallerinde dikkatleri üzerine çekmiş. 1982'de A Dolls Life, 1992'deki Guys and 


Doll's bunların içinde en öne çıkanları. Gallagher'ın beyaz- 


perdede şarkı söylerek yer aldığı ikinci filmi 1994 tarihli Co- en Biraderler'in imzasını taşıyan The Hudsucker Proxy adlı komedi. Filmde Gallagher, Vic Tenneta adında Dean Martn'i çağrışuran bir şarkıcı olarak görünüyordu, ki Dean Martin de kendisinin en büyük idollerinden biriymiş. Televizyonda şarkı söylediği ilk yapımsa The Secret Lives of Men adlı sitcom. Dizinin tema müziği Gallagher'ın sesinden bir Frank Sinatra klasiğiydi: The Best Is Yet to Come. 

The O.C.'de söylediği şarkı bir anda internet üzerinden inanılmaz sayıda kişi tarafından indirilince Epic Records, 


Gallagher'a bir albüm teklifi götürmeye karar vermiş. Önce 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“Peter Gallagher, çok iyi bir aktör ama stüdyoda bir şarkıcıyı oynamadı. 
Söylediği şarkıları kalpten hissediyordu." 


sağlam bir ekip kurulmuş ve ekibin başına da Blues Brothers grubundan tanıdığımız, efsanevi müzisyenlerden Steve Cropper getirilmiş. Bu birlikteliğin ürünüyse 7 Days in Memphis adlı albüm olmuş. Bugünlerde Amerikan radyolarının en çok çaldığı şarkılardan biri de albümden çıkan ilk single olan Still 1 Long For Your Kisses... 

Albümde Gallagher soul ve blues klasiklerini yorumluyor. Ülkemizde de çok iyi bilinen Gary Moore imzalı Still Got the Blues da bunlardan biri. Steve Cropper'a bakılırsa Gallagher çok iyi bir şarkıcı: “Peter çok iyi bir aktör ama stüdyoya kayda girdiğimizde yaptığı kesinlikle | rol değildi. Bir şarkıcıyı oynamıyor, | söylediği soul ve blues eserlerini kalp- | ten hissediyordu. Umarım ileride kendisiyle bir çalışma daha yaparız.” | 

7 Days in Memphis müzik eleştirmen- İs 5 
lerinden gayet iyi notlar almış olsa da | 4 
şu soruyu sormadan edemeyenler de ol | du: “Herkes için ilginç olan Sandy Cohen'in Acaba Peter Gallagher'ın 


blues ve soul klasiklerini seslendirmesi birileri- 


şarkı söylemesiydi. 


ne ilginç gelecek mi?” 

Yerinde bir soru olmakla birlikte cevabını vermek için henüz çok erken. Şu an hâlâ dumanı tüten albümün önümüzdeki günlerde Gallagher'ın şarkıcılık kariyerine yeni bir sayfa açıp açamadığını hep birlikte göreceğiz. 
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“Bu adama albüm yapın!” 


Peter Gallagher'a bir albüm yapma fikri aslında Epic Records'un yöneticilerinden birinin eşine ait. Çift evde oturmuş The O.C.'yi izlerken, Sandy Cohen Don't Give up on Me'yi söyleyince eşi, plak yapımcısına “bu adama albüm yapsanıza” demiş. Yapımcı düşünüp proje- nin çok da manasız olmadığına karar vermiş. 
Gallagher'in ses renginin blues ve soul tarzına yatkın olması dikkate alınarak bu tarz müziklerin tarihinde büyük yer tutan Memphis kentinde kayda girmeye karar verilmiş. Otis Redding, Booker T and the MG's, Johnny Taylor, William Bell, Sam and Dave, Isaac Hayes, Solomon Burke gibi efsane isimlerin şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırlanmış. 

7 Days in Memphis, Peter Gallagher'ın ilk solo albümü, ama yer aldığı ilk müzik albümü değil. Oyuncunun şarkı söylediği diğer kayıtlara da ulaşmak isterseniz tam liste şu şekilde: 

My Favorite Broadway: The Love Songs / 2001 

tr Broadway müzikallerinde yer almış klasik Müdür aşk şarkılarından oluşan albümde Gallagher, Not a Day Goes By adlı şarkıyla yer alıyor. 

Pal Joey / 1995 

Aynı adlı Broadway müzikalinin şarkılarından oluşan albümde, oyunda rol alan 


>) ADol'sLife / 1982 - 
Gallagher'ın kariyerinin ilk | Dis yıllarında rol aldığı bu müzikalde seslen- / li 

dirdiği Stay with Me Nora'yı bu albümde | je 
dinleyebilirsiniz. 4 5 
Guys and Dolls / 1992 

Bir başka Broadway oyunun müziklerini > içeren albümde Gallagher dört şarkı | i ” seslendiriyor. lik 

Psychoderelict / 1993 > 
Efsanevi The Who grubunun gitaristi Pete Townshead'ın yazıp sahneye koyduğu rock-opera'da Gallagher üç şarkı seslendirdi. 


SEINFELD 


ÇARŞAMBA 20:00 


Artık herkese orba var! 


Al Yeganeh, “Seinfeld"deki “Nazi Çorbacı”nın ilham kaynağı. 
İnadı bırakıp dizideki tiplemeye sahip çıkan Yeganeh'in kurduğu “The Original Soupman” adlı zincir, 1.000 şubeye ulaşmayı planlıyor. 


einfeldin en popüler karakterlerinden biri de Nazi Çorbacı. Pişirdiği mükemmel çorbaların tadıyla ters orantılı bir kibarlığa sahip olan çorbacı karakterinin “sana çorba morba yok” diye bağırması bugün hâlâ o kadar popüler ki; Amerikan futbolu maçlarında rakip takımı kızdırmak için kullanılan böyle bir tezahurat bile yerleşmiş durumda. 
Aslında dizideki birçok mekân ve karakter gibi Nazi Çorbacı da gerçek hayattan esinlenilerek yaratılmış. The Soup Kitchen adlı küçük dükkânında hayaunı kazanan İran asıllı New Yorklu Al Yeganeh, Nazi Çorbacı'nın ilham kaynağı. 
Yeganeh ilk başta dizide yer almaktan hiç memnun olmamış ve uzun zaman sessiz kalmayı tercih etmiş. Ama sonradan söylediğine göre diziyi izledikçe Jerry Seinfeld'i tokatlamak arzusuyla yanıp tutuşmuş. Dizinin hayranlarının gerçek Nazi Çorbacı'yı görmek için dükkânın önünde kuyruklar oluşturmaya başlaması ise kazancını epey arturmasına karşın sinirlerini bozmuş. 
Ancak Yeganeh'in müdavimlerinden Bronx'lu Scott Ruddy adlı bir müteşebbisin kendisini ikna etmesi üzerine Seinfeld dizisindeki çorbacı karakterini sahiplenmeye karar vermiş. Ve 
Ruddy ile Yeganeh ülke çapın- 
SELNFELD SEVEN BUNLARI DA SEVER 
KİTAP 


Seinfeld ve Felsefe, William Irwin, Güncel Yayıncılık, 208 sayfa Shows About Nothing: Nihilism in Popular Culture from the 


Exorcist to Seinfeld, Thomas Hibb, Spence Publishing, 192 sayfa 


e 


KİTCHEN 


ETHNIK  SPECİALT Y -1NVENTİVE “WMOLESOME DİET | 


da bir çorbacı zinciri kurmaya karar vermişler. 
Geçen sonbahardan itibaren şubelerini açma- ya başlayan The Original Soupman adlı zincir, önümüzdeki yedi yılın sonunda ABD ve Kanada sathında bin şubeye ulaşmayı planlıyor. Şu ana dek yaptıkları anlaşmalarla açtıkları şube sayısı 123'ü bulmuş durumda. Çorbacı zincirinin kısa sürede ulaştığı bu başarı The International Gourmet Soups adlı dev şirketin de dikkatini çekince ortaya yeni bir proje daha çıkmış: Aynı markayla konserve çorba üretmek... İşler büyüyünce Yeganeh artık inadı bırakıp dizideki “aksi çorbacı” imajını kabullenmeye razı olmuş. Konserve çorbaların üzerine fotoğrafının konmasını kabullendiği gibi şu ibareye de hiç sesini çıkarmamış: “Paranızı hazırlayın, sipariş verdikten 


sonra üç adım sola kayın!” 


R Mese: Diziye ilham veren “The Soup Kitchen” 


» (solda) ve dizide Al Yeganeh'i 


canlandıran Larry Thomas (altta). 


TURA 


CD/DVD 


> 1'm Telling You for the Last Time, Jerry Seinfeld, Universal b> Jerry Seinfeld: Comedian, Christian Charles, Miramax b» Jerry Seinfeld Live on Broadway, HBO Home Video 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THE SIMPSONS 


Homer is a rockstar 


The Simpsons, müzikle de yakından alakalı bir yapım. Ünlü rock yıldızları 


sık sık dizinin konukları oluyor... 


omer Simpson, karşılaştığı rock müzisyenlerine aynen şöyle der: “Sizin sayenizde çocuklarım gelecekle ilgili, onlara ömür boyu asla sağlayamaya- 
The 


Simpsons'ın müzik üzerinden yaptığı ince espri- o 


cağım hayaller kurmaktan vazgeçtiler.” 


lerinden bir tanesi de buydu. Müzikle ilgili göndermeler The Simpsons'ın çok sevdiği, sık sık da başvurduğu esprilerin başında geliyor. 
Mesela bir bölümde Lisa dişçi koltuğunda uygulanan anestezi sebebiyle kendisini Beatles'ın Yellow Submarine çizgi filminin içinde bulur, Beatles üyeleri havada uçan Lisa'yı gösterir ve bağırırlar: “Lisa'ya bak, gökyüzünde ama elmaslar olmadan...” 
Yani, Lucy in the Sky with Diamonds... Beatles'ın en meşhur ve en tartışmalı şarkılarından bir tanesi. Lucy, Sky ve Diamonds sözcüklerinin başharflerinin yan yana gelmesiyle LSD kısaltmasının ortaya çıkması, yıllar boyunca sürecek tartışmalara sebebiyet vermiş ve John Lennon'ın aslında LSD tribini anlattığı iddia edilmişti. Kimilerine bakılırsa Lucy, John Lennon'in oğlu Julian'ın anaokulundan arkadaşıydı ve annesi mücevherci dükkânı sahibiydi. Julian da arkadaşı Lucy'i gökyüzünde elmaslarla çizmiş, Lennon da bu resim üzerine şarkıyı yazmıştı. 
Dizi dikkatli izlenirse eğer, bazen Lisa Jim Morrison'ın American Prayer'ından The Lizard- 
| king'i söyler: “I'm a lizard gueen...”; Bart, Kanada'ya doğru yola çıktığında fonda Kanada'nın en tanınmış eski gruplarından Rush çalar; Otto, Woodstock 99'da tanıştığı sevgilisiyle Simpson ailesinin bahçesinde evlenir... 
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Mick Jagger, 
Keith Richards 
(sağda) ve 

Kid Rock da 
(en sağda) 
diziye konuk oldular. 


Ama en güzel müzik sohbeti yine Lisa ve babası Homer arasında yaşanır. Lisa, anneannesi Mona'yla Bob Dylan'dan Blowin' in the Wind'i söylerler: “Daha kaç köyden sürülsün insan adam oluncaya dek” dedikleri anda Homer'dan “Baba, bu retorik bir soru.” “Retorik mi? O zaman se 


yanıt gelir: “Yedi!” Lisa babasına sorar: 


kiz!” “Baba, retorik ne demek biliyor musun?” 
“Retorik ne demek biliyor muyum?” Kapı çalar ve Homer kurtulur... 


SCRUBS 


Hemşire hakları... 


Bu ay “Scrubs”ta, J.D. ile kazayla öpüşen hemşire Carla ön plana çıkıyor. 


urk'ün J.D. ile ne kadar iyi arkadaş olduğu, Serubs'ın tanıtımından bile anlaşılıyor. Ne var ki, Carla ile J.D. bu 

ay biraz nefes almak için dışarı çıktıkları gecenin sonunda kazayla öpüştüklerinde işler karışıyor. Turk fena halde rahatsız oluyor ve Hemşire Carla Espinosa da (The Sopranos'da da izleyeceğimiz Judy Reyes) bu sayede biraz daha ön plana çıkıyor. Hayranları herhalde bundan son derece memnun olacak. 

Ayrıca, hemşirelerin haklarını savunan nursingadvocacy.org sitesi de, “insanların hemşirelere, doktorlar kadar saygı göstermediği” bu dünyada, bu en başına buyruk “TV” mensuplarının ilgiyi üstüne çekmesinden hoşnut kalabilir. Sitenin üyelerinin en büyük şikayeti, meslektaşlarına köle muamelesi edilmesi. Bu konuda öteki dizilerden biraz daha iyice olsa da, Scrubs'ın hemşirelik tanımının, “sesini kısıp doktorların “emir”lerini yerine getirmek” olduğunu düşünüyorlar. 
Onlara göre bu “antihemşire” tavra rağ men, Serubs, yine de güncel hemşirelik sorunlarını nispeten cid- diye alan bir dizi. 

Carla ise değil J.D. 
ve kocası Turk gibi genç doktorlara (zaten evlilik gemisinde dümenin onun elinde olduğunu biliyoruz), Cox ve Kolso gibilerine bile kafa tutmaktan çekinmeyen bir genç hanım. Hatta, hastane- nin huysuz ve isimsiz hademesi bile ona dişini geçiremiyor. Bazen “aşağılayıcı” doktor baskılarına boyun eğse de, Carla, düşündüğünü söylemekten çekinmeyen özgür bir ruh. Öte yandan, Elliot'la çok geç arkadaş olan Carla, “Bambi” dediği J.D.'yi hep korudu. Dr. Cox, hiç nedensiz ona bağırdığı zaman, J.D.'ye siper olan hep oydu. Çalıştığı bütün stajyerler içinde, sadece 


J.D.'nin onu onaylayıp onaylamadığına aldırdığını söyledi. 
Hem de, insanların kusurlarını yüzlerine vurma eğilimi gösteren biri olduğu halde. Kimse de onunla uğ: raşmıyor, çünkü Carla öfkelendiği zaman bir âfet oluyor. Demek ki doktorların üstünlüğü de buraya kadarmış. 


İSCRUBS SEVEN BUNLARI BA SEVER » e e 


DV 


Patch adams, Universal 

> Vital Signs, 20th Century Fox 

““ Northern Exposure, Mca Home Studio >» Garden State, 20th Century Fox 


KİTAP 
> Patch Adams Yaşam Boyu Kahkaha, Kuraldışı Yayınevi, . 248 sayfa 
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ÖNE TREE HİLL 


Imlerinin ilmez 


Filmografisinde yer alan birçok gerilim ve korku filminde hep kurbanları canlandıran Fransız kökenli oyuncu Emmanuelle Vaugier, “Three Hil” kasabasına konuk olan kötü kadın rolündeki Nikki'yi canlandırıyor. 


kranda basketbol keyfi yaşatan gençlik dizisi One Tree Hill'de bu ay birinci sezon sona ererken, normalde olduğundan daha olaylı bölümler ekrana gelecek. Koç Whitey sağlık nedenleriy 


(0) 


görevini Dan Scotr'a devredince genç oyuncular sahada yetenekerinin sınırlarını zorlayacak. Sürpriz gelişmelerin yer alacağı dizide gerçekleşe- 


cek olağandışı karmaşanın sorumlusu bir süredir Tree Hill kasabasına konu 


k olan Nikki. Emmanuelle Vaugier'in canlandırdığı Nikki, dizide göründüğü ilk bölümde Lucas'a unutamayacağı bir gece yaşatıp, Brooke ile arasını açmıştı. 
Akılda kalıcı bir güzelliğe sahip Vaugier'i unutamayan başka izleyiciler varsa üzülmesinler, genç oyuncuyu One Tree Hill dışında CNBC-e ekranındaki baş- 


ca yapımlarda da seyredebilecekler. Superman'in gençlik yıllarını anlatan Smallville'in ikinci sezonunda Lex'in uzun süreli sevgilisi Dr. Helen Bryce ve Two and a Half Men'in üçüncü sezonunda da Charlie'nin peşinde koşup da bir türlü telefon numarasını edinemediği dans hocası Mia rolünde ekrana gelecek. 
Vancouver, Kanada doğumlu Vaugier, ilk rolünü bir Amerikan yapımında, A Family Divided adlı TV filminde aldı. Oyuncu olmak isteyen pek çok genç gibi o da gösteri dünyasına model olarak girip sonra reklam filmleriyle oyuncu- 


luğa geçiş yaptı. Yine bir Amerikan yapımı The Halfback of Notre Dame ise ona birçok kapı açtı. Oyunculukta ilerlemesinde Fransız kökeninin çok faydasını gördüğü söylenebilir. Highlander, Madison, The Outer Limits, Dead Man's Gun, Myth Çuest ve Viper gibi Kanada televizyonu için yapılan ya da Kanada'da çekilen birçok yapımda rolü az da olsa yer alması dikkat çekmesine neden oldu. 

Robert Duvall ve Michael Caine gibi oyuncularla Secondhand Lions'ta yer alması ve 40 Days and 40 Nights'ta da Josh Harnett'la paylaştığı ateşli sahne dışında onu en çok birkaç ay önce vizyona giren Saw 2'deki rolüyle hatırlıyor olabilirsiniz. Saw 2 onun ilk gerilim/korku filmi değil. Hatta filmoegrafisinde yer alan Hysteria, Shadow Warriors Il, Shape Shifter ve The Fear: Resurrection gibi filmlere bakınca bu alanda birçok yapımda yer aldığını ve kurban olma konusunda South Park'taki Kenny ile yarışabileceğini görebilirsiniz. Vaugier'in korku filmlerinden kurtulması biraz zaman alacağa benziyor. Son iki filmi Unearthed ve House of the Dead 2: Dead Aim de yine bu alanda. Ancak bu sefer başrolde oynayacağı için ölmeyeceğini umuyoruz. 

İlgilenenler, bu filmlerin vizyona girmesini bekleyene kadar Vaugier'in bu ay Tree Hill sakinlerini birbirine düşürmesini kaçırmasın. Kötü kadın rolünde iz- 


leyeceğiniz Vaugier herkesi her anlamda deli edecek. 
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LAS VEGAS 


“Las Vegas”ın yapımcıları her şeyin en uç olduğu bu şehri betimlerken gösteri dünyasını unutmadı. Ya bir oyuncu ya da bir müzisyen birkaç bölümde bir Montecito kumarhanesine konuk oldu. 


as Vegas her ne kadar kumarhaneler şehri olarak anılsa da gösteri dünyasında ayrı bir yere sahip olduğu kesin. 
«5 Vegas'ın neon ışıklarıyla aydınlatılmış yapay dünyasında her yerin parlayıp göz alıcı olması için büyük çaba harcanmış. Görkemli Eif fel Kulesi ve Mısır Piramitleri, gece eğlencesinin sınırlarını zorlayan kulüpler, 24 saat gün ışığı et kisi yaşatan yüz binlerce watt'lık iç mekân aydınlatmasıyla her şey kocaman bir şov Vegas'ta. Sahne ışıkları ise bu şovun vazgeçilmez bir parçası. OKu:- marhanelerin devasa konser salonlarında her yıl sayısız sanatçı eşi benzeri olmayan gösteriler sunuyor. 
Yılbaşı gecesi CNBC-e'de yayınlanan Elton John'ın The Red Piano konseri de Vegas'ta bir kumarhane- de gerçekleşmişti. Mekânlarına daha çok oyuncu çekmek isteyen kumarhane sahipleri bu gibi büyük gösterilere yer verince haliyle Las Vegas da ünlü kişilerden ve sanatçılardan geçilmez oluyor. Dizinin yapımcıları da, her şeyin en uç olduğu bu şehri betimlerken gösteri dünyasını unutmamış. Birkaç bölümde bir ya yıldız bir oyuncu ya da müzisyen Montecito kumarhanesine konuk oluyor. 

İkinci sezonda izleyiciler, aktörler- de George Hamilton'dan Alec Baldwin'e, müzisyenlerde de Black Eyed Peas'ten Duran Duran'a kadar pek çok ismi ağırladı evlerinde. Geçen 


Sam'in eski kocası Casey'i canlandıran Dean Cain, bir zamanların ünlü Superman”iydi. 


di, 58. 


ay gayet formda bir Sylvester Stallone'u, Ed Deline'a bir çeteye karşı mücadelesinde yardım ederken izledik. Bu arada Rocky ve Rambo meraklılarına buradan duyuralım; Stallone kendisini efsane yapan bu serilerin son filmleri için kolları sıvamış. 

Bu ay diziye daha önce CNBC-e'de yayınlanan News Radio'dan hatırlayacağınız, Dave Fo- 


ley ve Montecito'nun zengin ettiği Fred'i canlan- 


dıran meşhur komedyen Jon Lovitz konuk olacak. Fred'in Vegas'a her gelişi sorunlu olmuştu. 
Bu sefer de farklı olmayacak ama beraberinde getirdiği birçok ödüle sahip R&B kraliçelerinden biri, Ashanti finale yaklaşırken izleyenlere muhteşem bir gösteri sunacak. Mart ayının ilk haftası yayınlanacak final bölümünde Jon Bon Jovi birçok sürpriz sanatçının yanı sıra geçen ay Sam'in pek merak edilen eski kocası Casey rolüyle diziye konuk olan Dean Cain de yer alacak. Dean Cain, Teri Hatcher'la birlikte rol aldığı Lois & Clark: The New Adventures of Superman adlı televizyon dizisinde Clark Kent rolüyle 
1993 yılında büyük ilgi görmüştü. Sonraki 10 
sene boyunca hiç boş durmadı. Filmografisine 
40 küsur yapım ekledi, ama asıl rekorunu 136 
kez The Division ve Hope & Faith gibi çeşitli yapımlara konuk olarak kırdı. Las Vegas'ta özel yaşanusı hakkında kapalı kutu olan Sam'in farklı bir tarafını görmemizi sağlayan Casey'i canlandıran Dean Cain'in diziyle ilgili düşüncelerini kendi ağzından dinleyelim: 

Birçok yapıma konuk oyuncu olarak katılıyorsunuz... 

Evet, bayağı uzun bir liste oldu. 

Son olarak neredeydiniz? 

Las Vegas'ta, çekimdeydim. 

Sadece iki bölümlük rol için mi? 

Kaç bölüm oynayacağım hakkında yorum yap- 


Sezon sonuna yaklaştığımız “Las yayınlanacak final bölümünde 


Ol u! 


N FİNALI 
3 MART 


mayacağım. Aktörlerin hikâyelerinin kaç bölüm süreceğini açıklamasından nefret ediyorum. O zaman seyirci izlerken “iki bölüm görünüp gidecek” diyebiliyor. Ancak iki bölümden fazla rol alacağımı söyleyebilirim, kaç bölüm olacağını açıklayamam. 

Casey neden Montecito'ya döndü? 

Eski eşine kur yapıp onu geri kazanmak için. 
Mükemmel bir ilişkileri var. Sürekli didişiyorlar, ama ben birbirlerini gerçekten sevdiklerini düşünüyorum. Birlikte olurlar ya da olmazlar bilemiyorum. Her zaman birbirlerinin hayatlarında yer alacaklar, bu nedenle Casey Sam ile ilişkisini biraz kurcalamak için dönüyor. 

“Tas Vegas”taki eşiniz Bayan Marcil hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Vanessa çok çekici ve harika bir insan. Onun hakkında bütün söyleyeceğim bu. Ateşli bir kadın. Çok zeki, bir aktris olarak hızlı ve çok komik. Onunla çalışmaktan gerçekten çok mem:- nunum. 

“Hope & Faith”de komedi, “Law & Order”da ağır dram ve “Las Vegas'ta da ikisinin arası rol. 
Jerde oynadınız. Aralarından tercih ettiğiniz bir tür var mı? 

Bir karakterden diğerine, setten sete dolaşarak bütün bu yetenekli ve hoş insanlarla çalışmış olmaktan büyük zevk alıyorum. Bu noktada birini diğerinden üstün tutmam. Farklı karakterler oy- 


namayı seviyorum. 


ın Mart ayının ilk haftası rpriz sanatçı yer alacak. 


Bu ayın konukları arasında ünlü komedyen Jon Lovitz (üstte solda) ve R & B kraliçesi Ashanti yer alıyor. 
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THE KING OF GUEENS 


Aile içi sorunlar 


“The King of Oueens”de Doug ve Carrie bu ay da aşk, hayat, aile ve evliliğin gündelik sorunlarıyla baş etmeye çalışıyor. 


he King of Oueens'in mutlu çifti Do- o Marey'ye daha fazla ilgi göstermesiyle başlayan ug Heffernan (Kevin James) ile güzel (o kıskançlık sahneleri, Carrie Doug'u bir şarkı karısı Carrie Heffernan'ın (Leah Re- o bestelediği Marey'ye serenat yaparken yakalayınmini) başlarındaki tek dert, Carri- (o ca doruk noktasına çıkmıştı. Bu seferki kıskanç e'nin bodrumda yaşayan babası Arthur Spooner ( lık olayı ise Doug'un arkadaşlarıyla daha fazla (erry Stiller) değil. Her mutlu evli çiftte olduğu O vakit geçirmek istemesinden kaynaklanıyor. Car- gibi, beraberliklerini küçük sarsıntılara uğratan O rie onun gündüzleri kendisini yeterince düşüngündelik sorunlar yaşıyorlar. Sonra da, parça (o mediğine karar veriyor. Bir başka kıskançlık ola- 


bulmaca çözer gibi mutluluklarının parçalarını (o yının hedefi ise, başkaları. Doug ve Carrie, re 


bir araya getiriyorlar. simleri kendileriyle karıştırılmış bir çiftin, onlar-Geçen ay, ağır bir kıskançlık kavgasıyla geç. (o dan daha iyi bir hayat yaşadığına karar verip kısmişü. Doug'un annesinin, onun eski sevgilisi o kançlığa kapılıyorlar. 

Ama en büyük dert, şişmanlık. Carrie zaman 


zaman Doug'a şişman olduğunu ima eder, hatta düpedüz söyler ve bu da kırıcı olurdu. Ona bakarsanız, tombiş kocasından memnun sayılırdı, onu olduğu gibi kabul ediyordu. Bu sefer ise işler ciddi. Carrie onun aşırı yeme alışkanlığına kafayı takıyor, ille de bir terapiste gitmesini istiyor. İki ihtimal var, tabii: Doug ya şişmanlık meselesi ciddi bir şekilde ortaya atıldı diye kırılacak ya da © Carrie'ye olan sevgisi nedeniyle, 
>. onun tavsiyesini tutup tera 
RP 


— 


piste gidecek. Peki, giderse sonuç alabilecek mi? Heyecanla bekliyoruz. 


“The King of 
Oueens"in 

mutlu çifti, Doug 
(Kevin James) ve 
Carrie Heffernan 
(Leah Remini). 


Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambalarına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri içeren bu tür levhalar koymak zorunda kalmıştı. 


Büyük Buluşlar kitabı, insan yaşantısının her alanında ilerlemelere yol açmış buluşları tüm boyutlarıyla ele 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öyküleri... Kitapta, fark yaratan buluşların yanı sıra unutulmuş tuhaf ve harika fikirler de var: Kim bebek pışpıslama makinesi kullanmıştır ki? Bu buluşların kimi gülünç kimi de hayat kurtarıyor; bazıları yıllarca süren 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EVERYBODY LOVES RAYMOND 


20:00 THE KING OF GUEENS 


20:30 RAYMOND | 21:00 LAS VEGAS 


iv leh 


Eski dost “Everbody Loves Raymond” ile vedalaşmaya çok az kaldı. 
Dokuz sezonluk dizi önümüzdeki ay sona eriyor. 


aymond sevenler, bu ay da klasik bölümler izleyecek. Ama bu ayın bir far 

© kı var. Everybody Loves Raymond, 

A, Ray'in Amy çok konuşuyor diye yakınması, yatak odasında Debra'ya “hayır” demesi ve Pat'in sigara içmesi üzerine kurulu üç bölümün ardından, The Last Laugh / Son Kahkaha ile vedaya hazırlanıyor. Bir saatlik bu belgeselde oyuncu kadrosu ve yapımcılarla perde arkası söyleşiler, geçen sezonların 

en hoş anları ve son ya- 


pım haftasının dra- 


mı var. Önümüzdeki ay “Final” ile dokuz yıllık başarılı dizilerine nokta koyacaklar. Ama aslında onlar esas noktayı, birkaç ay önce bir 


Emmy ödülüyle koydular. 
Spor yazarı Raymond ile ailesi, bunca yıldır kavgalarıyla insanları eğlendiriyor. 
Çünkü tek yapukları bu; kavga etmek. Ray- 


mond ile karı- | 


: 
t k 
: 
ki 
| 
i 


sı kavga ediyor, kapı komşuları olan anneyle baba her işlerine karışıyor, her yaptıklarına kusur buluyor. Dört yaş büyük polis ağabey Robert da Raymond'ı kıskanıyor. Everybody Loves Raymond'a kendi hayatı ve ailesinin esin kaynağı ol duğunu söyleyen Ray Romano, “Seyirciler onların birbirlerini hâlâ sevdiklerini hissettikleri sürece, çatışmaları gösterebilirdik” diyor. “Komedi de buradaydı zaten. Yaşadığımız ve bildiğimiz şeyleri yaptık. İnsanlar da bununla özdeşleşti.” 
Everybody Loves Raymond, 13 Eylül, 1996'da CBS'te yayınlanmaya başladı. Önceleri Cuma akşamlarına, reytingi düşük olan bir saate konmuştu. Ancak CBS yöneticileri ellerindeki dizinin umut vaadettiğini görünce onu Pazartesi akşamına aldılar. Dizi, yeni gününde bütün rakiplerini silip süpürdü. Sonuna kadar da aynı günde ve saatte kaldı. 1990'ların sonlarında birkaç yıl, sürekli olarak reytingde ilk 5'e girdi. 
Everybody Loves Raymond'ın yazarlarının sırla- 


o rından biri de, karakterlerinin hayat- 
©. larındaki belli anları ve tuhaflıkları tekrarlamayı unutmamaları. 
Örneğin Debra daima Mari- 
“büyük kaşık”ını ödünç alır; yine Debra 


e'nin 


Ray'i daima, düğün videolarının üzerine 
, bir Amerikan fut- 
, bolu maçı çek- 


Diziye kendi hayatı ve ailesinin esin kaynağı olduğunu söyleyen 
Ray Romano, 
“Yaşadığımız ve bildiğimiz şeyleri yaptık” diyor. 


BÜYÜK FİNAL 
3 MART 


medeki duyarsızlığı nedeniyle kınar; Ray sık sık onu limonlu tavuğu için över (ilk tanışmalarını anlatan bir “geri dönüş” bölümünden); Marie, Raymond'ın onu ve Frank'i Ayın Meyvesi “kült'lüne yazdırdığı Noel'i boyuna hatırlatır (ilk bölümden bir sahne). Giysiler bile aşinadır, Marie'nin üzerinde çoğu kez aynı bluzları görürüz, renkleri canlı, desenleri gözalıcıdır. Ray'in büyük burnu ve genizden konuşması, Robert'ın uzun boyu ve Frank'in kel kafasına ilişkin şakalar da çoğu kez dizinin akışı içine ustaca yerleşti: rilir. 

Everybody Loves Raymond'ın adı, aslında kimsenin Raymond'ı sevmediğini ima eden bir espri. Başrol oyuncusu ve yazar Ray Romano, esprinin gözden kaçacağını düşündüğü için bu adı pek istememişti. Frank Boyle dışında (ne haksızlıkl), dizinin bütün bellibaşlı oyuncuları Emmy Ödülü aldı, son yıldan galip çıkanlar ise bir komedi dizisinde Yardımcı Erkek Oyuncu ve Kadın Oyuncu dalında ödül alan Brad Garrett ile Doris Roberts oldu. Everybody Loves Raymond da sürpriz bir En İyi Komedi ödülüne layık bulundu. Dizinin ilk yıllarında Ray Romano'nun arkadaşı, onun gibi stand-up'çı olan Kevin James, Raymond'ın arkadaşlarından biri olarak sık sık boy gösterirdi. James'in kendi dizisi The King of Oucens başlayınca Ray ile Debra da (Patricia Heaton) zaman zaman Doug ile Carrie'ye konuk oldular. 

Dizinin kendisini de, sık sık değişen açılışları: nı da özleyeceğiz. Ray, çocukları için bir oyun evi kurarken kim olduğu vesaire hakkında bir konuşma yapıyor, sonra da kendini eve kilitliyor. 
İkinci sezonda ise o konuşurken aile üyeleri bir bantlı taşıyıcıda, arkadan geçiyor. Dördüncüde, çimenlerde bir koltukta oturuyor, diğerleri uçarak geçiyor, yürüyüp giden Robert hariç. Ama en güzeli, beşinci sezonun açılışıydı. Ray pencereden dışarı bakar ve Frank, Marie ile Robert'in geldiğini görür. Ray ile Debra, gümbürdeyen teybin sesini kısıp kapıları kilitleyerek saklanma- ya çalışırken, jenerik başlar. Şimdi de son kahkahalarımızı atıyoruz ama, önümüzdeki ay “Fi- 


nal”i izleme umuduyla... 
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S8 DİZİLER 18:00 ER 


19:00 İKİ FİLM BİRDEN 


23:00 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


İki Oscar'lı anne 
Bu ay “ER”da “Abby”nin fazladan bir sorunu var, çünkü ne yapacağı 


belli olmayan annesi Maggie onu ziyarete geliyor. Kızının başına dert olan bu manik depresif annede, iki Oscar'lı aktris Sally Field'i izliyoruz. 


yaşındaki Field, eski filmlere meraklı olanların The Man from Planet X (1951) adlı bilim-kurgudan harlayacakları aktris Margaret 


Field'in kızı. Ama küçük Sally'nin oyunculuğu meslek olarak seçmesini sağlayan kişi, üvey babası aktör/dublör Jock Mahoney oldu. Sally de bu teşvikle, üniversiteye gideceğine, oyuncu olarak çalışmayı tercih etti. 

Genç oyuncunun azminin ilk meyvesi TV dizisi Gidget oldu, onu yine TV için yaptığı The Flying Nun izledi. The Way West ile de (1967) sinemaya ilk adımını attı. Ne var ki, üzerine vurulan “genç oyuncu” damgasından kurtulmakta hayli güçlük çekti. Evlenip boşanmasının ardından, o sıralar ününün doruğunda olan Burt Reynolds ile uzun soluklu bir beraberlik yaşadı. 


Bu sefer de üzerine “Burt Reynolds'ın sevgilisi” 


etiketi yapışurıldı. Bir süre de bundan kurtulma- ya çalıştı. 

Sally Field, ona ilk Oscar'ını getiren Norma Rae ile iyi oyuncu olarak tanındı. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde, çalıştığı fabrikadaki işçilerin sendikalı olması için büyük mücadele veren, bu uğurda kocası Sonny ile (Beau Bridges) arası açılan Norma'yı oynuyordu. 


İkinci Oscar ise çiftçilerin sorunları üzerine 


kurulu filmlerin moda olduğu bir dönemde yapılan Places in the Heart ile geldi. Sally Field, 
1984 yapımı üç tane “çiftliğe ipotek geldi” fil 
minden biri olan Places in the Heart'ta (diğerleri Country ve The River), kocasının ölümünden sonra bir Afrikalı-Amerikalı'nın (Danny Glover) ve kör kiracısının John Malkovich) yardımıyla, Texas'taki aile çiftliğini kurtarmaya çalışan Ed- 


na'yı oynuyordu. 
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BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


“Şeytanın oğlu” 


Her Buffy severin bilmesi gereken gerçekler. Vampir efsanesinin kökeni ve gerçek hayattan değişik vampir hikâyeleri hakkında kısa kısa... 


ampir kelimesi İngiliz dili- ne ilk defa, 1732 yılında 
London Journal ve Gent leman's Magazine adlı iki dergide yayınlanan yazılarla girdi. 

m 19. yüzyılda bazı eserlerde, vampirlerin kalbin bulunduğu bölgeden kan emdikleri söyleniyordu. 

M İbrani efsanesinde, Adem'i terk eden ilk eşi Lilith sonradan Gecenin Kraliçesi unvanını almıştır. Bu efsane bazı araştırmacıların Lilith'in tarihte ki ilk vampir olduğunu düşünmeleri- ne neden olmuştur. 

m Kan emen vampir yarasalar, 
Fransız doğabilimci George Louis Leclerc deBuffon tarafından 1765 yılında keşfedildi. 

m Vampirlerle ilgili ilk yazılı metin 
1040 yılında “upir” kelimesinin kullanımıyla gerçekleşti. 

m 1431 yılında Transilvanya'da doğan Vlad, Eflak Prensi idi. Vlad'ın iki takma ismi vardı. Biri kazıkçı anlamı: na gelen Tepes, diğeri de şeytanın oğ lu anlamına gelen Dracula. Topraklarını Osmanlı işgalcilerden kurtarmak için cesurca savaşmış olsa da, kurbanlarını kazığa geçirmekten hoşlanan kana susamış bir tiran olarak anılır. Bu hikâyeler Bram Stoker'ın vampirler hakkında kaynak alınan romanı “Dracula”ya esin kaynağı olmuştur. 

m Başlaulan soruşturma üzerine 1611 yılında ömürboyu hapis ile cezalandırılan Transilvanya Kontesi Elizabeth Bathory, 650 kişiyi vahşice öl dürmüştü. Yargısı sırasında verdiği ifadede, gençliğini korumak için öldürdüğü kızların kanında banyo yaptığını ve kurbanları arasında çok güzel bir kız çıktığında kanını emdiğini söy- 


lediği iddia edilmektedir. Kontes hakkındaki bü- 


Birçok vampir 


“Buffy the 


esinlenildi. 


tün kayıtlar mühürlendi. Doğu Avrupa'da vampirizm rüzgârlarının estiği 1720'lerde ise katolik bir rahip yaşamını kitap haline getirdi. 

m Vampirlerle ilgili yazılan ilk İngilizce kısa hikâye 1819 yılında bir dergide yayınlanan “The Vampyre”di. 

m Ortaçağda, vampir hikâyelerine yol açan rahatsızlıklardan biri de porfiriydi. Porfiri hastalığı olan kimse hemoglobini üretemiyor ve günışığına çıkamıyordu. Bu hastalık dudak ve çene etrafındaki deri gerilip köpek dişlerinin öne çıkma: sına neden oluyordu. Birçok bilimadamı, perfirinin vampir efsanesinin ortaya çıkışında önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. 


65 di, 


konulu yapım gibi 


Vampire Slayer”da da Bram Stoker'ın 
“Dracula"sından 
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HBO ve BBC ortak yapımı “Rome”, karakterleri ve olaylarıyla olduğu kadar, Roma'nın görkemini yansıtan ve titizlikle gerçekleştirilmiş binlerce ayrıntısıyla da dikkati çekiyor. 


<4 
77 aius Julius Caesar, Yunanis: , 


) ! 


a : çalışıyor, Vorenus'un karısı Niobe, kardeşiyle N > ği 
| tan'da Pompey'in ardına : 


kavga ediyor. Senato'daki kavgaları, kalabalık 


| İ düşmüş, Marc Anthony ise Ro- sokakları, soyluların konakları, halkın evleri, 
| | 


N gö ma'da senatodan Caesar'ın y h ve genelevleri, müstel duvar yaz A a'da s od aesar'ın ya- , meyhane ve genelevleri, müstehcen duvar yazı- 


rarına yasalar çıkarmaya uğraşıyor. Bir S” larıyla Roma, şimdiye kadar sinemada 

> milyonluk kozmopolit metropol Roma'da, H gördüğümüz Roma'lara benzemiyor. Sa “ j Cumhuriyetin temelleri sallanıyor. Atia, #£ 5, dece beyaz mermerlerin haşmetinden ibaret 


oğlu Octavian'a lider kumaşı kazandırmaya 


değil. Bu sefer, karmaşıklığı ve renkleri yakalanmış. Cıvıl cıvıl, hayatla ölümün iç içe geçtiği yaşayan bir şehir. Karşımızda gör. 7” kemli ve ahlâk dışı bir Roma var. Rome dizisi, tarihin eşsiz bir çağını çok inanılır bir şekilde karşımıza getiriyor. Dizinin yaratı. | 


cısı Bruno Hellere göre, “Roma, daha çok Mexico City ve Kalkütta'yı andırırdı. Rengarenkti, enerji ve dinamizm doluydu, insafsız bir yerdi, kargaşayla pislik birbirine karışırdı, zulüm kol gezerdi.” 

Bütçesi yüz milyon doları bulan dizide, her ayrıntı üzerinde titizlikle durulmuş, 
masraftan kaçınılmamış. Rome, 2004 
Mart'ı ve 2005 Mayıs'ı arasında, İtalyan kırsal kesiminde, Roma'nın efsanevi Cinecitta 


Stüdyoları'ndaki 10'u aşkın setten oluşan dünyanın en büyük setinde çekildi. Açıkhavadaki setlerde, kadim Roma'nın çeşitli bölümleri, dönemi yeniden inşa ederek yaratıldı. En büyük çekim gününde, yani Caesars Triumph sahnesinde 750 oyuncu ve figüran çalıştı. Bu arada, 55 yerel figürana “Romalı Lejyoner” rolü verildi ve iki haftalık bir kampta eğitildiler. 
Dizinin dört bini aşkın kostümü, emrinde tam bir terziler ordusu çalıştırdı- 7. 


ğını söyleyen Oscar adayı kostüm tasarımcısı April Ferry'nin imzasını — taşıyor. (ği 
Rome için Bulga- z ristan'da yaklaşık 
1.250 çift ayakkabı ve sandal imâl edildi. Dizi için 250 
zincirden örülmüş zırh yapıldı, — lejyoner subayları taksın diye 40 deri göğüs 

zırhı üretildi. Vatikan darphanesinde yapılan Roma madeni paralarında Rome dizisinde Cae- 
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“Rome” 2004 Mart'ı ve 2005 Mayıs'ı arasında, İtalyan kırsal kesiminde, Roma'nın efsanevi Cinecitta Stüdyoları'ndaki dünyanın en büyük setinde çekildi. 


sarı oynayan Ciarân Hinds'in sureti var. Zırh- (o tik Roma halkının toplumsal ayrımlarını vurgular, miğferler ve diğer madeni kostüm unsurları, olamaya yaradı. Ancak sonradan, fazlaca vurgulu metal tasarımcısı Luca Giampaoli tarafın- olan kimi aksanlar, Amerikalı izleyiciler an- dan elle yapıldı. Bütün önde gelen ka- 


rakterlerin metal kostüm unsurları 


lasın diye değiştirildi. Forum yeniden yaratılırken, aslının yüzde 60 boyutunda da onun ellerinden çıkma, ancak yapıldı. Forum'un Kutsal Koru'sundalejyoner zırhı gibi kitlesel üretime ki zeytin ağaçları ise antik çağlardan giren kalemler, Hindistan'daki me- ( olmasa da 200 yıl öncesinden kalma. 
tal işleme şirketlerince kopyalandı. Yani Rome'un ayrıntıları yalnızca titiz-The Stolen Eagle ve How Titus Pul lo Brought Down the Republic bö- ! 
lümlerindeki kalabalık sahnelerde * 2.500 giysi kullanıldı. 


Titiz çalışmalar, dizinin her ayrıntısı * 


likle araştırılmış olmakla kalmıyor, kimileri de yeterince tarihsel. 


için geçerli. Tapınakların, heykellerin ve sokakların doğru renkleri ile duvar yazıları ve 

sokak işaretlerini saptamak için doğrudan doğruya Pompeii, Herculaneum ve Ostia Antica kalıntıları örnek alındı. Otantik dönem kumaşları (yün, keten, pamuklu ve ipek) Prato'nun yanı sıra Hindistan, lunus ve Fas'tan ithal edildi. 
Kumaşlar “ham” halde satın alınıp sonradan boyandı. Oyuncuların bölgesel İngiliz aksanları ise an- 


“ROME” TERİMLERİ 


Amon Ra: Antik bir Mısır tanrısı. 
Auguries (Alâmetler): Kuşların gök- te uçuşunun törensel gözlenişi. Romalılar bunu tanrıların “muhtemel” eylem planını onaylayıp onaylamadığının alâmeti olduğuna inanırdı. 
Aventine: Roma'nın yedi tepesinden biri. 

Bakkhus: Yunan tanrısı 
Dionysos'a eşdeğer olan 
Roma şarap tanrısı. 
Benefice: Bir ayrıcalık 
Capitoline: Antik Roma'nın, üzerinde tanrı Jüpiter'e adanmış en önemli tapınağın bulunduğu, yedi tepesinden biri. 
Centurion: Roma ordusunda 80 kişilik birimden sorumlu subay. 
Cincinnatus: Düşman bir kabileyi yenmeye yardımcı olması için çağrılan efsanevi bir Roma kahramanı, Consular: Roma devletindeki en önemli siyasi mevki olan konsül rolüne ilişkin herhangi bir şey. 
Denarii / Denarius: Roma paraları içinde önemi olan madeni bir para. 
Domina: Latince, bir evde söz sahibi kadın. 

Drahma: Yunan madeni parası. 
Emetics: 


O gi 
« 


Kusmaya yol Sö? 


açma amacıyla kullanı- ne lan herhangi bir şey. t ii 
Echelon: Bir hiyerarşide- <> 


ki belli düzey anlamına gelen Yunanca bir kelime, ordudaki rütbe gibi. 
Evocati: Roma ordusunda, emeklilikten geri çağrılmış seçkin eski subaylardan oluşan özel birim. 

Gaius: Sık rastlanan bir Romalı adı. 
Gorgon: Yunan mitolojisinde bir canavar, ona bakanı taşa çevirirdi. 
Hieratic: Yunanca “rahip” anlamına gelen kelimeden, rahipliğe ilişkin her şey. 

Insula: “Ada,” çoğu Romalılar'ın yaşadığı apartman blokları anlamına gelen Latince bir kelime. 

Kalends: Roma takviminde her ayın ilk günleri. 

Chimera: Aslan, keçi ve yılan karışımı, ateş üfleyen dişi canavar. 


ROME SEVEN BUNLARI DA SEVER 


çizi 
ER ğer 


Lictors (Baltacılar): Konsüller gibi önemli Romalı politikacılara resmi bir işteyken refakat eden görevliler. 
Lyre: Küçük bir arpa a benzeyen, telli çalgı. 
Lares: Romalılar'ın evi koruduğuna inan- 
# dıkları birdizi tanrı. 
Lampreys: Bir tür yılan balığı. 
Mediolanum: Şimdi Kuzey 
İtalya'da olan Roma şehri, modern Milano. 
Paean: Zafer türküsü.. 
Penates: Romalıların evi koruduğuna inandığı bir tanrı grubu. 
Peristyle: Bir binayı çevreleyen ya da bir avluyu dışarıya kapayan bir dizi sütun. 
Plinth: Üzerine bir heykel altlığı, sütun ya da heykelin konabileceği bir blok ya da kalın levha. 
Prole: Sıradan işçi sınıfından, 
Romalı anlamına gelen bir kelime. 


m 


e 
< 


Ravenna: Kuzeydoğu İtalya kıyısın- da, Adriyatik Denizi'ne bakan bir ka- 


saba. 


Gi i rs A yo, yal z Symposium: İçkili top- 
> lantı anlamına gelen Yu- 


Rubicon: Galya ve Kuzey İtalya eyaletleri arasındaki sınırı oluşturan bir nehir. Caesar İ.Ö.49 Ocak ayında bu nehri geçip bir iç savaş başlatmasıy- la bilinir. 
Satyrs: Bir erkeğin belden yukarısı na, bir keçinin ise sivri kulakları, bacakları ve kısa boynuzlarına sahip mitolojik orman yaratıkları. Şehvete düşkünlükleriyle meşhurdurlar. 
Sesterces / Sestercius: Bir Roma madeni parası. Dört sesterces, bir denarius eder. 
Stoic: Özellikle Romalılar'ın pek sevdiği bir Yunan felsefe ekolü. 
Temkin, göreve bağlılık ve insanın kaderini kabul etmesini 
“sp, vurgulardı. 
“> Strigil: Vücuda yağ sürüldükten sonra kazınmasını (o sağlayan 
7 âlet, Roma usulü ban- 


nanca bir kelime. 
Tench: Bir tür Roma tatlısu balığı. 
Triclinium: Bir Roma evindeki yemek yeme alanı. 


> Federico Fellini's Roma, MGM / UA Home Ent. b Asteriks ve Roma Dünyası, Kai Brodersen, Kitap Yayınevi, 248 sayfa 
|, Cladius, Image Entertainment 


D> Spartacus, Criterion 


b» Julius Caesar, William Shakespeare, Remzi Kitabevi, 154 sayfa >> Gallia Savaşı, Julius Caesar, Alfa Yayın, 330 sayfa 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SIX FEET UNDER 


Pes etmeyen 


kadınlar 


Bir dul, sorunlu bir genç kız, hem huzur isteyen hem de ondan kaçan bir genç kadın. Ruth, Claire ve Brenda, her şeye rağmen ayakta kalmasını biliyor. > ymm 
*» 
kisi, hep bir cenaze atmosferi içinde yâşadı. Anne Ruth 19 yaşında evlendiğinden beri Fisher & Sons Cenaze Evi'nden geçen kederli insanlarla ilgileniyor. Kızı Claire de, ölü ya da yas tutan insanlarla dolu bir evde büyüdü. Brenda'ya gelince, o da çok sorunlu ve huzursuz bir çocukluk, ilk gençlik dönemi geçirdi. Ancak, Fisher kadınları ile, büyük oğul Nate'in hayatının aşkı Brenda'nın ortak bir özellikleri var: Asla mücadeleyi elden bırakmıyorlar! 

Nate, David ve Claire'in annesi Ruth, yeniyet me yıllarının büyük kısmını, bacakları kesilmiş olan büyükannesine bakarak geçirmişti. On dokuzunda evlendikten sonraki 30 küsur yılını ise ev işleri yapıp çocuklarını büyütmeye ve ölülerini toprağa (ya da ateşe) vermek için gelenlerin matemini paylaşmaya adadı. Bir Noel günü telefonu çalıp kendisine dul kaldığı bildirildiğinde ilk tepkisi kızarmış bir eti ve eline geçirebildiği her şeyi mutfakta yere savurmak oldu. O günden bu yana kendine yeni bir hayat kurmaya ve eski hayatından kalma suçluluk duygularıyla başa çıkmaya çalışıyor. 

Esas suçluluk duygusu, Ruth'un, evliliğinin son iki yılında kocası Nathaniel'e ihanet etmiş 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olmasından kaynaklanıyor, tabii. Kilisede, aşçılığı bırakıp kuaför olan Hiram Gunderson'la karşılaşmıştı, ikisi gizli gizli kısa gezilere çıkıp kırlar- da kamp yaptılar. Nathaniel Sr.'ın ölümünün ardından nefis bir sahneyle, şaşırıp kalan iki oğluna ihanetini anlattı. Sonra da Hiram ile gizlenmeden çıkmaya başladı. Hiram ondan ayrılınca pek aldırmadı çünkü başka işlerle meşguldü. 
Her şeyden önce, cenaze evi dışında ilk kez bir yerde çalışmaya başlamıştı. Blossom d'Amour'un “parttime” çalışanı olarak Ruth, çiçek düzenleme yeteneğine sahip olduğunu keşfetti. Çiçekçi dükkânının öfkesi burnunda Rus sahibi Nikolai'ın cazibesine kapıldı. 

Ruth her şeyden çok, kendini sevdiği insanlara yakın hissetmek istiyor. Bir kızgınlık ânında çocukları David, Nate ve Claire'e, “Sadece birbirimize yabancı olmamamızı istiyorum,” demişti. 
“Yakınlık istiyorum!” Bunu elde edebilmek için de 1970'ler tarzında bir “kendine yardım” programı olan “Plan”a katıldı. Ancak iyi niyetli coşkusu çocuklarının ondan daha da uzaklaşması- 


na yol açtı. Ruth yılmadan, ilişkilerine de ara 


vermeden, kendini toparlamaya, gelişmeye uğraşıyor. Kimse hayatın ne kadar kısa olduğunu onun kadar bilemez. 

Fisher ailesinin bebeği Claire ise tam bir kayıp kuzu. Zor bir çocukluk ve ergenlik dönemi geçirdi, hep ölümle yan yana büyüdü. Babası bir Noel arifesinde yeni aldığı cenaze arabasının bir otobüsle çarpışması sonucu ölünce, burnuna kadar kristal metle dolu halde, hastaneye kadar araba kullanması gerekti. Bütün bunların bir sonucu olarak, insanlarla ilişki kurmakta zorlanıyor, insanlar da onun “kaçık” olduğunu düşünüyor. Lisede olduğu gibi. Birine, onunla ilişki- ye girecek kadar güven duyduğu ender durumlarda da, bu güveni yerle bir oluyor. Lisede, Gabe'in ayak parmaklarını emme olayının bütün okula yayılması bunun başlıca örneklerinden... 

Neyse ki Claire, gerektiğinde esnek olabilen, akıllı kızlar için çarenin tükenmeyeceğini kanıt 


layan biri. Gabe Dimas'la ödeşmek için Fis- 


her'ların cenaze evinden bir ayak çalıp delikanlı nın okuldaki dolabına koymuştu. Doğrusu, epey heyecan yarattı, sonunda Keith müdahale etmek zorunda kaldı. Claire bu olayın ardından Gabe'i bir daha görmemeye karar vermişti ama, delikanlı altı yaşındaki erkek kardeşinin cenazesi için ailesiyle birlikte Fisher'lara gelince, onu teselli etmekten kendini alamadı. Claire genelde, hayatın beyhude bir şey olduğuna inanıyor, hiçbir şeyin anlamı yok, her şey boş. Ama sonunda yapmak, olmak istediği şeyi buldu. Resim yapmak, ressam olmak. Yetenekli ama güven duygusundan olabildiğince uzak Claire, resme 


olan sevgisi sayesinde ayakta kalacağa benziyor. 

Bir de Brenda var, tabii. Nate'in hayatının aşkı, son derece zeki bir genç kadın, o da duygularını göstermekten kaçınıyor, o da mutlu olma konusunda çok şüpheci. Altı yaşındayken dâhi ilan edilmiş, her hareketini mikroskop altında gibi izleyen psikiyatrların kontrolüne verilmiş. 
Üstelik bu deneyim, özel bir deneyim olarak kalmayıp “Charlotte Aydınlık ve Karanlık” adlı çok satan bir kitaba konu olmuş. Brenda'nın ai- 


lesi de tamamen işlevsiz... Annesiyle babası psikiyatr ve kızlarının onlarla ilişkisi hep düşmanca olmuş. Gerçi Brenda, erkek kardeşi Billy'yi seviyor ve koruyor ama manik depresif Billy'nin de ilaçlarını almamak gibi bir huyu var. Bunu son yaptığında tehlikeli bir biçimde şiddete başvurmuştu. Brenda da onu hastaneye yarmak zorunda kaldı. Hayatında ona mutluluk getirebilecek tek şey, Nate ile ilişkisi olduğu halde bunu da sürekli sabote ediyor. Ama başına ne gelirse gelsin, dayanacak kadar güçlü olduğunu biliyo- 


ruz. Sorunlarının mimarı kendi olsa bile... 


a 
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SMALLVİLLE 


açıklıyor 


Clark Kent ve Smallville ekibi, dizinin ikinci sezonuyla ekrana geliyor. Clark'ın henüz pelerini olmasa, uçmasa da, o Superman hayranlarının yeni gözdesi. 


eyecanlı bir sezon bizi bekliyor. 
Smallville'in ikinci sezonu bir fırtınayla açılacak, aynı süratle devam edecek. Bu sefer, ilk sezonun aksine, her hafta bir “canavar”la karşılaşmayacağız. 
Smallville'in yaratıcılarından Alfred Gough'a göre, dizi, daha ilginç yönlerde ilerliyor. Clark sırrını sonunda bir arkadaşına açacak, Chloe romantik bir ilişkinin içinde, Lex Luthor da hayranları tarafından “Seksi Lexy” diye adlandırıldı. 

Smaliville'in Clark Kent'i ile ilk ciddi oyunculuk tecrübesini yaşayan Tom Welling, diziden çok memnun. “Sanırım hepimiz daha rahatız, rollerimize alıştık, birbirimize alıştık. İlk sezonda ben acemiydim, ama iyi oldu bu acemilik, çünkü Clark'ın şaşkınlığına denk düştü. Bu sezonda ise Clark'ı ve kim olduğunu daha derinlemesine inceliyoruz, onun kendini bırakıp süper kahraman olmak yerine, normal kalmaya çalışması üzerine odaklanıyoruz. Bence işin en ilginç yanı, bu mücadele. Yapım olarak da bu sezon ilerleme kaydettik bence.” 

Welling, dizinin başarısını, her yaştan ve farklı kesimden çok sayıda insanın Clark ile özdeşleşebilmesine bağlıyor. Sonuç olarak, kendince normal kalmaya çalışan Clark'ın çabaları da, acıları da, yetişkinlik eşiğindeki bir ergenin alışılmış acılarıyla çabalarından çok farklı değil. Buna karşılık Welling, aşk açısından yeni gelişmeler var mı sorusuna cevap vermek istemiyor. Sadece, Chloe - Lana - Clark üçgeninde gerginlik 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yaşanacağını söylüyor. “Saatli bomba gibi, ama 


hangi yönde ilerleyeceğini bilmiyorum.” 
Michael Rosenbaum ise kendi karakteri Lex ile babası Lionel (John Glover) arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun. “Bu ilişkide sür prizlere hep hazır olmak gerek. Yeni karakterler çıkacak, bana bir aşk görünüyor. Yani, her şey beklenebilir.” Peki, Lex gittikçe babasına benzeyecek mi? “Onun aldatmacalarından birini her kabul ettiğimde, bir oyun oynuyoruz sanki. İstemeye istemeye bile olsa onun tarafını tuttuğum- da ise bu seçim Lex açısından hayırlı olmuyor. 
Kendi bildiğini okumalı aslında. Ne yazık ki, bu hiç kolay değil. Oğullar hep babalarını örnek almak ister. Lex de babasından nefret etmek istemiyor, konuşabileceği, sırlarını açabileceği bir baba istiyor. Ancak, Lionel Luthor böyle bir 


adam değil. Bence, Lex'in deneyimleri, sonunda onu bir nebze olsun değiştiriyor.” Öte yandan Rosenbaum, John Glover ile çalışmaktan çok memnun. “İkimizin arasında iyi bir ilişki var, ikimiz de eğlenmeyi seviyoruz. Ben John'u çok seviyorum. Bence kıymeti bilinmemiş aktörlerden biri. Kesinlikle bir Emmy'si olmalıydı.” 
Clark'ın en iyi arkadaşı Pete'i oynayan Sam Jones da yeni sezondan umutlu. “Her şeyden önce, Pete hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. 
Sürpriz olaylar karşısındaki tepkileri bize onun nasıl bir insan olduğunu anlatıyor. Bu gelişmeler, Pete'e daha büyük sorumluluk da yüklüyor. 


Ayrıca ben kendi payıma seviniyorum, çünkü ek- 


randa daha fazla görüneceğim. Ama sürprizleri 


arkadaşlardan saklamak bazen zor oluyor.” 
Smallville yazarlarının Pete'i ön plana çıkarmaya karar vermeleri, genç oyuncuyu sahiden mutlu etmiş anlaşılan. “Kendimi terfi ermiş gibi hissetim. Zaten geçen yıl da bana yazan çok hayranım vardı, ilgilenmeleri hoşuma gitmişti. Şahsen, bir sahnede Clark'a “merhaba” deyip, bölümün geri kalanında hiç görünmediğimi düşünüyordum. Sonra bana bir hayran sitesi kurdular, yaz aylarında da yazarlar hayranlarımın yazmaya devam ettiğini söyledi. Sam'e daha fazla yer vereceklerini söylediler. Hayranlarıma teşekkür edi- 


yorum.” 
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THE X-FILES 


Fox Mulder ile Dana Scully “The X-Files”ın ilk bölümünden beri bir grup adam tarafından engellenip kösteklendi, hatta şiddete bile başvurdular. Peki ama kim bu adamlar? 
ayranları onları uzun süredir soluk © başvurmaktan da çekinmediler. İpuçlarını değişsoluğa izliyor: FBI'da “The XFiles” ( tirdiler, yok ettiler, sahte ipuçları yarattılar; bir bölümüne verilmeyi kendisi isteyen (o hükümet komplosunun, daha doğrusu, küresel Fox Mulder ile bilimin sesi Dana ( bir komplonun kusursuz örneklerini sundular. 


Scully, yıllar boyunca paranormal olayları incele. o Bu karanlık komplonun amacı ise uzaylıların yip durdular, çeşitli esrarların peşinde koştular. — varlığını ve etkisini saklamak. 

Bu araştırmaları sırasında da karşılarına sık sık 

duvarlar dikildi, engellenip kösteklendiler. Bir BÜYÜK BİRLİK 

grup adam, özellikle Mulder onların kendi iste- Gölge hükümetin el alından yürüttüğü faalidikleri gibi bir gelecek yaratma planlarına sekte (o yeti her yönüyle yöneten merkezi otoriteye, vurmaya her kalkıştığında önlerine çıktı, şiddete 


Büyük Birlik deniyor. Manikürlü Adam'a göre 


bu, bazı küresel çıkarları temsil eden bir konsorsiyum. UFO komplosu efsanelerine itibar caizse, Büyük Plan 1947'de, Roswell, Arizona yakınlarında UFO enkazı ve uzaylı cesetleri bulunduktan sonra Başkan Truman tarafından başla: tılmış. “Anasazi”de açıklandığı gibi, Büyük Birlik'in de buradan çıktığı sanılıyor. Aynı bölümde, New York'un 46'ncı Sokak'ındaki bir “centilmenler kulübü”nde buluşan ve Büyük Plan'ı yürüten Yaşlılar Konseyi ile tanışuk. 
Büyük Birlik'in hiyerarşisine gelince, başlarında Birinci Adam var. Kendisinden sık sık, Şişman Adam ya da Hırılı Sesli Adam diye de söz edildiği oluyor. Yüksek düzeyde bir hükümet görevlisi olduğunu anlıyoruz, gizli istühbarat operasyonları ile askeri operasyonları yönettiğini gördük. 

Büyük Birlik'in başka iki üyesi Manikürlü 


Gölğe hükümetin el altından yürüttüğü faaliy&trf8r yönüyle yöneten merkezi otoriteye, 
Büyük Birlik deniyor. 


Adam ile Sigara İçen Adam, doğrudan doğruya Birinci Adam'a rapor veriyorlar. İktidar uğruna boğaz boğaza geldikleri görülmüş. Diğer üyeler arasında bir İkinci Adam (puro içen başı açık adam), Üçüncü Adam (kırışık yüzlü, sıska adam), bir Asyalı, iki sakallı adam, bir de başı açılmak üzere olan adamı sayabiliriz. Belki Fox'un babası Bill Mulder ve “Derin Gırtlak” da onların üyesiydi. Derin Gırtlak, hatırlarsınız, daha ilk sezonun ilk bölümünde uzaylıları kastederek Mulder'a, “Ajan Mulder, uzun, çok uzun 
süredir buradalar” demiş olan şahıs. Ama bu 11 
kişi de, “MJ-12”nin esrarını açıklamıyor. 


“SİYAH GİYEN ADAMLAR” 

UFO efsanelerinden The Men in Black'e (MiB) gelince, onlar genellikle uzaylılarla karşılaştığını iddia eden tanıkların ifadelerini değiştirmelerini sağlayan, siyah giysilere bürünmüş ve siyah fötr şapkalarla gözlükler takmış esrarengiz ziyaretçiler olarak tanımlanır. Ancak, The X-Files dünyasında, Büyük Birlik için pis işler yapan bütün karanlık karakterler bu sınıflamaya giriyor. Onlarca isimsiz MiB, Deep Throat'ta Mulder ve Scully'ye saldırdı, bir Batı Virginia madeninden onlara yaylım ateş açtılar (Paper Clip), ikisini bir yeraltı füze rampasından kovaladılar (Apocrypha). Garnet'in düzenli eylemcilerinin en önemlileri ise şunlar: Derin Gırtlak'ı vuran ve ele geçirilen uzaylı dölütünü Sigara İçen Adam'a veren Kısa Saçlı Adam bir Sovyet ikili ajanı olduğu açıklanmadan önce Mulder'in babası ile kızkardeşini öldüren Alex Krycek, Onun Melissa Scully'yi öldürmesine yardım eden, Skinner'ı da vuran Luis Cardinal; iki Japon casusunu öldüren ve “731”de Mr. X tarafından defteri dürülmeden önce Mulder'ı da öldürmesine ramak kalan Kızıl Saçlı Adam “Tempus Fugit” ve “Max”te Uçuş 549 kazasını örtmeye çalışan ve kafasını Scully'ye takmış Ajan Pendrell'i öldüren Scott Garrett ile Skinner'ın işlemediği bir cinayetle suçlanmasına yol açıp, Mr. X'i de öldüren Beyaz Saçlı Adam. 

Bu “kısa” listeye bakınca, Mulder ile Scully'in yaptıklarını, verdikleri mücadeleyi daha da takdir etmemek elde değil... 
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SOUTH PARK 


Cartman yine ölçüyü kaçırınca, diğer üç çocuk ona ders verme kararı alıyor. Ne yazık ki kabak yine Butters'ın başına patlıyor. 


“ anarya saçlı Butters, bu ay bir kez daha zor durumda. Ailesinin onun üzerinde terör kurması yetmezmiş gibi, 

A Biyyı sefer de Cartman, istemeden, But ters'ın ödünü patlatıyor. Cartman bir bencillik örneği daha sergileyince, diğer üç çocuk onu görmezden gelmeye karar veriyor. Bu kararlarını bütün arkadaşlarına açıklıyorlar, o sırada yanlarında olmayan Butters hariç. Sonuçta Cart man'la bir tek o konuşuyor ve Cartman kendisini hayata bağlayan tek şeyin Butters olduğuna inanıyor. Butters ise onu hortlak sanıyor. 
Leopold “Butters” Stotch, South Park'ta zaman zaman ortaya çıkan karakterlerden biri. 
Hatta altıncı sezonda o ve Tweek, yarımşar se- 


zon olmak üzere, Kenny'nin yerini almışlardı. 


Butters'ın öğretmeni 
“Bay” Garrison, “South 
Park”ın dokuzuncu sezonunda cinsiyet değiştirerek “Bayan” 
Garrison oluyor. 


Kenny beşinci sezonun sonlarında ölünce, But ters'ın kendi adıyla bir bölümü bile-olmuş (l€'s Butters) ve grubun dördüncü üyesi haline gelmiştü. Butters, South Park dörtlüsünün okuldan arkadaşı. Kekeliyor, güvensiz, hepsi onunla alay ediyorlar. Bir seferinde Mr. Garrison, sınıfa But ters'ı Kyle için bir “Geçmiş Olsun” kartına dönüştürme ödevi vermişti. 

O ise sadece uyum sağlamak, diğerleri gibi olmak istiyor. Eric defalarca ona zorbalık etti ama Butters kuzu kuzu geri dönmekle yetindi. Gerçi her şeye kadir bir alter ego'su var: Profesör Kaos. Ancak o da Butters'ın güvenlik görevlilerini (bu durumda, hamsterlar oluyor) örgütlemesini sağlayamıyor. Yardakçısı General Bozgun 'da, hiçbir şeyden şüphelenmeyen South Park kasabasına yeterince zarar veremiyor. Annesi Linda ve babası Christ Stoteh'a gelince, onlar da oğuk larının hayatını zehir etmek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Butters çaresiz ama çok aşina bir karakter. Herkesin içinde birazcık 


Butters var çünkü. 


Leopold “Butters” Stotch, “South Park”ta zaman zaman ortaya çıkıyor. 
Çaresiz ama çok aşina karakterlerden biri. Herkesin içinde birazcık Bütters var çünkü. 


THE SOPRANOS 


İLK BÖLÜM 
1 MART 


Huzurlarınızda, 
Tony Soprano 


Televizyonun en sevilen dizilerinden “The Sopranos”, yakında CNBC-e'de. 


ony Soprano ve ailesi, hikâyelerine sıfir noktasından başlıyor. New Jer 

sey'de yaşayan, dünyanın en meşhur 

kurmaca Mafya ailesi, önümüzdeki ay 
CNBC-e ekranına gelecek. The Sopranos, 10 
Ocak 1999'da yayına ilk girdiğinde kimileri onu müzik üzerine bir dizi sanmıştı, ama çok geçmeden Sopranos ailesi herkesi etkisi altında aldı. 
“New York Times”da çıkan bir yazıda, “Son çeyrek yüzyılda Amerikan pop kültürünün en büyük ürünü” olarak tanımlandı. 

Bir avuç suçlu, hırsız ve soğukkanlı katilin heyecanlı maceralar yaşamasını beklemek normal ama, yaşadıklarının insana aynı zamanda komik gelmesi hiç de alışılmış bir şey 


değil. HBO'nun çok ödüllü dizisi The Sopranos işte bunu başarıyor. Yaratıcısı David Chase, daha önce Northern Exposure ve T'Il Fly Away gibi dizilerde yazar-yapımcı olarak çalışmıştı. Asıl adı David DeCesare olan İtalyan/Amerikalı Chase, dizinin büyük kısmının otobiyografik olduğunu söylüyor: “aile işi” açısından olmasa da, aile içi ilişkiler açısından. The Sopranos önce Fox'un ilgisini çekmişti ama, Fox'un oyuncu kadrosunu seçmek istemesi (çünkü iyi oyuncular yerine yakışıklı oyuncuları tercih ediyorlardı), Chase'in HBO'yu tercih etmesine yol açı. Böylece daha özgür kaldı ve Soprano'larla akrabaları, dostları, düşmanları ve ortaklarına daha inan- 


dırıcı diyaloglar yazabildi. 


İZ RÖPORTAJ 


Siyahlı adam 


Altın Küre'li Joaguin Phoenix ve Reese Witherspoon, yönetmenleri James Mangold ile birlikte bu ay gösterime girecek filmleri “Walk the Line” ve Johnny ile June Carter Cash hakkında konuşuyor... 


lan Küre ödül töreni, aynı zamanda 

Walk the Line'in zafer gecesi olmuştu. James Mangold'un yönettiği film 

müzikal-komedi dalının en iyisi seçilirken, başrol oyuncuları Joaguin Phoenix ve Reese Witherspoon da efsanevi bir aşk yaşamış olan benzersiz Johnny Cash ve June Carter Cash rolleriyle aynı dalda En İyi Oyuncu ödül lerine layık bulunmuşlardı. 

Gospel şarkıları söyledi ama “sadece ölmesini görmek için” birini vuran adamın kişiliğini benimsediği daha karanlık şarkılar da yazdı. 
Johnny Cash, bir rap albümleri yapımcısı ile işbirliği yaptıktan sonra büyük başarıya ulaşan bir counuy yıldızıydı. Ölümünden kısa süre önce, 
70 yaşında, insanın faniliğe gözünü kırpmadan 
bakışıyla, akıldan çıkmayan bir müzik videosu gerçekleştirdi. Yıllar önce kendisinden çok daha genç hayranları vardı, hâlâ da var. Johnny Cash, tezatların adamıydı. Joaguin Phoenix, 2003'teki ölümlerinden önce (ölümlerinden sonra proje oğulları John'un denetiminde gelişti) Cash ve Carter'dan gelen bir yemek davetini kabul edince, bu tezatları yakından görme şansına kavuştu. 

“Genelde böyle yemeklere davet edilirsin, 20 
kişilik bir masadır, bir sürü çatal vardır, neyi nerede kullanacağını bilemezsin” diyor Phoenix. 
“Ama bu öyle değildi. Yedi-sekiz kişi vardı, hepsi ailedendi. John ve June da harikaydılar, gösterişten uzaktılar, bizi buyur ettiler.” Yemekten sonra herkes salona geçmiş, Cash eline bir gitar alıp çalmaya koyulmuş. Bir süre çaldıktan sonra Joaguin'e doğru eğilip, “Moralimi düzeltsin diye June'u bekliyorum” demiş. “Ne?” dedim. “Moralini düzeltsin diye mi? Johnny Cash'in sinirli 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olduğuna inanmıyorum.” Sonra June geldi ve John, “Benimle bir şarkı söyler misin?” dedi, söylemeye başladılar. Şarkı, The Far Side Banks of Jordan'dı. Phoenix onların arasındaki “derin aşk”a şaşırıp kalmış. 

“Birkaç dakika sonra da Johnny benim Gladyatör'deki en sadist diyaloğumu okudu: “Oğlun onu çarmıha gerdiklerinde kız gibi ciyak ciyak bağırdı. Ve karın da ona defalarca tecavüz ettiklerinde fahişe gibi inledi.” Phoenix bu gecenin ona Cash'in içinde var olan iki ayrı gücü gösterdiğini söylüyor. “Geceyle gündüz gibi, görmeseniz inanamazsınız. June'un gözlerine bakıp şarkısını söylemek ne kadar hoşuna gidiyorsa, bu diyalog da o kadar hoşuna gidiyordu.” 

Reese Witherspoon ise June'un ailesi için inançlarının çok önemli olduğu görüşünde. “Sanırım June Carter, Cash'in hayatına hıristiyanlığı geürdi, onu kiliseye gidip Tanrı'yı bulmaya teşvik etti. Bence onun uyuşturucuyu bırakmasında, ruhsal yanının güçlenmesinin büyük payı var. Film bunu vurgulamıyor olabilir ama bence bu çok önemliydi. Benim için de önemli. Çoğu pazar günü çocuklarımla kiliseye giderim. Benim mesleğimde insanların iki ayaklarının yere basmaya ihtiyaçları vardır. Birbirimize eşit muamele ederiz.” 

June Carter ve genişletilmiş ailesinin, Johnny Cash'in uyuşturucuyu bırakmasına yardımcı oldukları bir gerçek. Filmin yıllar sonra da unutulmayacak bir sahnesinde, uyuşturucu satıcılarını korkutmak için ellerinde tüfekleriyle evin dışında nöbet tutuyorlar. 

Aslında Carter ailesi, “country” müziğinin ön- 


de gelenlerindendi. Reese Witherspoon da 


RÖPORTAJ 


Tezatların insanı Johnny Cash'i beyazperdede canlandıran Joaguin Phoenix.bu işin altından alnının akıyla çıkmış. Üstelik fiziksel 

olarak Cash'e benzemediği halde. 
Kavisli dudağı, tembel yürüyüşü, Johnny'e özgü bir şekilde omuzlarını kamburlaştırması ve konserlerde gitarını yüksekte tutmasıyla, 

Cash'in ta kendisi olup çıkmış. 


Nashville'li biri olarak, bu aileyi iyi tanıyormuş. Dağda-bayırda söylenen birçok counüy şarkısını aldılar, bestesini yazdılar, çoğu kişinin kafasında “country” ile özdeşleştiler. Kızları June ise ailesinin geçmişi ve saygınlığı sayesinde, tam da bu müzigin sözcüsü olacak, onu temsil edecek kişiydi. June'u oynamanın hiç kolay olmasa da eğlenceli olduğunu düşünüyor. “Bir sürü video izledim, müzik dinledim. Sonra onun konuştuğu, hikâye anlattığı bantlar vardı. Yani, malzeme cesaret kıracak kadar çoktu. Endişelendim ama yine de çocuklarıyla oturdum ve onlara, “Annenize sayermı göstermek, onu onurlandırmak için elimden 


geleni yaptığımı bilmenizi istiyorum” dedim. 
Çok faydası oldu. Bana yardım ettiler, destek oldular. Evet, çok uzun bir çalışmaydı, zor işti.” 
Yazar/yönetmen James Mangold (Heavy, Copland, Identity), filmin Cash'in dini yanı üzerinde fazla durmadığını söylüyor. Çünkü Walk the Line, şarkıcının yetişkin hayatının ilk 20 yılını anlatıyor. 1950lerin başında Almanya'da bir 


Hava Kuvvetleri üssünde şarkılar bestelediği dönemden, 1969'de June ile evlenmesine kadar olan dönemi. Mangold, “John'ın hayatının bizim anlattığımız bölümünde” diyor, “o Tanrı'yı itip uzaklaştırmıştı ve Tanrı gerçekten de ona geri geldi. İnanç, sevgi, hayat ve sanat da geldi, tam da filmimizin sona erdiği noktada. İyiliği kendinden uzaklaştırıyordu çünkü ya kabul edemiyordu, ya kendini layık hissetmiyordu, ya da inanmıyordu. Düşündükçe hâlâ içim ürperiyor. 
John'ın seçtiği yol kimseye pek tavsiye edebileceğiniz bir yol değil, ama günahın ne olduğunu biliyordu, yanlış yapmanın ve bağışlamanın da...” 

Tezatların insanı Johnny Cash'i beyazperdede canlandırmak ise başka bir iş. Neyse ki, Altın Küre'sinin de kanıtladığı gibi, Joaguin Phoenix bu işin altündan alnının akıyla çıkmış. Üstelik fiziksel olarak Cash'e benzemediği halde. Kavisli dudağı, tembel yürüyüşü, Johnny'e özgü bir şekilde omuzlarını kamburlaştırması ve konserlerde gitarını yüksekte tutmasıyla, Cash'in ta kendisi olup çıkmış. Phoenix, Cash taklidi yapmıyor, 


onun içine giriyor, ruhunu yükleniyor. Duygu- 


sal olarak da hassas noktalarını yakalamış. Or- 


neğin, şarkıcının müzik yapmıyorsa kendini bir türlü rahat hissedemediğini mü-kemmelen yansıtmış. Onunki araştırma ve adanmışlık ürünü bir performans. Bir de, yetenek, tabii. “Yöntem değil, umutsuzluk” diye omzunu silkiyor Phoenix, her yeni film için benimsediği “tünel vizyonu”nu açıklamaya çalışırken. “Ben sadece tama- 


men içine girersem bunu başarabiliyorum.” 


“Merhaba, ben Johnny Cash...” 


Hayranlarının kendisine yakıştırdığı isimle “Siyahlı Adam”. Niye hep siyah giyindiği sorulduğunda verdiği yanıt, yeryüzünde acı çeken bu kadar insanın yasını tuttugu olurdu. Kendini hep toplumda aşağıda yer alanlara yakın hissetti, en meşhur canlı kayıtlarını genelde hapishanelerde verdiği konserlerde yaptı. Bir diğer alâmeti farikası da konserleri- ne giriş cümlesiydi: “Merhaba, ben Johnny Cash”. 
1950'lerde girdiği müzik dünyasında inişli çıkışlı bir grafik çizse de yerini hep korumuş, 80'lerde bitti gözüyle bakılan kariyerinin yeniden zirvesine çıktığı 2003 
yılında dünyaya veda etmişti. Amerikan folk ve country müziğinin bir efsanesi olarak “fim yapsan inanmazlar” tarzı bir hayat yaşamıştı. 
Uyuşturucudan dibe vurduğu günler yaşadı, ama müzik onu her zaman hayata bağladı. Bir de büyük aşkı, eşi ve aynı zamanda kendisi gibi önemli bir müzisyen olan June Carter Cash elbette ki. Aralarındaki aşkın, bağlılığın göstergesi olsa gerek eşinden dört ay sonra Johnny Cash de hayata gözlerini yumdu. 


1960'ların Cash'i kadar sorunlu bir karakter oynuyorsan, işin hiç kolay değil. Joaguin Phoenix'in, Walk the Line bittikten sonra çektiği sıkıntulara da şaşmamalı. Rol, onun hayatı ol muş. “İçtiğimin o zaman farkına vardım” diyor. 
“Her gün içmem ama yapacak başka şeyim yoktu, beni meşgul edecek şey yoktu. Kendimi iyi hissetmek için alkole güvendim. Mesele buydu 


» 


işte. 
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“Eller yukarı!” 


Hırsızlık ve soygun sinemada cazip suçlar olarak gösteriliyor. 
Kahramanlarımızın genellikle güvenlik güçleri değil de kanun çizgisinin öteki tarafındakiler olması da bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. 


rofesyonel güvenlik elemanlarıyla dolu, son teknoloji eseri araçlarla donatılmış bir bankadan para çalmak, beyazperde 


üzerindeki dünyada nadiren ahlâki bir konu teşkil ediyor. Çünkü hırsızlık ve soygun filmleri işin “nedeni”ne değil, “nasıl”ına odaklanmak gibi bir geleneğe sahip. Çoğu soygun fil minde temel meseleyi, “soygunun nasıl yapılacağı” problemini çözmek oluşturuyor: Güvenlik en ince ayrıntısına kadar analiz edilecek, açıklar 


yakalanacak ve onlardan en verimli şekilde faydalanacak yöntemler bulunacak. 

Bu açıdan aslında soygun filmleri, tupkı dedektiflik öyküleri gibi zekayı, dikkati ve analiz gücünü yücelüyor... Ama şöyle önemli bir farkı var: Klasik dedektiflik öykülerinde biz de dedektifle birlikte bulmacayı çözmeye ortak oluyoruz ve bir anlamda kendimizi sınıyoruz; çoğu soygun fil minde ise bulmaca bizim kaulımımızın ötesin- de, bize bütün veriler verilmeden, tamamen hırsızın (ya da hırsızların) marifetiyle çözülüyor. Yani zeka, hırsız tarafından sergileniyor, bize ise onu takdir etmek kalıyor. Belki bu yüzden soygun filmleri karizmatik, yarı esrarengiz rollere ge- ve. Genellikle ciddi ciddi bir “toplum zararlısı” olarak değil, oyunu çok iyi bilen ama toplumun kurallarına göre oynamak istemeyen bir asi, bir maceraperest olarak sunuluyor hırsız. Pierce Brosnan, George Clooney, Brad Pitt, Edward Norton, Catherine Zeta Jones gibi suretlerde 


karşımıza çıkıyor. Bu tür yıldızların da sayesinde, bu aralar incelikle planlanmış, heyecanlı vurgunlar, sinema diyetimizde hatrı sayılır bir yere sahip. 

Son yıllarda hırsızlık filmlerinin adeta yeniden doğmasının, neredeyse her yıl beyazperdede yeni bir “büyük soygun” izlememizin başlıca sorumlularından biri, aslında sadece bir tane gele- 


neksel “vurgun filmi” çekmiş olan Ouentin Tarantüno elbette. Evet, Tarantino gerçekten de tam olarak bir soygun filmi çekmedi: Reservoir Dogs soygun için toplanmış bir “ekip”i anlatı: yordu ama soyguna değil, öncesine ve sonrasına odaklanıyordu... Yine “Tarantino'nun Harikalar Diyarı” olan suç dünyasında geçen Pulp Ficti- on'da ise elbette hırsızlar ve hırsızlık da vardı ama, konu soygun değildi. Tarantino filmografisinde, bir soygun filminin geleneksel yapısına, incelikli planlarına, kumpaslarına ve o heyecan- 


lı doruk noktasına sahip olacak şekilde kurulmuş olan tek film, Jackie Brown idi. Öte yandan Tarantino suçlular dünyasına odaklanan filmleri yeniden cazip hale getirmesiyle, günümüzde sıkça yeni temsilcisini gördüğümüz soygun filmlerinin de dolaylı olarak önünü açtı. 


Tarantino'nun da rüzgarıyla suç türünün diril- 


B. Pitt ve G. Clooney “Ocean's Eleven”da (altta), S. Connery ve C. Zeta-Jones “Entrapment'ta (en altta), A. Jolie “Lara Croft”ta (sağda) ve James Caan “Thief”te (en sağda). 


mesinin ardından bu türe en ciddi katkıda bulunan yönetmenlerin başındaysa Steven Soderbergh seliyor. Kariyerinin başlarında tür filmleriyle -hatta tür filmleri bir tarafa, genel olarak ana akım sinemayla bile- çok da ilgilenmemiş olan yönetmen Steven Soderbergh, 1995'de Peter Gallagher'in oynadığı, pek az bilinen, sakin 


Ezo pay is $410.000. tax res 


be CAAN. 


10 Klasik Soygun Filmi 


The Asphalt Jungle (1950) 

Yönetmen: John Huston. Oyuncular: Stermling Hayden, Louis Calhern 

To Catch a Thief (1955) 

Yönetmen: Alfred Hitchcock. Oyuncular: Cary Grant The Italian Job (1969) 

Yönetmen: Peter Collinson. Oyuncular: Michael Caine, Noel Coward 

The Wild Bunch (1969) 

Yönetmen: Sam Peckinpah. Oyuncular: William Holden, Ernest Borgnine 

Le Cercle Rouge (1970) 

Yönetmen: Jean-Pierre Melville. Oyuncular: Alain Delon, Burvil, Yves Montand 

The Getaway (1972) 

Yönetmen: Sam Peckinpah. Oyuncular: Steve McGueen, Ali MacGraw, Ben Johnson 

The Hot Rock (1972) 

Yönetmen: Peter Yates. Oyuncular: Robert Redford, George Segal 

Hold Up (1985) 

Yönetmen: Alexandre Arcady. Oyuncular: Jean-Paul Belmondo, Kim Catrall, Guy Marchand 

Heat (1995) 

Yönetmen: Michael Mann. Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer 

The Usual Suspects (1995) 

Yönetmen: Bryan Singer. Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri 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bir hırsızlık filmi çekmişti zaten (The Underneath). 1998'de ise Elmore Leonard uyarlaması Out of Sight'ı çekti. Out of Sight çok gişe yapmadı, ama zaten Tarantino'nun suçlularıyla kıvamlanmış olan popüler sinemada hırsızlık filmlerinin yeniden “cool” görülmesine büyük bir katkıda bulundu. Özellikle George Clooney'nin fil min başında, üzerinde herhangi bir silah olmadan bir bankadan içeri yürüyüp, veznedar üzerinde sadece karizmasını ve ikna gücünü konuşturarak hatırı sayılır bir parayla dışarı çıktığı sahne, sinema tarihinin unutulmaz soygunları arasında yerini aldı. Soderbergh üç yıl sonra Ocean's Eleven ile hırsızlara ve hırsızlığa geri döndü. 
“Soyulamaz” denen bir kumarhaneyi soymak için biraraya gelen hırsız ekibinin başında bir kez daha George Clooney vardı. Soderbereh'in 


soygun filmlerinin ve hırsızların seyirciye sempatük ve heyecan verici gelmesine sebep olan hemen her öğeyi kullandığı bu film, göz alıcı oyuncu kadrosunun (Clooney dışında Brad Pitt, Julia Roberis, Matt Damon, Andy Garcia gibi yıldızlar vardı yapımda) ve genel olarak eğlenceli havası sayesinde büyük bir ilgi gördü. 

Ancak Tarantino'dan da, Soderbereh'den de önce hırsızlara ve polislere özel bir ilgi gösteren ve türün yeniden doğuşunda en az onlar kadar pay sahibi olduğu söylenebilecek bir sinemacı- nın da etkisi var bu yeni yükselişte: Michael Mann. Son yıllarda The Insider, Ali ve Collateral gibi filmlere imza atmış, Amerikan sinemasının büyük yönetmenlerinden biri olan Mann, ilk “hırsız” filmini 1981'de çekmişti. Filmin adı, gayet basit ve net bir şekilde, Thief, yani Hırsız 


“The Usual Suspects" (üstte), “The Score” (sağda), “National TReasure” (en sağda). 
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Nick Nolte “The Good Thief”te (üstte en solda), Tom Cruise 


“Mission: Impossible”da (üstte ortada) ve “The Italian Job” (üstte). 


idi ve başrolünde James Caan vardı. Zamanında pek büyük ilgi gördüğü söylenemeyecek, ama özellikle Michael Mann'ın çok önemli bir yönet: men olarak görülmeye başlamasıyla birlikte son yıllarda giderek daha çok kişinin keşfettiği bu film, Mann'ın ağırbaşlı bir havaya sahip etkileyici hırsız - polis öykülerinin ilk örneğiydi. Mann suçlu dünyası ve polis dünyası hakkındaki hemen hemen bütün filmlerinde, polisiyenin cazip olan stilize yanlarının üstüne düşmek yerine, suçluların ve kanun adamlarının iç dünyalarını inceleyen dramalar çekmeye çalışıyor. Filmleri suçlulara belirgin bir anlayışla bakıyor, ama onları “sempatik haydutlar” olarak değil, yalnız profesyoneller olarak resmediyor. James Caan'ın Thief'de oynadığı “son bir soygun yapmak zorunda olan hırsız”ı böyle bir tipti... 1995'te 


3 Soygun Komedisi 

The Pink Panther (1963) 

Yönetmen: Blake Edwards. Oyuncular: David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner 

A Fish Called Wanda (1988) 

Yönetmen: Charles Crichton. Oyuncular: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline 

Guick Change (1990) 

Yönetmenler: Howard Franklin, Bill Murray. 
Oyuncular: Bill Murray, Geena Davis 


3 “Centilmen Hırsız” Filmi 


The Saint (1997) 

Yönetmen: Philtip Noyce. Oyuncular: Val Kilmer, Elisabeth Shue 

The Thomas Crown Affair (1999) 

Yönetmen: John McTiernan. Oyuncular: Pierce Brosnan, Rene Russo 

The Good Thief (2002) 

Yönetmen: Neil Jordan. Oyuncular: Nick Nolte, Nutsa Kukhianidze 


3 “Kedi Hırsız” Filmi 


Hudson Hawk (1991) 

Yönetmen: Michael Lehmann. Oyuncumlar: Bruce Willis, Danny Aiello, Andie MacDoweli 

The Real McCoy (1993) 

Yönetmen: Russell Mulcahy. Oyuncular: Kim Basinger, Val Kilmer, Terence Stamp 

Entrapment (1999) 

Yönetmen: Jon Amiel. Oyuncular: Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames 


çektiği ve şimdi türün en büyük klasiklerinden olarak görülen Heat'teki hırsız da (Robet De Niro) böyle bir tipti. Mann polisiyede mükemmeliyetçi profesyonellere öylesine düşkün ki, bu düşkünlüğün apaçık görüldüğü Heat, Thief ve 80'lerde çekilen “ilk Hannibal Lecter filmi” Manhunter'ın gevşek de olsa bir tür üçleme oluşturduğu söylenebilir. Mann, Thief'te saplantılı profesyonel bir kasa hırsızının, Manhunter'da seri cinayet davaları çözen saplantılı profesyonel bir FBI ajanının, Heat'de ise hem saplantılı profesyonel bir hırsızın, hem de saplantılı profesyonel bir polisin öyküsünü anlatır (Bu arada Heat, Robert De Niro ile Al Pacino'yu ay- 


nı sahnede bir araya getiren ilk film olmasıyla da ünlüdür). Ocean's Eleven gibi panayır havasına sahip eğlenceli soygun filmleri geleneğine kıyasla daha gerçekçi ve soğuk bir havaya sahip olmasıyla farklı bir yerde dursalar da Thief ve Heat'in birçok açıdan suçluların ve kanun adamlarının 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dünyasına romantik bir bakışa sahip olduğu söy- 


lenebilir. 

Tarantino'nun suçluları, Soderbergh'in filmleri, Mann'ın polisiyeleri derken, 2000'li yıllar geldiğinde hırsızlık ve soygun, sinema salonu heyecanının önemli bir parçası haline geldi. Bu arada zaten öteden beri suç dünyası hakkında filmlere imza atmış sinemacılar ve oyuncular da türü yeniden ziyaret ettiler: Örneğin öteden beri dolandırıcılık öykülerine özel bir ilgi gösteren David Mamet, Gene Hackman'in başrolünde 


oynadığı soygun filmi Heist'ı çekti. Robert De 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2000'li yıllar geldiğinde hırsızlık ve soygun, sinema salonu heyecanının önemli bir parçası haline geldi. Bu arada zaten öteden beri suç dünyası üzerine filmlere imza atmış sinemacılar ve oyuncular da türü 

yeniden ziyaret ettiler. 


Niro, Edward Norton ve Marlon Brando ile birlikte The Score'da oynadı. En bilinen tren 
* soygunu filmlerinden biri olan 
Sİ 1979 tarihli The Great Train Robbery'nin yıldızı Sean Connery, Catherine Zeta Jones ile birlikte Entrapment'ta rol aldı. 
The Great Train Robbery'nin öbür yıldızı Donald Sutherland ise, Mark Wahlberg ve Charlize Theron ile birlikte 1969 tarihli The Italian Job'un yeniden yapımında rol aldı. 

1990'ların sonlarından itibaren soygun filmlerinin yeniden yükselişi, sevilen eski bir dostun kasabaya dönüşü etkisi yaptı; çok sayıda parlak yıldızı ve sinemacı bir araya gelerek “karşılamaya kauldı”; hırsızlık ve soygun filmlerinde rol aldı. 
Dahası, tam olarak soygun filmi olmasa da pratikte soygun türüne dahil edilebilecek, o heyecanı yakalamak üzerine kurulu bir sürü yapım da gördük bu dönemde sinemalarda. Örneğin aruk ünlenmiş soygun karelerinden birine (kablolarla 


havada asılı, yere yatay duran Tom Cruise) sahip olan, Brian De Palma imzalı Mission: Impossible ve John Woo'nun çektiği devam filmi... Ya da pratikte “sanat eseri hırsızı” (aslında başlığını tercüme ederseniz, “mezar hırsızı”) olan bilgisayar oyunu kahramanı Lara Croftun sinemaya adım atığı Tomb Raider filmleri. Bu iki ilmin ve yine bir “tarihi eser macerası” olan National Treasure'ın ilgi gördüğü bir ticari atmosferde, hırsızlık filmlerinin zeki, becerikli ve çoğu zaman centilmen kahramanları, günlerini gün et meye devam edecek gibi görünüyor. 
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Dergileriniz her ay hafta içi mesai saatlerinde, imza karşılığı teslim edilecektir. 

Adrese imzalı teslim kapsamımızdaki çok az sayıda gönderi PTT aracılığıyla yapılmaktadır. 


* İlköğretim, lise, üniversite, yüksek lisans öğrencileri, öğrenci indiriminden yararlanabilir. 
* Öğrenci indiriminden yararlanmak için, öğrenci kimliği veya pasosunun bu form ile birlikte fakslanması gerekmektedir. 
* 18 yaşından küçük üyelerimizin üyeliklerinin geçerlilik kazanabilmesi için, üye kayıt formlarının veli veya vasileri tarafından doldurulması gereklidir. 


Her türlü şikayet ve dilekleriniz için uyecnbcefdcnbce.com'a yazabilirsiniz. 


A KAÇIRMAYIN soLANAS FİLMLERİ - ŞUBAT AYI BOYUNCA HER ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


Tango, hüzün ve isyan: 


Fernando Solanas 


Fernando E. Solanas sürgünde yaşamış sanatçı duyarlılığı ile her filminde bizlere “bir turluğuna” bisikletini verir. 
Rüzgâra karşı pedala her basışımızda, tangolardan yükselen hüzünlü nağmeler, gözlerimizi daha da buğular. 


stalara Saygı kuşağında dört önemli filmi ile buluşacağımız Arjantinli yönetmen Fernando E. Solanas, nam-ı diğer “Pino”, sadece ülkesinin değil, tüm Latin Amerika'nın yüzlerce yıllık ezilmişlik tarihinin sinemadaki haykırışı oldu. Askeri diktatörlüğün ülke yönetimini ele geçirmesiyle, o çok sevdiği vatanından ayrılmak zorunda kalırken bile, “ülkemden kopmuyorum, asla sessiz kalmayacağım” demişti. Solanas, hiçbir zamân ılımlı, ürkek ve alçakgönüllü bir sanatçı olmadı. 
Ama sinema dilini oluşturan politik yorumlamalarında, slogancı ya da çığırtkan bir üsluba da sı- 


ğınmadı. Adını söylemekten kaçınmadığı idolü ise, Luis Bunuel idi. 

Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü kazandığı Tangos, İexil de Gardel / Tangolar, Gardel'in Sürgünü (1985) filminde Genet, Beckett, Stravinsky, Bunuel ve Eisenstein'dan beslendiğini söyler. Paris'te yaşayan Arjantinliler'in, tangonun sihirli ve hüzünlü müziği eşliğinde dansları, mimikleri ve aşklarıyla, memlekete dair anılarında yaptıkları bir yolculuktur film. Solanas'ın bir siyasi sürgün olarak kendini: ifadesi Carlos Gardel adlı şarkıcı kahramanında somutlaşır. 
Kamera, apartmanların arasında dolaşarak şiirsel ve çocuksu düşler çağrıştıran bir renk cümbüşü yaratır. Filmin temposunu artıran “tangody” (komedi, trajedi ve tangonun karışımı olan gösteri) sahnelerinde, sürgündeki insanın düşkırıklıkları içimize işler adeta. Solanas, bu önemli filmini, Yılmaz Güney'e adamıştır. 

Sanatçı, Cannes Film Festivali'nde seyircilerin en çok beğendiği ve kendisine de En İyi Yönet men Ödülü'nü kazandıran Sur / Güney (1988) yapıtında, sürgünden eve dönüş üzerinde yoğunlaşır. Astor Piazzolla'nın müziğiyle damgasını vurduğu film, askeri diktatörlüğün sona ermesinden sonra hapishanelerde yıllarca zulüm görmüş insanların, özgürlüğe kavuştuktan sonra geçmişleri ile hesaplaşmaları, sevdikleri ile ilişkilerini gözden geçirmeleri üzerine, bellekleri yeniden bir sorgulamadır. 

Solanas'ın çağdaş bir “Odyssey” sayılabilecek olan El Viaje / Yolculuk filmi (1992), daha önceki iki filmine eşlik ederken ünlü yönetmen de 


i Latin Amerika deneyiminin kendine has özellik- 


leriyle uğraşmayı sürdürür. El Viaje, yaşamında 


o 


bir anlam bulma savaşı veren genç bir Homeros kahramanının müthiş yoğunlukta yaratıcı, mitlere dayalı sembolik bir mozaiği gibidir. Filmin ana karakteri genç Martin, yol boyunca Solanas'ın 90'larda Arjantin'i temsil ettiğine inandır ğı saçmalık ve çelişkilere rastlar. Yönetmen bu filmi çektiği sıralardaki çıkış noktasını şöyle açık: lıyor: "Latin Amerika baştan aşağı bir felaket böl gesi. Nüfusun büyük bölümü gittikçe daha ağır laşan bir yoksulluk içinde yaşıyor. Babalar, onla: ra ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda ortada yok. 
Artık biz Latin Amerikalılar'ın da kendi planlarımızı yapmamızın ve bisikletlerimize binerek 


yola düşmemizin vaktidir." İlgi alanı ve amaçları 


açısından epik yapıda olan El Viaje, yüzlerce yıldır kötü yönetimler altında çırpınan bir kıtanın ruhuna ithaf edilmiş bir ağıt ve aynı zamanda hüzünlü bir aşk şiiridir. Daha da ilginci, bu film, Güney Amerika ülkelerinde günümüzde görülen köklü dönüşümlerin öngörüsü gibidir. 
Simgesel bir anlatımı yeğlediği La Nube / Bulut (1998) filminde, Arjantin siyasi tarihine göndermeler yaparak, çok uzun süredir yağmura teslim olmuş bir kentte, insanların kabusa dönü: şen yaşamlarından hareketle toplumsal ve siyasi yaralara parmak basmaya devam eder. 
Solanas'ın sineması, yerelden evrensele uza: nan bisiklet yolculuğudur. Sürgünde yaşamış sanatçı duyarlılığı ile her filminde bizlere de “bir turluğuna” bisikletini verir. Rüzgara karşı pedala her basışımızda, tangolardan yükselen hüzünlü nağmeler, gözlerimizi daha da buğular. Peşinden koştuğumuz Solanas'ın film kareleri, düşlerimizdeki bambaşka bir dünyanın müjdecisidir. 
Suha Çalkıwik 


Fernando Ezeguiel Solanas 


Solanas 1936'da Arjantin'in Olivos kentinde doğdu. 
Piyano ve kompozitörlük eğitiminden sonra oyunculuk ve yönetmenlik dersleri aldı. 1962'de, 400'den fazla reklam, kısa ve uzun metrajlı film yaptığı kendi şirketini kurdu. 1963'te kendi tiyatro grubu ile-Brezilya'yı dolaştı. 1966'da, ilk uzun metraj belgeseli La hora de los hornos / Fırınların Saati'ni yönetmeye başladı ve filmi resmi sansüre ragmen 1968'de bitirdi. 
Bu belgeseli çok sayıda uluslararası ödül kazandı. 
Daha sonra tarafsız, kışkırtıcı ve politik belgeseller yapmayı sürdürdü. Müzik eleştirmeni ve görüntü yönetmeni olarak da çalıştı. Latin Amerika ve Avrupa'da sinema okullarında film yapımı dersleri verdi. Arjantin'deki 1976 askeri darbesinden sonra, ülkesinden Fransa'ya kaçtı. 1984 yılına kadar ailesi ile birlikte Paris'te sürgünde yaşadı. 1991 yılında Arjantin Cumhurbaşkanı Menem'i rüşvet almakla suçlamasının ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı. “Güney Cephesi” adında bir siyasal parti kurdu ve 1993-1997 arasında parlamento- da yer aldı. Belgeseller dışında kurmaca filmler de yaptı. Memoria del sagueo / Yağma Anıları adlı dev belgesel yapıtı. çektikten sonra 2004'te Berlin Film Festivali'nde onursal Altın Ayı ile ödüllendirildi. 


CNBC-e'DE SOLANAS FİLMLERİ 

USTALARA SAYGI KUŞAĞI — ÇARŞAMBA SAAT 22:00 

m 1 ŞUBAT - TANGOS, L'EXIL DE GARDEL / TANGOLAR, GARDEL'İN SÜRGÜNÜ. 

mn 8 ŞUBAT - SUR / GÜNEY 

m 15 ŞUBAT - EL WAJE / YOLCULUK 

m 22 ŞUBAT - LA NUBE / BULUT 


cnec-e 91453 


A KAÇIRMAYIN “HARD BOILED” 10 ŞUBAT CUMA SAAT 22:00 


Çifte kavrulmuş 


John Woo'nun Hollywood'a gelmeden önce Hong Kong'ta çevirdiği son filmi “Hard Boiled” onun en iyi yapımlarından biri sayılıyor. 


ayatta Hong Kong yapımı tek bir aksiyon filmi izlediyseniz, büyük ihtimalle Hard Boiled / Lashou Shentan'dır. Kimileri The Killer'ı, hatta A Better Tomorrow'u tercih ediyordur belki ama çoğunluğun gözünde, John Woo'nun ABD'ye gelmeden önce yaptığı en iyi aksiyon fil midir. Biz, ülke bahis konusu olmadan da en iyi filmi olduğunu düşünüyoruz. Yönetmenin favori oyuncusu Chow Yun Fat, “Dirty Harry” tarzındaki polis Teguila'yı oynuyor. Teguila, neye mal olursa olsun kötü adamları adaletin pençesine almaya kararlı. Karşısında Çin triad'ının mensupları var. Örneğin, bir numaralı silah ta ciri olmak isteyen Johnny (Anthony Wong). Bu kişiler Kıta Çini'nden Hong Kong'a silah kaçırı- 


yorlar. Bir de esrarengiz adam Tony (Chunking Express'ten tanıdığımız Tony Leung). Geri kalanı, Woo usulü şiirsel aksiyon. 

John Woo, önce yakın dövüş filmleri yaptı, sonra komediler. Tam çaptan düştüğü düşünü: lürken, vurdulu:kırdılı, polisli-ganesterli filmlere geçti. Oysa Hong Kong'ta bu tür filmlere rağbet edilmez; seyirciler vurdu-kırdı numaralarını, şık kung fu hareketleri ve “wu shu” epiklerinin (son örnekleri, Hero ve House of Flying Daggers) zarif kılıç oyunlarına kıyasla sıkıcı bulurdu. John Woo'nun ise A Better Tomorrow diye bir projesi vardı. Bu proje, sonradan Amerika'ya gelen yapımcı/yönetmen Isui Hark'ın dikkatini çekti. 
Woo'nun ayrıcalığı, gangsterlerin, polislerin çarpışmalarını geleneksel dövüş sanatlarının akro- 


“a 


batik yanıyla süslemeyi düşünmesinde, bu çarpışmalara da o zerafeti katabilmesindeydi. El altundaki bütün görsel teknikleri kullanarak, sürrealistik aksiyon sekansları yarattı. O gün bugün de yaratmaya devam ediyor. 

Hard Boiled'ı bir tür “günahkâr zevk”le izliyor bile olsanız, ilk Hong Kong aksiyonunuz bile olsa (ki, ihtimal vermiyoruz), hiçbir yanılmaya yer bırakmayan John Woo özelliklerini fark edeceksiniz. Nefis açılış sahnesinde sert polis Teguila, polis baskını sarpa sarınca, bir çayhaneyi darma duman ediyor. 
Bu sahnedeki inanılmaz kan-revan miktarı, baleyi andıran incelikli bir koreografiyle dengeleniyor. Chow her zaman olduğu gibi, iki elinde iki tabancasıyla döşemede kayıyor: Woo armağanı şiir- 


” 


ve , YORK WOO) 


sel bir aksiyon. Teguila ile Tony'nin ilişkisi, Tony'nin kimliği de, klasik Woo özellikleri oluşturuyor. Her ikisi de silahlarını uzatmış olarak karşı karşıya geliyorlar. Bu “karşılaşma” daha sonra Nicolas Cage ve John Travolta'lı Face/ Off ta doruk noktasına erişecek. İki aktörün kimyası aralarındaki ilişkiyi inanılır kılıyor. 


Yönetmenin favori oyuncusu Chow Yun Fat, filmde “Dirty Harry” tarzındaki polis Teguila'yı oynuyor. 


John Woo'nun filminin tarihsel ve sosyal temelleri de var. Hard Boiled, Hong Kong'ta bir suç dalgasının yükseldiği sırada yapılmıştı. Koloni, Kıta Çini'nden triadlar'ın kaçırdığı yasadışı silah sayısındaki yükselme ve birkaç yıl sonra meydana gelecek kaçınılmaz birleşmenin arasında sıkışıp kalmıştı. Woo da, seyircilerine bütün kötülüklerin karşısında duracak bir kanun icracısı sunmak istedi: “Adama bir silah verin, Superman olsun. İki silah verin, Tanrı olsun.” 


Chow Yun Fat, “Hard Boiled”da şiirsel bir aksiyon sunuyor izleyenlere... 


Her şey bir yana bence 
Hard-Boiled'ın asıl unutul- 
| maz yanı, finali. İnanmak 
* için görmek gerek. Teguila ile Tony, triad'ın adamlarının silah deposunu ararken, bir hastanedeki bebekleri de kurtarmak zorunda kalıyor. 
. Chow Yun Fat'ın kucağında bir bebekle onca katı, gangsterlerle silah silaha çarpışarak inmesi, bebeğin bütün bu vartaları atlatması, olsa olsa fantastik aksiyona girer. Ama zaten dedik ya, John Woo sürrealistik aksiyon filmleri yaratan büyük bir usta. Kendisini bu filmde, Chow Yun Fat'ın takıldığı barın barmeni olarak görebilirsiniz. 


Sevin Okyay 


930 


YA KAÇIRMAYIN wWAG THE DOG 16 ŞUBAT PERŞEMBE SAAT 22:00 


WAG THE DOG 


Hollywood'dan bir yapımcı ve Washington'dan bir politika uzmanı. 
İkisi birlikte her şeye inanmanızı sağlayabilir. Dustin Hoffman ve Robert De Niro'dan “gerçek, adalet ve diğer özel efektler üzerine bir komedi”. 


yılında Rain Man fil miyle En İyi Yönetmen 
Oscar'ını alan Barry Levinsonun 1997 tarihli 


filmi Wag The Dog'u izleyince paranoya ile sağlıklı şüphe arasında çok ince bir çizgi olduğunu anlıyor insan. Afişinde “Gerçek, adalet ve diğer özel efektler üzerine bir komedi” cümlesinin yer aldığı film soluk alır gibi yalan söyleyen Amerikalı politikacıları, sırtını iktidara dayayarak palazlanan büyük Hollywood oyuncularını (Alt man'ın The Player filmindeki oyuncuları gibi oyuncular) ve utanmaz bir hırsla buldukları her sansasyonel görüntüyü yayınlayan medya kuruluşlarını yerden yere vuruyor. Öte yandan, Chomsky de yıllardır bunu söylemiyor muydu zaten? 

Başkanlık seçimlerine iki hafta kala bir seks skandalına karışan ABD Başkanı ikinci kez se çilmesinin ne kadar zor olduğunun farkındadır. 
Onu kurtarmak için kolları sıvayan ve çok acil bir beyin fırtınası yapan kurmayları çareyi gündemi değiştirmekte bulur. “Oval ofiste meydana gelen bir skandaldan daha büyük ne olabilir?” 
sorusunun cevabını “Bir savaş elbette” olarak veren politika uzmanları, biraz da vakit darlığı sebebiyle gerçek bir savaş çıkarmak yerine sahte bir savaş yaratmayı tercih ederler ve Hollywo- 


od'a başvururlar. Bundan sonrası Arna- 


vutluk civarında yaşanan sıcak bir çatışmanın görüntülerini yapay bir ortamda çekmek ve medya yoluyla halka yutturmaktır. Başkan'ı ikinci kez Beyaz Saray'a göndermenin daha garanti bir yolunun olmadığını artık hepimiz biliyoruz 


herhalde, değil mi? 


di 94 


İnsanın aklına filmin gösterime çıkmasına çok 


az bir süre kala patlayan Monica skandalı, tüm Hollywood paranoyalarını ve komplo teorilerini gölgede bırakan 11 Eylül hadisesi geliyor. Geliyor da ne oluyor? Gerçeğin ayan beyan ortada olduğu durumlarda bile adaletin tecelli etmediği günümüzde New York'ta yaşamakla İstanbul'da yaşamak arasında, hatta Bağdat'ta yaşamak arasında çok büyük bir fark yok galiba. 

Emrah Kolukısa 


Barry Levinson'ın 1997 tarihli filmi “Wag the Dog'u izleyince paranoya ile sağlıklı şüphe arasında çok ince bir çizgi olduğunu anlıyor insan. 


THE DANCER UPSTAIRS 
20 ŞUBAT PAZARTESİ SAAT 22:00 


John Malkovich'in yönetmen olarak ilk filmi “The Dancer Upstairs”, hem bir polisiye ve siyasi gerilim, hem de bir aşk hikâyesi. 


Umutsuz bir ideğlisi 


ohn Malkovich şimdiye kadar üç filmde yönet 

menleri oynadı: Michelangelo Antonioni'nin 

Beyond the Clouds'ı, Manoel De Oliveira'nın 

I'm Going Home'u ve F.W. Murnau'yu oynadığı, E. Elias Merhige imzalı Shadow of the Vampire. 
Aktör bu kez gerçek bir yönetmen olarak karşımıza çıkıyor. The Dancer Upstairs, onun aktör yönetmenlerin en iyilerinden biri olduğunu müjdeleyen, ol gun bir film. 

Nicholas Shakespeare'in romanından, bizzat yazarın kendisi tarafından beyazperdeye uyarlanan filmde, günümüzün Latin Amerika'sındayız. Ailesinin kahve transplantasyonu hükümet tarafından elin den alınınca hukuk okuyan Agustin Rejas' (Javier Bardem), arak bir polis. Adalete daha dolaysız bir yoldan hizmet etmeye karar vermiş. Evli, bale dersi alan bir kızı var. İçine kapalı, duygularını belli etme: yen Agustin, kızının bale öğretmeni Yolanda'ya (Laura Morante) hayran. 

İdealist polis kahramanımızın hizmet ettiği yoz, yarı demokrat hükümetin başı fena halde derte. 
Kendine Başkan Ezeguiel diyen, kimliği ve nerede olduğu bilinmeyen biri, ulusu sıfıra indirme yanlısı görünüyor. Filmin bir arü noktası da, Malkovich'in amaçladığı atmosferi (And Dağları'nın nefis doğası, şiddetin mekânı olan şebrin sert tonları) yakalamış olan Jose Luis Alcaine'in görüntüleri. 


6 ŞUBAT 


“Yönetmen: Todd Field 
IN THE BEDROOM Oyuncular: Sissy Spacek, Tom Wilkinson, Nick Stahl, Marisa Tomei, Willlam Mapother Ülke: ABD Yapım Yılı: 2001 Süre: 125 dakika 


Andre Dubus'un “Killings” adlı öy. o kadın olan Natalie ile girdiği ilişkiyi küsünden Todd Field'in 2001 yılın- konu ediniyor. Bu ilişki nedeniyle da beyazperdeye uyarladığı “In the oNatalie'nin kocası deliye dönerken Bedroom”, üniversiteye başlamak oFrank'in ailesi de çok tasvip etmeüzere olan genç Frank'in kendisin- o mekle birlikte kararı oğullarına bıraden yaşça büyük ve kocasından ayrıl: | kır. İki sevgilinin hikâyesi seyredil 


BEDROOM 


mış olsa da henüz boşanmamış bir o meye değer... 


o 9 e .. 
Nick'in rüyası 
“Carnivale”de başrol oynayan Nick Stahl 


oyuncu olmaya dört yaşında karar vermiş ve çocuk yaşına rağmen bu kararını uygulamış. 


Ben Hawkins sıfatıyla her çarşamba huzurumuza gelen Nick Stahl, bu sefer de annesiyle babasının, genç bir dulla ilişkisi sona erer umuduyla üniversiteye yollamaya çalıştığı Frank Fowler olarak ekranlara geliyor. In the Bedroom ile karşımızda. Onu yıllar önce sinemada, Mel Gibson'ın ilk yönetmenlik denemesi olan ve yüzünün yarısı mahvolmuş kahramanı oynadığı The Man without a Face'teki (1993) yeniyetme Chuck olarak tanımıştık. O sıralar 14 yaşındaydı ama oyunculuğu meslek edinmeye 
10 yıl önce karar vermişti. Annesi Dona dört yaşındayken 
oğlunu bir çocuk oyununu izlemeye götürdüğünde, küçük oğlan kendinden emin bir şekilde, oyuncu olmaya karar verdiğini ilan etmişti. Bu kararını, reklamlarda oynayıp tiyatroda çalışarak uygulamaya koydu. 1990'ların başlarında iki de televizyon filminde oynadı ama önünü asıl açan, Mel Gibson'ın filmidir. Safe Passage'da Susan Sarandon'ın oğullarından birini oynadı, sonra televizyona döndü. Aslında bağımsız filmleri tercih eden Stahl, gerilim filmi Disturbing Behavior ve Terrence Malick'in 
20 yıl aradan sonra çektiği The Thin Red Line'da likisi de 
1998) oynayarak da adını duyurdu. İlk kez Sundance'de gösterilen In the Bedroom ile de dikkati büsbütün üstüne çekti. 


< - Yönetmen: Yuan Zhang 
GUO NIAN i Oyuncular: Lin Liu, Bingbing Li, Yeding Li, Song Liang, Yun Li HU JA Ülke: İtalya - Çin Yapım Yılı: 1999 Süre: 84 dakika 


“Seventeen Years”de üvey kızkarde- sinin evine gider. Buraya vardığında 


#8 şinin ölümüne sebebiyet veren Xiao- evin artık orada olmadığını, ailesi- 


e Jan hapse düşer ve tam 17 yıl sonra nin taşındığını öğrenir. Ailesinin bir yılbaşı günü kapalı tutulduğu du- onu istemediğine inanmaya başlavarların dışına salıverilir. Ne var ki oyan Xiaolan yeni yılı yalnız karşıla- onu almaya gelen olmaz ve Xiaolan omanın o kadar da kötü bir şey olma- 


yanında bir cezaevi görevlisiyle aile. (o dığını düşünür... 


Miz 96 


Acılı bir anne 


Sinemaya Bertolucci kardeşlerle başlayan Laura Morante'yi John Malkovich'in ilk yönetmenlik denemesi “The Dancer Upstairs”de izleyeceğiz. 


Son olarak geçen yıl L'Empire des Loups'ta oynamıştı. 
Bu arada, The İncredibles'ın Elastik Kız'ı Helen Parr'ı da seslendirdi. Laura Morante'yi, Nanni Moretti'nin yönettiği La Stanza Del Figlio'da, genç oğlunu beklenmedik bir kazada kaybetmiş anne olarak izlemiştik. Bu performans ona, Avrupa Film Akademisi'nin verdiği Avrupa'nın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü de getirmişti. Bu ay ise bir başka aktör/yönetmenin, John Malkovich'in filmi The Dancer Upstairs'in kahramanı Augustin Rejas'ın leşsiz Javier Bardem| kızına dans dersleri veren Yolanda olarak izleyeceğiz. 50 yaşındaki Laura Morante, oyunculuğa dansçılıktan geldi. Santa Fiora doğumlu aktris, aynı zamanda yazar Elsa Morante'nin kardeşi. Oyunculuğa, İtalyan tiyatrosunun kötü çocuğu Carmelo Bene'nin oyunlarıyla (Riccardo Ill, S.A.D.E.) başladı. Sinemaya ise Bertolucci kardeşlerle geçti. 1979'da Giuseppe Bertolucci'nin Une femme italienne'i, iki yıl sonra da Bernardo Bertolucci'nin La Tragödie d'un hamme ridicule / Gülünç Bir Adamın Trajedisi, onun başarılı sinema oyunculuğu mesleğinin ilk adımları oldu. 


DIRECTED BY JON MAİKOVICN 


20 ŞUBAT 


THE DANCER 
UPSTAIRS 


John Malkovich'in ilk yönetmenlik denemesi “The Dancer Upstairs” 
isimsiz bir Latin Amerika ülkesinde geçiyor. Nicholas Shakespeare'in kitabından uyarlanan film iktidardaki hükümeti düşürmek için her türlü 


m eylemi yapmaya hazır bir grup terö- 


27 ŞUBAT 


MAP OF THE 
HUMAN HEART 


“Map of the Human Heart” benzeri- ne az rastlanılacak güzellikte bir aşk 


© öyküsü anlatıyor. Küçük yaşta bir 


hastanede tanışan Avik ve Albertine birbirlerine âşık olur ama yıllar süren ayrılık onları bambaşka hayatlar kurmaya iter. 2. Dünya Savaşı sıra- 


Yönetmen: John Malkovich 
Oyuncular: Javier Bardem, Juan Diego Botto, Laura Morante, Elvira Minguez Ülke: İspanya - ABD Yapım Yılı: 2002 Süre; 133 dakika 


ristin peşindeki Agustin Rejas'ın başından geçenleri anlatıyor. Avukatlığı bırakıp polis müfettişi olan Agustin âşık olduğu dans öğretmeninin, araştırdığı terörist grup için çalıştı gından şüphelenmeye başlayınca 


işin rengi iyiden iyiye değişecektir. 


Yönetmen: Vincent Ward 
Oyuncular: Jason Scott Lee, Robert Jamie, Anne Parillaud Ülke: Avust. — İng. — Kan. — Fran. Yapım Yılı: 1993 Süre: 105 dakika 


sında bombardman pilotu olan 
Avik hayatının aşkıyla tanışmasına sebep olan Russeli ile yıllar sonra tekrar karşılaştığında Albertine'nin artık onun sevgilisi olduğunu görür. 
Yeniden başlayan ilişkileri Russell'ın gazabına uğrayacaktır. 


97 Mi, 


KOMEDİ FİLMLERİ HER SALI 22:00 


7 ŞUBAT 


Aynı adlı hit Broadway müzika- 


linden uyarlanan flm hükümetin 
' kapatmaya çalıştığı bir genelevde yaşananları konu ediniyor. “The Chicken Ranch / Tavuk Çiftliği” adlı ge- 


nelev Texas'ın popüler eğlence mer- 


ys 


© kezlerinden biridir ve yerel otoritele- 


Dağların kızı 


THE BEST LİTTLE Yönetmen: Colin Higgins WHOREHOUSE Oyuncular: Burt Reynolds, Dolly Parton, Dom Deluise, « İN TEXAS Charles Durning, Jim Nabors Yapım Yılı: 1982 Süre: 109 dakika 


rin burayı kapatma girişimleri çevre- de ufak çaplı bir ayaklanmaya sebep olacaktır. o Genelevin “mama”sı 
Deoliy Parton'ın “1 Will Always Love You” adlı parçasını söylediği müzikal komedide şerif rolünde maço yıldız Burt Reynolds'ı görüyoruz. 


Beş Grammy'si, sayısız ödülü olan ufak tefek yıldız, Doliy Parton “country” kökeninden uluslararası başarıya kolayca ilerlemiş müzisyen olarak da biliniyor. 


Çeyrek yüzyılı aşkın süre önce Nine to Five'ta €hicken Ranch”in idarecisi rolünde. Aynı koca göğüslü sarışını oynadığından beri, sinema zamanda, daha sonra Whitney Houston'ın hanesine kaydedilecek bir hit olan I WiLL Always. 
Love You'nun da bestecisi, elbette. arton, * arpıcı bir paradokslâ'kendine bir hayran ordusu yaratmış: görünüşünün suniliği ve yaklaşımının içtenliğinden kaynaklanan bir paradoks. Beş 


DAVID LL MOLPER TA ŞUBAT 
11'e — 


Tuesday; "Thi Must Be 
DELGIOM 


i c is Kısacık sürede bir sürü ülkeyi gez- 


meye zorlandığınız Avrupa turların- 


X dan birine çıkanız mı hiç? İşte “If les Tuesday, This Must Be Belgi- 
“um” bu paket turları hicveden bol 
— yıldızlı, bol kahkahalı bir turizm ko- 


medisi. 18 günde tüm Avrupa'yı 


21 ŞUBAT 


gezmek için yola çıkan bir grup twristin olaylı tatilini anlatan filmde 


küçük rollerde karşımıza çıkan ünlü isimler gerçekten şaşırtıcı. John Cassavettes, Vittorio De Sica, Ben Gazzara ve Joan Collins gibi isimler bu 


ünlülerden ilk akla gelenler... 


“The Silence of the Lambs” ve “Philedelphia” gibi filmlerin Oscarlı yöonetmeni Jonathan Demme'nin ilk sinema filmi “Melvin and Howard” 


arabasıyla gezerken yolda gördüğü 


yaşlı ve muhtaç bir adamı gideceğe 


yere kadar bırakan Melvin'in başın- 


28 ŞUBAT 


Broadway ve Londra'da uzun yıllar büyük bir başarıyla sahnelenen “Fiddler on the Roof” ya da ülkemizdeki adıyla “Damdaki Kemancı” 
hiç şüphesiz beyazperdede görüp görülebilecek en başarılı müzikallerden biri. Sütçü Tevye rolünü sine- 


Damdaki kemancı 


1964'te sinemaya adım atan Topol, “Damdaki Kemancı”da 


canlandırdığı Sütçü Tevye ile Oscar adayı olmuştu. 


Sütçü Tevye yine ekrana gelecek, kemanını çalacak, Tanrı ile sohbet edecek. Tevye'ye Londra sahnelerinde ve sinemada hayat veren Topol, sahneye ilk kez amatör bir oyuncu olarak ordudayken çıkmıştı. Bir aralar İsrail'in en sevilen film şahsiyeti olan Topol, 1941'de Hayfa Belediye Tiyatrosu'nun kurucularından oldu. 1964'ten itibaren de sinemaya adım attı. Yedi yıl sonra ise ona büyük şöhret getiren Sütçü Tevye performansı ile Oscar adayı oldu. 30 yılı aşkın süreyle de şöhretini ve hayranlarını 


korumayı başardı. 


dan geçen inanılması güç öyküyü anlatıyor. Veda ederken yaşlı adamın eline az bir miktar da para sıkışuran Melvin'in bilmediği şey onun ünlü milyoner Howard Hughes olduğudur. Hughes vasiyetinde Melvin'i de unutmayarak onu şaşırtır. 


mada ustalıkla canlandıran Topol filmin başarısında en büyük pay sahibi olan isimlerin başında geliyor. 
Ukrayna'nın Anatevka köyünde geçen film, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir grup Yahudi köylünün komik, hüzünlü yaşantılarını anlatıyor. 


. 99 di 


İZ USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


maması! 1 ŞUBAT 


TANGOS, L'EXIL 
DE GARDEL 


ME 
GK Fernando Solanas imzası taşıyan milis flm Paris'te yaşayan bir grup Arjantinli'nin sürgün günlerini anlatıyor. 
Farklı çevrelerden gelseler de aynı kaderi paylaşan bir grup sürgün edilmiş Arjantinli, bir tiyatro oyunu sahnelemeye karar verir. Bunun için 


Yönetmen: Fernando E. Solanas Oyuncular: Marie Laforet, Miguel Angel Sola, Philippe Leotard, Lautaro Murua, Ana Maria Picchio Yapım Yılı: 1985 Süre: 116 dakika 


de halen Arjantin'de yaşayan ve yazdığı oyunun bölümlerini gizlice onlara ulaşuran Juan Dos ile bağlantı kurarlar. “Gardel's Exile” adlı oyun bir anlamda sürgünde yaşayan bu insanların kendi hayat öykülerini de anlatmaktadır. 


Perdede Solanas, sahnede pop 


Besteci ve yorumcu olarak müzikle de ilgilenen Philippe L&otard, bu ay Fernando E. Solanas'ın iki filmi, “Tangos: Gardel's Exile” ve “Sur” ile CNBC-e ekranına geliyor. 


Adı telaffuz edilince akla ilk olarak müziğin mi, oyunculuğun mu geleceği tartışılır. 

Bu ay Fernando E. Solanast'ın iki filmiyle, 

Tangos: Gardel's Exile (1985) ve Sur ile (1988) ekrana gelecek olan Philippe L&otard, aynı zamanda bir besteci ve pop müzik starı. Hatta, gençliğinde edebiyat ve felsefe hocası olarak çalışmış L&otard'ın kitapları da var. Biz onun Solanas filmlerini izliyoruz ama aktörü keşfeden François Truffaut oldu. L&otard ilk olarak onun filmi Les Deux Anglaises et le Continent'da (1971), Diurka'yı oynadı. 1982'de La Balance taki performansıyla Cesar ödülü aldı. 1940'ta Nice'te doğup 2001'de Paris'te solunum yetersizliğinden ölen aktör/şarkıcının genç denecek yaşta hayata veda etmesi, kokain ve alkole olan zaafıyla açıklanabilir. 

Bu zaafını son derece esprili ve açık bir şekilde dile getirirdi, hatta 1997'de bu konuda bir de kitap yazmıştı. 
1992'de de Pas un jour sans une ligne Bir satır yazmadan tek gün geçmez) adlı bir şiir kitabı çıkardı. 
Albümlerinden iki tanesi şanson klasikleri sayılır ve bu seçkin sanatçının olağanüstü yorumunun bir kanıtı olarak, Charles Cros Akademisi ödülüne layık görülmüşlerdir. 


Yönetmen: Fernando E. Solanas Oyuncular: Susu Pecoraro, Miguel Angel Sola, Philippe Leotard, Lito Cruz, Ulises Dumont Yapım Yılı: 1988 Süre: 122 dakika 


Ünlü yönetmenin en önemli filmle. 
rinden biri “The South” 1983 yılında askeri diktatörlüğün yıkılması so- 


nucu cezaevinden çıkan Floreal'in yaşadıklarını anlatıyor. Beş yıl kaldığı cezavinden çıkan Floreal evine git 


- mek yerine sokaklarda dolaşmayı ve 


ai 100 


düşüncelerini toparlamayı tercih eder. Eski mahallesinde her şeyin değiştiğini gören Floreal gece boyunca karısının onu beklediği eve dönüp dönmemeyi düşünür. Film 
Cannes'da Solanas'a En İyi Yönet 


men ödülünü kazandırmıştı. 


, 
Bresson'un 
09 e e 
öğrencisi 
Mankenlikten sinemaya transfer olan Dominigue Sanda'yı “El 


Viaje”ın, Helena'sı olarak izleyeceğiz. 


Dominigue Sanda, 16 yaşında ailesini terk edip evlendi, iki yıl sonra ayrıldı. Vogue mankeni oldu ama neyse ki şöhretlerle hiç işi olmayan Robert Bresson yüzünü tanımıyormuş, çünkü onu 1949 yapımı filmi Une Femme Douce'ta oynattı. Dominigue'in mükemmel oyunculuğu Tanrı vergisi yeteneğinden mi, yoksa Bresson'un zor beğenir hocalığından mı kaynaklandı, bilmiyoruz ama film onun sinema dünyasında kalıcı olmasını sağladı. Büyük yönetmenlerin filmlerinde yüzünü ağartacak performanslar sundu: Garden of the Finzi-Continis (Vittorio De Sica, 1970), The Mackintosh Man (John Huston, 1973) ve 
1900 (Bernardo Bertolucci, 1976). 

Mauro Bolognini'nin yönettiği The Inheritance ile de (1976) Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. / Biz bu ay onu, Fernando E. Solanas filmi El Viaje'in, Helena'sı olarak izleyeceğiz. 


i 
R 
K 


15 ŞUBAT 


EL VAJE 


Arjantinli yönetmen Fernando Solanas imzalı “The Voyage”, babasını bulmak için bisikletiyle yollara düşen genç bir delikanlının tuhaf anlarla dolu yolculuğunu anlatıyor. 
Dünyanın en güney ucu olan Ushai- a'daki evinden ayrılıp kuzeye doğru 


22 ŞUBAT 


'LA NUBE 


Ustalara Saygı kuşağının son filmi de Solanas'ın alegorik bir anlatım tarzı tutturduğu “The Cloud”. Yönetmen bu filmle Arjantin tarihine göndermelerde bulunuyor. Kara bir bulutun 1600 günlük yağış getirdiği 


wn filmde fernando solanas 


Buenos Aires'te bir tiyatro salonu iş- 


Oyuncular: Walter Ouiroz, Sole 
Bartis, Christina Becerra “Yapım Yılı: 1992 Süre: 144 dakika EE 


Yönetmen: Fernando E. Solanas 


Gsicedo, Carlos Paez Yapım Yılı: 1998 Süre: 113 dakika 


Alfaro, Dominigue Sanda, Ricardo 


yönelen Martin en son Brezilya'da olduğu söylenen antropolojist babasını bulmak üzere pedala asılır. Yol boyunca türlü sefalet ve saçmalıkla karşılaşan Martin özellikle Amerikan politikalarının bölgede sebep olduğu yıkımı görecektir. 


: Novoa, Angela Correa, Franklin 


leten yaşlı aktör Max parasızlık yüzünden mekânını kaybetmek üzeredir. 
“The Cloud” politik açılımları, başa- 


Bölümler halinde ilerleyen rılı senaryosu ve Solanas'ın güçlü anlatımıyla bir hayli etkileciyi bir film. 


20 e 1018 


MN'Z GİŞE FİLMLERİ HER PERŞEMBE 22:00 


2 ŞUBAT 


> THREE SEASONS 


Yönetmen: Tony Bui 


Parmaklarını kaybetmiş ve münzevi bir hayata gömülmüş bir yazar için 
“ çalışan genç bir kız; bir fahişeye âşık olan ve onunla bir gece geçirecek kadar paraya sahip olmak için yarışlara katılmaya karar veren bisikletçi 


Hai ve son olarak da kayıp kızını 


İk min Şer ei 9 ŞUBAT | 
# YUNGLE FEVei JUNGLE FEVER Yönetmen: Spike Lee 


Spike Lee'nin ırk ayrımını farklı bir sınıfsal bakış açısıyla ele aldığı “Jungle Fever”, beyaz bir kadınla siyahi bir adamın yaşadığı aşkı anlatıyor. Mutlu bir evliliği ve başarılı bir mimarlık kariyeri olan Flipper ofise 


r 


> yeni atanan Angie ile yasak bir ilişki 


Fever'ın cazibeli 


“e 


90/'or 
Affairs'd 

Way'de (1991) 

Sopranos'un üçü 


Oyuncular: Ngoc Hiep Nguyen, Ngoc Minh, Phat Trieu Hoang, Diem Kieu, Hanh Kieu, Harvey Keitel Yapım Yılı: 1999 Süre: 105 dakika 


aramak üzere Saigon'a gelen bir Amerikan askeri ile ona yardım et meyi kabul eden genç işportacı Woody, “Three Seasons”ın merkez karakterleri. Film, 1999'da Sundance Bağımsız Filmler Festivali'nde üç ödül birden kazanmıştı. 


Oyuncular: Wesley Snipes, Annabella Sciorra, Spike Lee, Ossie Davis, Ruby Dee, Samuel L. Jackson Yapım Yılı: 1991 Süre: 126 dakika 


yaşamaya başladığında nasıl bir karmaşanın içine düşeceğinden habersizdir. İtalyan asıllı bir aileye mensup olan Angie nişanlıdır ve ilişkilerinin ortaya çıkması her iki tarafta da ırkçı görüşlerin uyandığı ciddi bir skandala yol açacaktır. 


Italyan gelin 
Annabella Sciorra, Spike Lee'nin ırklararası 


ilişkiler üzerine odaklanan, ama aslında ilişkilerin niye yürümediğini inceleyen filmi “Jungle 


gelini Angie'yi canlandırıyor. 


Flipper bir bakışta Angie'nin cazibesine kapılınca, bir Afrikalı-Amerikalı aile ile İtalyan-Amerikalı başka bir aile derinden sarsılıyor. Spike Lee'nin ırklararası ilişkiler üzerine . odaklanan, ama aslında ilişkilerin niye yürümediğini inceleyen filmi Jungle Fever'da, başta uyuşturucu müptelası Gator'ı oynayan Samuel L. Jackson'ınki olmak üzere, çok iyi oynanmış karakterler var. Bunlardan biri de, kendisi de İtalyan-Amerikalı olan Annabella Sciorra'nın oynadığı mahut Angie. Sciorra dikkati ilk kez, bağımsız film True Love'ın (1989) endişeli müstakbel gelini olarak çekmişti. 
Siyah saçlı, genç ve güzel aktris daha sonra bellibaşlı stüdyoların filmlerinde, yardımcı J Men e oynadı. Cadillac Man'de Tim Robbins'in 

(19 lığı karıştıran karısı oldu. Internal 1990) Richard Gere'in karısını, The Hard 


es Woods'un sevgilisini oynadı. The sezonunda onu Emmy adayı olduğu bir 


rolle, Tony'nin İtalyan-Amerikalı sevgilisi Gloria Trillo olarak izleyeceğiz. Resmi oyunculuk eğitimine 13 yaşındayken, Berghoff tiyatro stüdyolarında başlayan Annabella Gloria Philomena Sciorra, sonunda istediği yere geldi. 


16 ŞUBAT 


WAGĞ THE DOG 


DUSTIN HOFFMAN ROBERT DENİRO 


Televizyonda gördüğünüz her şeyin gerçek olduğuna emin misiniz? Akşam haberlerinde izlediğiniz savaşın gerçekliğine ne kadar inanabiliriz? 


Medyanın pompaladığı paranoya 


kültürünün ve etrafımızı kuşatan 
Di komplo teorilerinin günlük hayatı- 


23 ŞUBAT 


WHITE PALACE 


Karısı trafik kazasında ölünce kendini dış dünyaya kapatan genç reklamcı Max Baron'ın hayatı günün birinde Nora Baker adlı bir garsonla tanışınca değişikliğe uğrar. Kendisinden 
16 yaş büyük bu kadınla girdiği tut 
kulu 


ilişki Max'i yeniden hayata 


Aktörlüğü seçen yuppie 


“White Palace”ta Susan Sarandon ile başrolü paylaşan James Spader'a sinemada daha çok “yuppie'nin âlâsı” diyebileceğimiz karakterler uygun bulundu. 


Bir seferinde, onları görmek mecburiyetinde kalmadığı sürece filmlerde oynamaktan zevk aldığını söylemişti. Eger sahiden böyleyse, James Spader iyi performanslar kaçırmış olabilir. Susan Sarandon ile kendisinin, White Palace'ta oynadıkları, aralarında 16 yaş fark olan ve zıt sosyal kesimlerden gelen karakterleri canlandırdığı film gibi. Spader'ın karakteri, elbette kültürlü, kibar ve zengin. Zaten Spader'a sinemada daha çok “Yuppie'nin âlâsı” diyebileceğimiz karakterler uygun bulunmuştur. Doğrusu, haksızlık, çünkü aktör olabilmek için resmi eğitimi bir yana bırakmıştı. 
Team Mates ile (1978) sinemaya girdi, yuppiliğe de Molly Ringwald'lu Pretty in Pink ile başladı. İlk kez, Tom Cruise adlı genç, meçhul bir aktörün ilk filmi olan Franco Zeffirelli imzalı Endless Love ile (1981) göze çarptı. Onun hem yetenekli, hem de riske girmekten çekinmeyen bir aktör olduğunu 


Yönetmen: Barry Levinson 
Oyuncular: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Denis Leary, Willie Nelson Yapım Yılı: 1997 Süre: 95 dakika 


mızı kontrol ettiğine inananlardansanız “Wag The Dog” tam size göre demektir. Sahte bir gündem yaratarak olmayan bir savaşı var gibi gösteren medya manipülatörlerinin kara mizah öyküsünde Dustin Hoff man ve Robert De Niro var. 


Yönetmen: Luis Mandoki 
Oyuncular: Susan Sarandon, James Spader, Jason Alexander, Kathy Bates, Eileen Brennan Yapım Yılı: 1990 Süre: 99 dakika 


döndürür ama aralarındaki ciddi yaş farkı ve kültürel uyuşmazlıklar genç adamın düşüncelere kapılmasına sebep olur. James Spader ve Susan Sarandon'ın etkileyici bir ikili oluşturdukları filmde Seinfeld'in George'u da var. 


kanıtlayan film ise, bağımsız yönetmen Steven Soderbergh'in röntgencilik saplantılı sex, lies, and videotape'i oldu. Buradaki Graham Dalton rolü ona 
1989 Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu 
ödülünü getirdi. O gün bugün hiç ara vermeden çalışıyor. 


103 diz 


p SİZ MACERA FİLMLERİ HER cuma 22:00 


Adını ilk olarak televizyon dizisi nema filmi “Ihief” her şeyi geride 


“Miami Vice” ile duyuran, ardından ( bırakıp normal bir hayat sürmek is- 
“Heat”, “The Insider”, “Ali” ve teyen profesyonel bir hırsızın başın- 
“Collateral” gibi başarılı filmlerle odan geçenleri anlatıyor. Son ve bü-Hollywood'un özgün yönetmenle- yük bir soygun yapıp emekliye ayrılrinden biri olduğunu kanıtlayan mak isteyen Frank'in hayalini kur- i Michael Mann'ın 1981 tarihli ilk si- oduğu hayata ulaşmak kolay değildir. 


Bronx'lu “İtalyan” Yahudi 


Bu ay CNBC-e ekranında izleyeceğimiz James Caan, Michael Mann'in ilk sinema filmi “Thief”te, mesleği bırakmaya çalışan hırsız rolünde. 


James Caan, Godfather'daki (1972) Sonny Corleone rolü nedeniyle New York'ta iki kez arka arkaya “Yılın İtalyanı” seçildiğinde, “Ben Bronx'lu bir Yahudiyim,” demişti. “Bu ödülleri kabul ettiğim için kendimi suçlu hissediyorum ama, reddetmeme izin vermediler.” 1970'lerin başka önemli aktörleri gibi, James Caan da Coppola'nın filmindeki başarılı oyunuyla şöhrete ulaşmıştı. Sonny dışında pek çok iyi çizilmiş karakter de yarattı ama fazlasıyla inişliçıkışlı bir meslek hayatı oldu. Bazen yanlış seçimler sonucu eleştirmenlerin de, seyircilerin de ilgisini çekmeyen filmlerde oynadı; bazen çok iyi rolleri geri çevirdi, kimi zaman da iyi performansları dikkati çekmedi. Buna kendi yönettiği Hide in Plain Sight da (1980) dahil. Onu yıldızlığa çıkaran, TV filmi Brian's Song'daki futbolcu Brian Piccolo rolü olmuştu. Unutulmayan filmlerinden biri de, Michael Mann'in ilk filmi (ayın programında) Thief'tir. Yine de, A-listesinden uzak kaldı. 20 yıllık kokain alışkanlığından vazgeçtikten sonra kendine geldi, beş yıllık bir aradan sonra 1987'de, Coppola'nın Gardens of Stone'uyla sinemaya döndü. Üç yıldır Las Vegas'ın “Big Ed" Deline'ı olarak, genç kızları 


e 2 # 5 
İİ; hâlâ etkileyebildiğini kanıtlıyor. 


Aksiyon filmlerinin en büyük ustala- oneleriyle izleyenleri büyüleyen film # rında John Woo'nun ABD'ye trans- kenti korkuya boğan mafya örgütüg fer olmadan önce çektiği son Hong ne karşı savaşan bir polis memuru- 
<. Kong yapımı filmi “Hard Boiled” nun maceralarını anlatıyor. “Hard “ yönetmenin en iyi filmlerinde biri OBoiled”, Hong Kong sinemasının olarak gösteriliyor. Gerçekten de en büyük yıldızlarından Chow Yun 


olağanüstü güzellikteki aksiyon sah- Fat ile Tony Leung'u buluşturuyor. 


Conan, uzun yıllar çizgi roman se O kraliçe Taramis tarafından görevlen- 


verlerin favori kahramanlarından bi- e dirilen Conan, genç Prenses Jehnna 


riyken, sinemada onu canlandırma ve güçlü koruması Bombaata'ya 


şansı da Arnold Schwarzenegger'e ( uzaktaki bir kaleye yaptıkları seyahat- 


nasip olmuştu. “Conan the Barbarian” adlı ilk filmin devamı niteliğindeki “Conan the Destroyer”da kötü 


Yakıcı bir güzel 


Önce Vogue, Elle gibi dergilerin kapaklarını süsledi. Ardından müzik dünyasında birçok hit'e imza attı. Grace Jones'un son durağı sinema oldu... 


Grace Jones genç yaşta Jamaikalı ailesini bırakarak New York'a taşındı ve model olarak iş aramaya koyuldu. Heybetli yapısı, çarpıcı güzelliği sayesinde, kısa sürede Vogue ve Elle gibi dergilerde kapak kızı oldu. 1973'te Gordon's War ile sinemaya girdi, ama sekiz yıl ara verdi. Çok sayıdaki hitler'inden ilki olan Portfolio'yu (1976) Island 
Records'tan çıkardıktan sonra, popüler müzik arenasında bir 
“funk” şarkıcı, disko kraliçesi olarak başarı kazandı. Sahnedeki beklenmedik, sıradışı performanslarıyla; aslan ve leopar gibi vahşi hayvanları, şaşırtıcı aksesuarları ile hayranlarını coşturuyordu. 1980'lerin başında sinemaya dönerek yakıcı karakterleriyle perdeye heyecan kattı. Bu karakterlerden biri olan Conan the Destroyer'daki Zula'yı bu ay izleyeceğiz. Arnold Schwarzenegger, filmin çekimi sırasında rol arkadaşının “güç” 
biri olduğunu söylemişti ama 


te eşlik edecek ve oraya sağ salim 


varmaları için elinden geleni 


yapacaktır. 


Grace, o 1986'da Maria Shriver ile evlenirken, Cape Cod'daki düğüne Andy Warhol ile gitmeyi ihmal etmedi. Grace Jones, 1996'dan beri Atila Altaunbay ile evli. 1970'lerde, yani efsanevi New York diskosu Stüdyo 54'ü sık sık varlığıyla şereflendirdiği yıllarda Jean-Paul Goude ile olan ilişkisinden de bir oğlu var. 


24 ŞUBAT 


a iri ei 


Gregory Nava'nın Sanchez ailesinin üç kuşağını anlattığı filmi “My Family”, ünlü film ve pop yıldızı Jennifer Lopez'in sinemadaki ilk önemli 


# rolünü oynadığı yapım. Los Ange- i les'ın doğusunda yaşayan Meksika 


asıllı Sanchez ailesini 1930'lu yıllar- 


dan itibaren anlatan film göçmen 


bir ailenin karşılaşabileceği sorunları gözler önüne seriyor. Yaklaşık 60 
yıllık bir dönemi kapsayan “My Family” latin kökenli oyunculardan oluşan kadrosu ve sürükleyici anlatı- 


mıyla başarılı bir aile draması. 


Tİ © MİRİKİ FİLM BİRDEN HER cumaRTESİ 19:00 - 21:00 


, 4 ŞUBAT SAAT 19:00 


“Deliverence” ve “Excalibur” gibi filmlerle büyük üne kavuşan usta İngiliz sinemacı John Boorman'ın 
1970 tarihli filmi “Leo the Last”, adı 
bilinmeyen bir ülkenin sürgündeki “lideri Prens Leo'nun Londra'daki 
“ hayatını anlatıyor. Vaktinin büyük 


iş 4 ŞUBAT SAAT 21:00 
MARCELLO MASTROMANNI JEANNE MOREAU şi va > GEECORY KARR 


Yunan sinemacı, büyük usta Theo Angelopoulos, 1991 tarihli filmi “Le 


PAS 


SİENDU Pas Suspendu De la Cigogne”da 
3 DELA Avrupa sinemasının iki büyük yıldızıyla, Marcello Mastroianni ve Jean- 


CIGOGNE 


ne Moreau ile çalışmış. Yunanistan 


nos orucumu Aas ww sınırında, sürekli bir mülteci akımı. 


11 ŞUBAT SAAT 19:00 


Richard Price'ın kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı romandan beyazpedeye uyarlanan 
“The Wanderers” 1960'l yılların 
“ New York'unda kendilerine bir ya- 


şam kurmakta zorlanan gençlerin oluşturduğu sokak çetelerini anlatı- 


SUBAT SAAT 21:00 


1 


Milan Kundera'nın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”, Bertolucci'nin ünlü filmi “Paris'te Son Tango”dan beri sinemadaki en çarpıcı yapım olarak nitelendirilmiş- 


ti. Çekoslovakya'da Dubcek rejimi- 


IGHTNESS 


NG 


di 106 


kısmını dürbünüyle kuşları izleyerek geçiren Leo bir yandan da menzilindeki insanların hayatlarını gözlemektedir. Günün birinde fahişeliğe zorlanan bir kadını gören Leo harekete geçme vaktinin geldiğini düşünür. 


nın olduğu bir bölgede geçen film, yörede bulunan bir gazetecinin mül teciler arasında tanıdık bir yüz görmesi üzerine yaptığı araştırmayı anlatıyor. Psikolojik derinliği ve Angelopoulos'a özgü anlatımıyla öne çıkan film etkileyici bir politik drama. 


yor. Bronx'ta yaşayan İtalyan asıllı Amerikan gençlerinin “The Wanderers” adını verdikleri sokak çetesi kendilerine “Fordham Baldies” adını takan çeteyle bölge hâkimiyeti için mücadele etmektedir. Kauf man'ın filmi türün en iyilerinden... 


nin düştüğü yıllarda geçen film 1968'deki Sovyet istilasıyla karanlık bir döneme giren ülkenin yanı sıra karizmatik ve çapkın bir doktorun geçirdiği değişime odaklanıyor. Oscarlı oyuncular Daniel Day Lewis ve Juliette Binoche başrollerde... 


18 ŞUBAT SAAT 19:00 


sane yönetmenin daha önce de birçok kez çalıştığı Jack Lemmon ile çektiği bir komedi. Ölen babasının 
; cesedini almak üzere Ischia adlı İtaloyan adasına giden Wendell Armbruster Jr., tuhaf bir rastlantı sonu- 


18 ŞUBAT SAAT 21:00 


ire 


Glenn Jordan'ın 1984 tarihli filminin başrolünde Jack Lemmon var. 
Los Angeles'ta bir semt rahibi olarak yaşayan Tim Farley kilisesinde fazla suya sabuna dokunmayan meseleler üzerine vaaz vererek cemaatini idare etmektedir. Kilisesine ata- 


25 ŞUBAT SAAT 19:00 


STARDOM 


Kanadalı yönetmen Denys Arcand ülkemizde “Montrealli İsa” ve “Barbaların İstilası” adlı #lmleriyle tanınıyor. İzleyicisini her daim şaşırtma- yı seven Arcand'ın 2000 tarihli filmi “Stardom” belgesel bir film tarzında çekilen ve genç bir top modelin ha- 


25 ŞUBAT SAAT 21:00 


LOVELY AND 
AMAZING 


Yağlarını aldırmak üzere hastaneye yatan Jane Marks, üç kız annesi orta yaşlı bir kadındır. Mutsuz bir evliliği olan sanatçı Michelle kız kardeşlerin en büyüğüdür. İş bulmakta zor- 


Lovely, xi” 
&Amaziıng iş 


lanan oyuncu Elizabeth ile en küçük 


kardeş olan evlatlık Annie ailenin 


cu babasının metresi olan kadının kızı Pamela ile tanışacak ve adadaki günlerini onunla geçirecektir. Kara bir romantik komedi olarak da tanımlanan “Avanti!”, Samuel L. Taylor'un oyunundan LA.L. Diamond tarafından senaryolaştırılmış. 


nan genç ve sivri dilli rahibin gelişi huzurunu biraz bozsa da onu kendisine çevireceğine olan inancı tamdır. 
Ne var ki tahminlerinde yanılacak, genç rahip Mark Dolson kıvrak zekası ve ikna edici konuşmalarıyla Rahip Tim'e taraf değiştirtecektir. 


Yönetmen: Denys Arcand 
Oyuncular: Jessica Pare, Victoria Snow, Jessica Mackenzie, Macha Grenon, Joanne Vannicola Yapım Yılı: 2000 Süre: 95 dakika 


yatını gözler önüne seren esprili bir yapım. Top model Tina'nın hayatını İV röportajları, belgeseller ve kauldığı talk-show'lardan derlenen görüntülerle anlatan filmde başroldeki Jessica Pare'ye uluslararası bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. 


Yönetmen: Nicole Holofcener 
Oyuncular: Troy Ruptash, Emily Mortimer, Brenda Blethyn, Raven 
Goodwin, Catherine Keener Yapım Yılı: 2001 


Süre: 87 dakika 


diğer fertleridir. Nicole Holofcenerin Los Angeles'ta yaşayan tipik bir modern zaman ailesini anlattığı filmi “Lovely and Amazing” kriz anında bir araya gelen insanların değişen davranış kalıplarını gözler önüne seriyor. 


107485 


GECE SİNEMASI HER cuMARTESİ 02:00 


Çiçekler, heykeller ve müzik 


Fantezilerimizin mahremliği ve temel yalnızlığımız üzerine, şiirden farksız bir Paul Cox filmi. 


u filmde dünyanın en iyi aktör. 
lerinden birini izleyeceksiniz. 
Yönetmen Paul Cox'un gözde oyuncularından, aslen tiyatrocu Norman Kaye, En İyi Aktör ödüllü bir performansla (Avustralya Film Enstitüsü), filme adını veren Charles Bremer'i oynuyor. Bremer, bir ressam. 
Filmin adı da onun güzel çiçek resimlerinden geliyor. Ama onu asıl belirleyen özelliği yalnızlığı. Bir de sanata duyduğu sevgi. Bu orta yaşlı sanat koleksiyoncusu, genç ressam modeli Lisa ile (Alyson Best) anlaşmış. Lisa her Çarşamba geliyor, Donizetti'nin “Lucia di Lammermoor”u eşliğinde, onun karşısında soyunuyor. Ama Man of Flowers, pis bir röntgenci ihtiyar filmi olmaktan alabildiğince uzak. Yine de Bremer, zamanla Lisa'nın karmakarışık hayatına ister istemez bulaşıyor. Psikolojik tedavisini sürdürüyor ve biz onun fantezilerinin kaynağını, ölmüş annesine olan saplantısını öğreniyoruz. Bremer, sanatsal yeteneklerinden, bastırılmış cinsel arzularını kanalize etmenin bir yolu olarak yararlanıyor, çünkü cinselliğe karşı duyduğu korku onun gerçek dünyadan çekilerek estetik bir dünyaya sığınmasına yol açmış. Çiçek düzenliyor, çizim dersleri alıyor, yakınlardaki kilisede org çalıyor. 
Paul Cox, fantezilerimizin mahremliği ve temel yalnızlığımıza, kendine özgü bir mizahla yak- 


laşıyor. Uzun yıllardır Avustralya'da yaşayan Hollandalı yönetmen, gerçekten de dünya sinemasında özel bir yere ve kendi belirgin imzasına sahip. Senaryolarının hepsini kendi yazıyor, kendi dünyasını yaratıyor. Man of Flowers, sevgiyle yapılmış filmlerinin hepsi belli bir düzeyin üstünde olan bu seçkin yönetmenin, belki de en 


iyi filmi. 
MANİ SE FLOUER$ 
< MAN OF FLOWERS 


i Yönetmen: Paul Cox 
Oyuncular: Norman Kaye, Alyson 
Best, Chris Haywood, Sarah Walker, Julia Blake, Bob Ellis 
Yapım Yılı: 1983 
Süre: 81 dakika 


A Föy PAUL Cox 


11 ŞUBAT SEE Zİ 18 ŞUBAT 25 ŞUBAT 
meme. | NESKOLKO ANIK Il ANDREİ THE BIG EASY Ücra dre. DNEJ İZ ZHIZNI | RUBLEV Hel ME 


HE KUSAN P 
4 : Oyuncular: Dennis 


Ouaid, Ellen Barkin, 
Ned Beatty, John 
Goodman 

Yapım Yılı: 1987 
Süre: 97 dakika 


1.1. OBLOMOVA 


Yönetmen: Nikita 
Mikhalkov Oyuncular: 
Oleg Tabakov, Yuri Bogatyryov, Andrei Popov, Yelena 
Solovey Yapım Yılı: 1979 

| Süre: 150 dakika 


Yönetmen: Andrei 
Tarkovsky Oyuncular: 
Anatoli Solonitsyn, Ivan 
Lapikov, Nikolai Grinko, 
Nikolai Sergeyev, irma 
Raush, Yapım Yılı: 1969 
Süre: 185 dakika 


İZ PAZAR FİLMLERİ 1200 


Mazide küçük bir kasaba 


Bu ayın Sissy Spacek'li iki filminden “Raggedy Man”, İkinci Dünya Savaşı sırasında Texas'ın küçük bir kasabasındaki genç bir annenin hikâyesini anlatıyor. 
4 


ki çocuklu genç bir dul, İkinci Dünya Savaşı sırasında Texas'ın küçük bir kasabasında 

iki çocuğuyla dul kalırsa ne yapar? Sissy Spacek'in oynadığı Nita Longley, santral memureligi yapıyor. Haftada yedi gün, günde 24 saatlik bir iş. İki oğlu, Henry ve Harry'ye (henüz E.T.'yi çevirmemiş olan Henry Thomas) bakıyor, telefo- nun sakin olduğu saatlerde de, sekreter olmak için çalışıyor. Ancak, bu konuda pek umutlu sayılmaz, çünkü patronu ona, savaş nedeniyle işi- nin “donmuş” olduğunu söylüyor. Kocası onları dört yıl önce terk etmiş, iffetli genç bir dul için de, hele bu şartlar altında, kasaba hayatı hiç cazip sayılmaz. 

Derken kapısına izinli genç bir denizci dayanıyor. Kilometrelerce yürümüş, nişanlısını aramak için bir telefon bulmaya çalışıyor. Ne yazık ki, kız başkasıyla başeöz olmuş bile. Nazik Nita ona kahve ikram ediyor, delikanlı orada kalıyor. İzni sürdüğü kadar, Nita için ideal bir sevgili, çocukları için de müşfik bir baba oluyor. Sonunda görev vakti gelip çatıyor. O gittikten sonra, kasaba- nın ayak takımından iki kişi Nita'yı rahatsız et meye başlıyor. Arka planda da, filme adını veren, kim olduğu belirsiz, eski püskü giysili adam (Sam Shepard) dolanıp duruyor. 

Jack Fisk, kalburüstü filmlerde (Badlands, Movie Movie, Days of Heaven) sanat yönetmenliği yaptıktan sonra, yönetmenliği ilk kez Raggedy Man ile denedi. Dönemin ayrıntılarını bu saye: de gayet iyi yakalamış, filmin sürprizli son bölü- 


12 ŞUBAT 


JOE GOULD'S 
© SECRET 


#4 Yönetmen: Stanley Tucci 

E Oyuncular:lan Holm, 

We Stanley Tucci, Hope Davis, 
| Sarah Hyland, Hallee Hirsh, || 

İp Susan Sarandon İ 
& Yapım Yılı: 2000 

Süre: 104 dakika 


! Yönetmen: Philip 


: Oyuncular: Ken Wah, i John Friedrich, Karen 


|; Rosenberg, Jim Youngs 
İ il Yapım Yılı: 1979 
pp eğ 


5 ŞUBAT 


İ RAGGEDY MAN 


Yönetmen: Jack Fisk 

Oyuncular: Sissy Spacek, Eric Roberts, Sam Shepard, William Sanderson, Tracy Walter Yapım Yılı: 1981 Süre: 91 dakika 


müne kadar sakin, yumuşak bir tempo tutturmuş. Oyuncularını da çok iyi yönetmiş. 
Özellikle, o sıralar evli olduğu Sissy Spacek, ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlama fırsatı bulmuş. Aktrisin bu ayki ikinci filmini, yine bir anneyi oynadığı In the Bedroom'u izlerseniz, bu yetkin oyuncunun yık larla birlikte nasıl olgunluk kazandığına da tanık 


olursunuz. 


| 19 ŞUBAT gi 26 ŞUBAT 
Mİ THE THE PUBLIC 
I WANDERERS EYE 


Kaufman Franklin 


Allen, Toni Kalem, Alan Travis Smith, Max 


Yapım Yılı: 1992 
Süre: 95 dakika 


Süre: 112 dakika 


Yönetmen: Howard 


Oyuncular: Joe Pesci, 
Richard Riehle, Bryan 


Brooks, Richard Schiff 


SİZ RADYO EKSEN 96.2 


4/4'lük kurtarma operasyonu 


Şubat ayının 14'ü kimileri için kırmızı güller eşliğinde kutlanan özel bir gün olabilir. Ama kentin bir yerlerinde bazıları bir bar taburesine tüner. 
Onlara eşlik edebilecek tek şey vardır: Yalnız ruhlara ilaç kabilinden yazılmış, hassasiyet ihtiva eden birtakım şarkılar... 


ugün taşları tam yerine oturmamış kaldırımlardan paçalara su sıçrama oranı 4'e |, yağmur yağma olasılığı #'e 2, sevsilisinin gözünün içine bakıp hediyesini bekleyenlerin sayısı ise 4'e 3 
Bu 14 Şubat'ta da ellerinde ayıcıklar, güller, şekerler tutan sevgililerin o bara gitmeyeceklerinden emindik. Oturacak masa sandalye dahi ol madığından değil, kendi halinde insanların arasında yer bulamayacaklarından, yanlarında sevsilileri var diye kimsenin sırtlarını sıvazlayıp onları tebrik etmeyeceği için. 
Biz içeri"girdiğimizde bar taburelerinin hemen hepsi dolmuştu. Tam ortada duran tek sandalye- nin etrafına yerleştik etrafa rahatsızlık vermeden. 
Amish'lerinki gibi teleskop stili şapkasını tek eliyle kafasından kibarca alıp, düzeltip barın üzerine koydu. Cebinden çıkardığı not defterinin sayfalarını kenarlarını kıvırmamak için olsa gerek fazlaca yavaş çevirip sonunda istediği sayfayı buldu. “Bundan tam 48 yıl önce İran'da tüm Elimizde dedi. Daha 


“Bu 14 


rock-n rollu kendi içimizde 


rock'n roll albümleri yasaklanmıştı. 
olanların değerini bilmemiz gerek” sonra not defterindeki isimlere baktı ve Şubat'ta şarkıları, kurtarmak için dinleyeceğiz” dedi. 

Seçimlerine saygı göstereceğimizden hiç süphesi yoktu. Plaklarını önce sol elininin üzerine yatırıyor, ardından diğer eliyle kabından yavaşça çıkarıp pikaba yerleştiriyordu. Barın en sonunda oturan adam sanki çalacak şarkıyı önceden tahmin etmişti. Derin bir iç çekip, içkisini bitirdi. 
Bardağın sonundaki damlaya ulaşabilmek için 


de kafasını hızla geriye doğru attı. Biraz boynu 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ağrıdı sanki, eliyle başının arkasını sıvazlarken ilk şarkı 
Gloomy Sunday. 


başladı... Heather Nova yorumuyla 

Biz muhayyil gözlerle barda duran renkli içki şişelerine bakarken arkadaki aynadan yanımızda oturan adamın kalküuğını gördük. Birlikte geldiöimiz Amish şapkalının yanına gidip bir şeyler söyledi. Sanki sıradaki şarkı ikisi için de çok önemliydi. Önce tokalaştılar ardından birbirlerinin omzuna vurdular. Çalan Johnny Cash'ü, Vm on Fire. 

Vm on Fire'ın beynelmilel çekiciliği bize etrafı çapkın bakışlarla süzdürürken en güzel aşk şarkılarından biri başladı Fun Boy Three yorumuyla Our Lips are Sealed. Şarkıya eşlik edip, ritm tuttuğumuz için ayaklarımızı dayadığımız bar taburesinden çıkan sinir bozucu gıcırtıyı ancak bir sonraki parça başladığında fark ettik. Nick Cave & the Bad Seeds, Nobody's Baby Now. 

Nobody's Baby Now'ın ruhu tüm bar nüfusunu ele geçirmişken içeri girdiğimizden beri baş mızın üzerinde can çekişen ampül söndü. Sonra 
66 model bir Jaguar E Type otomobil kapının 
önünde durdu. Şapkasını başına geçirip toplanmaya başladı, belli ki onu almak için gelmişler- di. Mekânı terk etmeden, son olarak esrik halimizin sınırlarını zorlayan sesiyle Serge Gainsbourg'un Jane Birkin'le düeti Je T'aime Moi Non Plus'yü çaldı. Albümü de bara hediye etti. Çıkarken yanımıza gelip “Sevgiliniz sizi yarın öbür fakat bu 4-lük şarkılar sizi 


hiç hayal krıklığına uğratmaz” dedi. Bunların de- 


gün bırakıp gider, 


ğerini kaybetmeden bilmek gerek. 


Gülşah Güray 


“Bundan 48 yıl önce İran'da tüm rock'n roll albümleri yasaklanmıştı. O yüzden elimizdekilerin değerini bilmek gerek.” 


İZ RADYO EKSEN 96.2 


2 KSEN96.2 


radioeksen.com 


Kısa haberler 


m Wilco davulcusu 
Glenn Kotche'un yeni solo albümü yakında piyasada. Kotche 


WWW. 


tarafından yazılan 1.FoolsGarden ............... Does Anybody Know? 
sekiz şarkıdan oluşan 2.TheDead60's.................. Ghostfaced Killer albüm Mobile, A Wolayadem. re You are a Runner and... 
6 Maria ekiyor: 4. Ozzy'.Osboürne 5.2. In My Life 
: bilene Ma e am Love Love Love 

iheWhite, (© Desolilittler. Drummer Boy 

e ElysianFields ............... Set the Grass on Fire 

G The SUBAY eme re si maşa No Goodbyes 

9. Richard Ashcroft....... Break the Night with Colour 

10. TeenageFunclub .............. It's All in My Mind 


AYIN SÖZÜ 


“Washington DC'ye taşınmayı sakın düşünmeyin, çünkü orasi bir burjuva kenti.” 
Huddie “Leadbelly” 
Ledbetter 

(1889 - 1949) 


m The White Siripes elemanları Jack ve Meg 
White, The Simpsons'a konuk oluyor. İkilinin rol olacağı bölümün adı Jazzy and the Pussycats. 


m Placebo'nun adı henüz belli olmayan yeni albümünün ilk 45'liği 
Because I Want You 

6 Mart'ta piyasaya çıkacak. 


m The Charlatans, 

9. stüdyo albümleri 
Simpatico'yu, 10 Nisan'da piyasaya sürüyor. 


m Red Hot Chili 
Peppers'ın yeni double albümü Statium Arcadium, 
8 Mayıs'ta piyasada... 


Crawdaddy! Amerika'da piyasaya çıkan ilk rock müzik dergisiydi. Dergi; 1966 yılında New York'ta Paul Williams tarafından yayına hazırlanmaya başladı. Rolling Stone ve Cream gibi neşriyatlar tarafından takip edilen Crawdaddy! Amerikan rock müzik gazeteciliğinin öncüsü kabul edildi. 

Birçok başarılı eleştirmen yetiştiren derginin ilk yazarları arasında Jon Landau, Sandy Pearlman ve Richard Melizer gibi isimler bulunuyordu. Williams'ın 1968 yılında ayrılmasıyla derginin yayınına kısa bir süre ara verildi. Dergi iki sene sonra yayın yönetmeni Peter Knobler ile tekrar hayata döndü. 

Bir süre sonra dergi asıl odaklandığı noktadan sıyrılıp popüler kültüre de yer vermeye başlayınca satış rakamları geriledi. 1979'da isminin Feature olarak değiştirilmesi de üç sayı sonra kapanmasını engelleyemedi. Paul Williams derginin isim hakkını 1993 yılında tekrar alıp 28 sayı daha çıkardı. Fakat finansal sıkıntılar sebebiyle Crawdaddy!'nin yayın hayatına 2003'te son verildi. 
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ROCK TARİHİNDE BU AY 


>» 1 Şubat 1964 
Bir Kingsmen şarkısı olan 
Louie Louie; anlaşılmaz sözlerinin müstehcen olduğuna dair çıkan spekülasyonlar sonucunda 
Hindistan'da yasaklandı. 
>» 3 Şubat 1959 

Buddy Holly, Richie Valens ve Big Bopper; lowa'dan 
Kuzey Carolina'ya giderken geçirdikleri 

uçak kazasında öldüler. 

> 4 Şubat 1983 

Karen Carpenter 
(Carpeniers) öldü. 

>> 4 Şubat 1957 

NME yayıncıları 
İngiltere'nin ilk pop dergisi olan Rock-and-Roll 
Personality Parade'i piyasaya sürdü. 

> 7 Şubat 1966 

İlk rock dergisi 
Crawdaddy!'nin birinci sayısı Amerika'da çıktı. 

» 7 Şubat 1979 

Stephen Stills dijital olarak kaydedilen ilk rock albümünü tamamladı ama, piyasaya hiç sürmedi. 


>> 11 Şubat 1989 U2'nun 
The Joshua Tree'si bir milyon şatış rakamına ulaştı. 

>» 15 Şubat 1977 

Glen Matlock, Sex 
Pistols'tan kovuldu yerine 
Sid Vicious geçti. 

>> 18 Şubat 1968 

Gitarist Dave Gilmour 
Pink Floyd'a katıldı. 

> 22 Şubat 1980 

Adam Ant, daha sonra ismi 
Bow Wow Wow olacak gruptan Malcolm McLaren tarafından kovuldu. 

> 24 Şubat 1998 

Tommy Lee karısı Pamela 
Anderson Lee'yi dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı. 
>> 26 Şubat 1932 

Johnny Cash doğdu. 


POTAYA HEYECAN GELDİ 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g ab KLASİK SAHNE “THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING” 11 ŞUBAT CUMARTESİ SAAT 21:00 


ların Çekoslovakya'sında aşırı çapkın, apolitik bir doktor olan Tomas'ın hayatı entellektüel bir kasaba kızı Tereza'yla tanışmasıyla değişir. Ancak Tomas, Tereza'yı sevmesine ve onunla evlenmesine rağmen başka kadınlarla beraber olmaya devam eder. Yine 


gece geç bir vakit başka bir kadının yanından eve döndüğünde Tereza'yı yatakta onu beklerken bulur. 


Tereza: Beni onlara götür. 


Tomas: Uyanık mıydın? 

Tereza: Beni onlara götür. 

(Tomas şaşkınlık içinde yatakta Tereza'nın yanına oturur.) 

Tomas: Kime? 

Tereza: Diğer kadınlara. Onlarla sevişirken beni de götür. Senin için onları soyarım. Bunu yapmak istiyorum. Gerçekten. Onları yıkar ve sana getiririm. İstediğin her şeyi yaparım. Diğer kadınların bedenleri bizim oyuncağımız olur. 


Tomas: Tereza, neden bahsediyorsun sen? 


Tereza: Başka kadınlarla görüştüğünü biliyorum. Benden saklayamazsın. 


(Tereza ayağa kalkıp odada dolaşmaya başlar. Çaresiz bir haldedir.) 


a Her gün kendi kendime, “Önemli değil,” diyorum. Önemli değil, sadece eğleniyor. Buna karşı koyamıyor. Ama beni seviyor. 


Beni sevdiğini biliyorum. Sevdiğinden eminim. Beni seviyor. 


(Tomas, içki masasının titrediğini fark eder. Bütün oda hafif bir 

THE UNBEARABLE LİGHTNESS OF BEİNG O deprem etkisiyle sallanmaktadır, ancak Tereza hiçbir şey fark etmeden Yönetmen: Philip Kaufman 
Oyuncular: Daniel Day Lewis, 
Juliette Binoche, Lena Olin, Tereza: Ama dayanamıyorum. Çok denedim ama yapamıyorum Derek de Lint, Erland Josephson 
Yapım Yılı: 1988 

Süre: 159 dakika Tomas: Sakin ol, Tereza. Konuşmayı bırak ve uyumaya çalış. 


konuşmaya devam eder.) 
işte. Beni onlara götür. Beni yalnız bırakma. 


Uykuya ihtiyacın var. 


(Telefon çalmaya başlar.) 


Tereza: Uyumak istemiyorum. Benden bıküğını biliyorum. Bunu 


biliyorum. Bunu gözlerinde görebiliyorum. 

(Tereza evi terk eder. Tomas sonunda telefonu açar. Telefondaki kişi ond Sowyet istilasını haber verir. Sallantının nedeni sokakları işgal eden Sowet tanklarıdır.) 

Tomas: Ne? Tereza! 


(Telefonu kapatır ve Tereza'nın arkasından koşar.) 
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The Sopranos 


© “İçinizi ısıtan” 
L zi bir şeyler izlerken... Sek Salep. 


Tr 


1 Şubat 2 Şubat 4 Şubat 6 Şubat 
çarşamba perşembe cumartesi pazartesi 


(07:00 - DORA THE EXPLORER | 07.00 - DORA THE EXPLORER 

(08:00 - ANGRY BEAVERS 0800 - CATDOG 

(08:30 - RUGRATS 08:30 - REAL MONSTERS 

(08:00 -AS TOLD BY GİNGER 08:00 - ROCKO'S 

(0830 - AVATAR MODERN LIFE 

10:00 - SPONGEBOB 030 - REN & STIMPY 

SOUAREPANIS 1:00 - SPONGEBOB SOUAREPANIS 


1100 - MALCOLM IN THE 11:00 - EVERYBODY 
MIDDLE LOVES RAYMOND 

1130 - ACCORDING TO JIM -SEN 

1200 - SCRUBS - RAGGEDY MAN 
1230 - ARRESTED 14:00 - THE KING OF CUEENS 
DEVELOPMEN 1430 - MY NAMEJS EARL 1800-0) 1500 - LAS VEGAS 
1400 - SMALIV 16:00 - WITHOUT A TRACE 
1500 - ROME 17:00 - TWO AND A HALF 
16:00 - THE X-HLES 

17:00 - CARNIVALE 1730 - THE SIMPSONS 


GILMORE GİRLS GILMORE GİRLS ONE TREE HILL DESPERATE HOUSEWIVES 


GARNIVALE E. THE X-FILES DESPERATE HOUSEWIVES 


ekonomi 


21:00 -LE PAS 
SUSPENDU DELA 
CIGOGNE 


TANGOS, VEXI. o | THREESEASONS | THEF | > THE BEST LITTLE DEGARDEL ©) eee b > WHOREHOUSE e IN TEXAS 


> 23:30 - BUFFY 
“İçinizi ısıtan” THE VAMPIRE SIX FEET UNDER bir şeyler izlerken... Sek Salep. SLAYER 


SIMPSONS 00:30 -SOUTK PARK :30 - SİX FEET UNDER 24:00 00:45 - ACCORDING TO JIM 0030 - MALCOLM 01:00 - THE KING OF GUEENS B-ER ez 01:15 -TWO AND IN THE MİDDLE 01:30 - EL RAYMOND MAN OFFLOWERS SOUTH PARK A HALF MEN 01:00 - MY NAMEİS EARL 02:00 - LAS VEGAS 4:00 - BUFPY 00:30 - SMALLVİLLE 01:45 -WTHOUT A TRACE 01:30 - DESPERATE 02:45 -ONE TREE HİLL THE VAMPIRE SLAYER 01:30 - THEXFİLES GİLMORE GIRLS HOUSEWIVES 
0330 - THLEF 0500 -LEOTHELAST 0230 -R0N 0345 -İNTHE BEDROOM 0230 - GILMORE GİRLS 
0530 -E.L RAYMOND 0330 - SIX FEET UNDER TWO AND A HALF 0830 - BEST LİTTLE WHORE- 
06:00 - LAS VEGAS 0430 - SOUTH PARK HOUSEIN TEXAS 05:00 - NBA HAFTANIN MAÇI WATHOUT A TRACE 0530 - MY NAMEJS EARL 
0500 - DESPERATE 
HOUSEWIVES 


DE GARDEL 
05:30 - ARRESTED 


Np PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ 


5 www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 
CNEC-E ŞUBAT YAYIN AKIŞI BE 


www.cnbce.com 


8 Şubat 9 Şubat 10 Şubat 11 Şubat 12 Şubat 13 Şubat 14 Şubat 15 Şubat 
çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba 


(07:00 - DORA THE EXPLORER | 07:00 - DORA THE EXPLORER 

08:90 - ANGRY BEAVERS 0800 - CATDOG 

(0830 - RUGRATS (08:30 - REAL MONSTERS 

(0800 -ASTOLDBYGINGER o|0900-R0CKOS 

0930 - AVATAR MODERN LIFE 

10:00 - SPONGEBOB 090 - REN & STIMPY 

SOUAREPANTS 1600 - SPONGEBOB SOUAREPANIS 


1730 - THE SIMPSONS 


19:00 - 
DESPERATE GILMORE GİRLS 


HOUSEWIVES 


19:00 - THE 
WANDERERS 


WITHOUTA DESPERATE 
THE X-FİLES TRACE HOUSEWIVES 


SEZON FİNALİ ÖZEL BÖLÜM 


21:15 - THE 
UNBEARABLE 
LIGHTNESS OF 
BENG 


IF IT'S TUESDAY, 
THIS MUSTBE 
BELGİUM 


- Sek Salep. 


00:30 - THE SIMPSONS M5 - E 24:00 - A 5 > 115 ARRESTED 


SOUTH PARK n z AT | örer 


0800 -THE OC 


01:00 - 06:00 


z WİTHOUT A TRACE 


“İçinizi ısıtan” 


16 Şubat 


18 Şubat 
perşembe 


cumartesi 


07:00 - DORA THE EXPLORER 
08:00 - ANGRY BEAVERS 
08:20 - RUGRATS 

03:00 -AS TOLD BY GİNGER 
030) - AVATAR 

10:00 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


11:00 - MALCOLM IN THE 
MİDDLE 

11:30 - AÇCORDING TO JİM 
12.00 - SCRUBS 

1230 - ARRESTED 
DEVELOPMENT 

130) - ONE TREE HILL 
14:00 - SMALLVİLLE 


CHEERS 


GILMORE GİRLS | ONE TREE HILL 


19:00 - AVANTI! 


WAGTHE DOG 


23:30 - BUFFY 
THE VAMPIRE 
SLAYER 


(00:30 - SIX FEET UNDER 
00-ER 

02:30 - ANDREİ RUBLEV 
04:00 - BUFFY 

THE VAMPİRE SLAYER 
05:00 - AVANTI! 


15 - THE SİMPSONS 


İLMORE GİRLS 

-WAG THE DOG 

(00 - THE SIMPSONS 
30 - SCRUBS 
0510 - THE O.C. 


(06:00 - LAS VEGAS 


bir şeyler izlerken... Sek Salep. 


19 Şubat 
pazar 


07:00 - DORA THE EXPLORER 
000 - CATDOG 

08:30 - REAL MONSTERS 
09:00 - ROCKO'S 

MODERN LİFE 

0930 - REN & STIMPY 

10:00 - SPONGEBOB. 
SOUAREPANIS 


11:00 - EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 
THE WANDI i$ 
* THE KING OF GUEEN: 
- MY NAME İS EARL 
-LAS VEGAS 
- WITHOUT A TRACE 
TWO AND A HALF 


17:30 - THE SIMPSONS 


19:00 - DESPERATE 
HOUSEWIVES 


24:00 - 

SOUTH PARK 

00:30 - SMALLVILLE 

01:30 - THE X-FILES 

0230 - ROME 

03:30 - SIX FEET UNDER 
04:30 - SOUTH PARK 

0500 - NBA HAFTANIN MAÇI 


20 Şubat 
pazartesi 


GILMORE GİRLS 


| 


CSI: NY 
İKİNCİ SEZON 


THE DANCER 
UPSTAİRS 


24:00 - ACCORDING TO JIM 
00:30 -TWOAND 

ARALF MEN 

01:00 - CSI: NY 


< ACCORDING TO JIM 
0530 - TWO AND 
AHALFMEN 
06:00 - CS: NY 


21 Şubat 


22 Şubat 
salı 


çarşamba 


23 Şubat 
perşembe 


om 


ekon 


GILMORE GİRLS 
SEZON FİNALİ 


CARNIVALE 
BÜYÜK FİNAL 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 


THE O.C. 
SEZON FİNALİ 


MELVIN AND 
HOWARD. 


Ni 


“İçinizi ısıtan” 


bir şeyler izlerken... Sek Salep. 


2400 - MALCOLM 

IN THE MİDDLE 

00:30 - MY NAME İS EARL 
-DESPERATE 


00:45 - ARRESTED 
DEVELOPMENT 

01:15 - CARNIVALE 
02:15 - GİLMORE GİRLS 
0300 - LA NUBE 


00:30 - THE SIMPSONS 
01:00 - SCRUBS 
0130-TRE OC. 


06:00 - CARNIVALE 


“İçinizi ısıtan” 
bir şeyler izlerken... Sek Salep. 


MY FAMILY 


-E LRAYMOND 
- LAS VEGAS 


23:15 - BUFFY 
THE VAMPIRE 


- SİX FEET UNDER 


THE VAMPIRE SLAYER 
05:00 - STARDOM 


11:00 - 
RAYMOND 
LE 


- TWO AND A HALF 


THE SIMPSONS 


19:00 - 


| DESPERATE 


HOUSEWIVES 


ACCORDING TO 
JIM 


MAP OFTHE 
HUMAN HEART 


00:30 - ACCORDING TO JIM 
01:00 - JOEY ii 01:30 - CSİ:NY 
SMALLVILLE 0230 -THE O.C. 
THE X-FİLES 03:30 - MAP OF THE HUMAN RO HEART 
- SİX FEET UNDER 05:30 - JDEY 
0600 - CSİ:NY 


NIN MAÇI 


CHEERS 


MALCOLM IN THE 


FIDDLER ON 
THE ROOF 


01:00 - DESPERATE 
HOUSEWIVES 
02:00 -THEO.C. 


006:00 - DESPERATE 
HOUSEWIVES 


Minsalt 


CODAHA AZ 
Pam SODYUMLU 


TUZ 


| 
i j i 


FAZLA 


Her şeyin başı sağlık. Ama sağlıklı olmak, çoğu zaman tatsız tuzsuz bir hayattan geçer. Hele bir de sorun tuzdan, tuzun içerdiği sodyumdan kaynaklanırsa. Ama artık 9070 daha az sodyum 


ve bunun yerine “070 içeren Minsalt var. Türk Kalp Vakfı'nın tavsiye ettiği 


Minsalt, içerdiği sayesinde, damarların büzülmesine, kalp ve damar hastalıklarına, yüksek tansiyona, kolestrole neden olan sodyumun zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bu sayede hem sağlığınızdan vazgeçmezsiniz, hem de hayatın tadından tuzundan. 


TÜRK KALP VAKFI 


tarafından tavsiye edilmektedir. 


Www.aftgida.com:tr. 


- Minsalt. Hayatın tadı 


